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  column

Goede hoop! 

Er is heel wat gebeurd in onze 
Plantagekerk de laatste tijd, best 
verdrietig, het afscheid van allebei onze 
fijne predikanten. 

Wat ik hoor van mensen om me 
heen, ook bij het koffiedrinken, is 
verslagenheid en moedeloosheid. Hoe 
moet het nu verder? Wil er nog wel een 
predikant beginnen aan zo’n gemeente?
Deze week had ik contact met iemand 
van het Dienstencentrum in Utrecht. Met 
nog een paar collega’s beantwoordt hij 
vragen van gemeenteleden over allerlei 
zaken. Dikwijls zijn dat vragen over de 
regels van de kerk, de kerkorde, maar 
ook wel over problemen zoals bij ons. 
We zijn helaas niet de enige gemeente 
met moeilijkheden.

Maar hij was best wel optimistisch en 
heeft mij ook weer moed gegeven. Hij 
zei: bedenk dat er altijd mensen zijn die 
graag een uitdaging aangaan, die bereid 
zijn om een kerk als de onze te helpen.
Ik sprak pas ook een emeritus predikant 
die destijds hier in zo’n problematische 
periode was begonnen, juist met de 
bedoeling om de moeilijkheden aan te 
pakken.

We hoeven dus de moed niet te 
verliezen en kunnen hoopvol vooruit 
kijken. En we kunnen samen gemeente 
zijn op een manier dat er niets meer 
gebeurt dat aanleiding geeft tot vertrek.
En laten we bidden om mensen die hun 
schouders er eronder willen zetten.

Ik ga dat doen, dat geeft me goede 
hoop. 

Ds. Stien van der Hout-Slagmolen

doen & laten

Bij de voorplaat:  
…en de sneeuw bedekte 
alles, tot aan het kleinste 
takje kleurde wit.
Ook de vogeltjes op de 
voorplaat kregen een wit 
dekentje.
Wat zou het mooi zijn als 
alles bedekt werd met 
Liefde. (Foto: Elly)

van de redactie

SNEEUW        

Wat zag alles er prachtig uit onder een laagje sneeuw! En een heerlijk zonnetje erbij, ik heb er 
van genoten.
Af en toe de zorgen die er leven in PGHarderwijk even ‘vergeten’ voor zover dit ging, want dat 
houdt ons allen behoorlijk bezig. In veel artikelen in deze SamenGeroepen komt het naar 
voren, soms zijdelings.
Lees ook het stuk van ds. David Kroeze ‘Impressie van een predikant in een gemeente met 
zorgen’. En gelukkig wordt er al gewerkt aan oplossingen. 
Omdat de Plantagewijk nu geen predikant heeft komt ds. Cor Baljeu tijdelijk bijstand verlenen 
in het pastoraat. Hij stelt zich aan u voor op pagina 8.
U leest het allemaal in dit blad.

Kennismaking met ds. Sjaak Biewenga

Er is goed nieuws te melden over de beoogde Fontein­
predikant. We hebben van 3 externe partijen toestem­
ming nodig, namelijk de Classis, het CCBB en de kerkelijke 
gemeente Emmeloord. Pas als we van alle drie akkoord 
hebben, wat we zeer binnenkort verwachten, kunnen 
we een gemeentebijeenkomst organiseren om kennis 
te maken met Sjaak Biewenga. Onder dat voorbehoud 
plannen we die voor woensdag 7 februari vanaf 19.30 uur 
in de Plantagekerk. Inmiddels hebben de pastores al kennis 
gemaakt en dat was een vruchtbaar gesprek. (In de vorige 
SamenGeroepen leest u meer over ds. Biewenga. (red.))
Als er geen zwaarwegende bezwaren zijn , kan na de 
bijeenkomst van 7 februari de beroepingsbrief worden 
verstuurd en hopen we dat Sjaak Biewenga op 1 maart kan 
beginnen binnen het Fonteinwerk en de PGH. 
Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je dit melden aan  
secretaris@fonteinwerk.nl of schiet iemand van de Stuur­
groep aan. 
Welkom 7 februari a.s. bij deze ontmoetingsavond. 

Stuurgroep Fonteinwerk

Gedachte:   
‘Een punt zetten, maakt 
 ruimte voor een nieuw begin’

nieuws vanuit 
het Fonteinwerk

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week 
een nieuwsbrief uit. 
Ga voor de actuele nieuwsbrieven  
naar fonteinwerk.nl/nieuws



33

Van verdeeldheid naar delen 
Een overdenking naar aanleiding van 1 Korinthe 1 & 2

Een gemeenschap in de multiculturele Griekse havenstad Korinthe waar Paulus één van de ‘founding fathers’ 
van is. Zijn walging over de verdeeldheid in deze gemeenschap steekt hij niet onder stoelen of banken. Tege-
lijk roept die verdeeldheid ook vragen op die relevant zijn voor ons. 
Waarom relativeert Paulus hier zichzelf? 
Bij de verdeeldheid in Korinthe moest ik denken aan de polarisatie om ons heen. Net als in Korinthe: Ik ben 
van… en ik ben van… Niet Paulus of andere evangelisten moeten centraal staan, dat is allemaal niet belang-
rijk. Jezus en zijn liefde voor ons, door kruis en 
opstanding heen verdient alle eer. Dat zet je ener-
zijds vrij en dat verbindt tot een diepere eenheid 
waar verdeeldheid geen plaats krijgt. In het kort: 
Jezus is Heer, geef hem alle eer. 

Religie of relatie? 
Jezus als religie of juist als vriend waarmee je 
een relatie kunt hebben? Religie uit zich in wat je 
allemaal moet doen, hoe het hoort. Dit komen we 
vooral tegen in andere religies dan het Christen-
dom (hoop ik). God heeft maar 1 plan met de 
wereld en dat is een liefdevolle relatie met jou 
en mij. Een relatie waartoe hij bereid is Zijn zoon 
voor ons te geven, niet alleen als verlossing maar 
ook nog eens als een levend voorbeeld en als een 
vriend. In ons geloof ligt gelukkig het initiatief 
van deze relatie niet bij ons, maar bij God die in 
Zijn Zoon en door Zijn Geest ons opzoekt en blijft 
opzoeken. 

Is het evangelie een dwaze boodschap? 
Het verhaal van het kruis staat letterlijk vaak 
haaks op de wereld. Maar de boodschap die 
dwaas kan lijken, zo lezen we even verder in 1 
Kor 2 vs 4, ‘overtuigde niet door wijsheid maar bewees zich door de kracht van de Geest’. Dat is de kracht van 
God. De Geest bewerkt dat mensen overtuigd raken van de omkering van dwaasheid naar wijsheid. Wat een 
ontspanning om dit te beseffen. Dus het is de Geest van God die in een ander werkt en overtuigt. En daar 
hoeven wij alleen maar een gelegenheid voor te bieden of op aan te sluiten. Galaten 5:25: ‘als we leven door 
de Geest laten we de Geest dan ook volgen’. Dus eigenlijk met de stroom meedrijven in een gesprek i.p.v. er 
tegenin te zwemmen. 

Wat voor soort mensen gebruikt God? 
We denken al gauw dat we iets niet kunnen of niet die superchristen zijn die geschikt is om deze nieuwe taak 
of rol op te pakken. Paulus geeft aan dat hij zelf niet uitblinkt door welsprekendheid of wijsheid. En hij zegt: 
‘Bovendien kwam ik bij U in al mijn zwakheid en was ik angstig en onzeker’. Sterker nog; we weten uit de ver-
schillende brieven dat Paulus’ persoonlijke verschijning niet overtuigend was en dat hij daarnaast iets licha-
melijks mankeerde. In ieder geval was hij geen superwijze en gezonde YouTube of Tiktok held die goed kan 
wedijveren met de Griekse filosofen of beroemdheden van die tijd en onze tijd. En ook over de gemeenten 
zegt hij dat ze niet uitblonken in wijsheid, macht of afkomst. Met andere woorden; wij zijn in goed gezelschap. 
Paulus is niet alleen geroepen om te verkondigen maar wij met hem, gewoon zoals we zijn. 

Je kunt in een relatie iemand niet dwingen om van je te houden. Een echte, goede en liefdevolle relatie kan 
alleen bestaan als beide personen in die relatie daar zelf voor kiezen. Daarin kiest God voor jou en mij. Vaak 
zijn we goed in staat iets over onze vrienden en relaties te vertellen. Je kunt soms letterlijk de geest krijgen als 
je over hem of haar vertelt. Zo werkt dat denk ik ook met verkondigen. Wat kun jij vertellen over Jezus als je 
vriend? En aan wie?

Martijn Stuiver, voorzitter Fonteinwerk



4

 Plantagekerk

Afscheid… en nu verder            
Zondag 14 januari namen we in een volle Plantagekerk afscheid van onze predikant 
Marissa van Meijl. Ook aanwezig waren vertegenwoordigers van de andere wijken, 
van AK en CvK en namens de burgerlijke gemeente burgemeester Jeroen Joon.
De dienst was mede voorbereid door leden van het Fakkelteam. l’Esprit zong, bege­
leid door Jesse Stoffer, Rinus van Steenwijk en Gert Kornet zorgden voor begeleiding 
op piano en orgel. 

Het was een mooie, warme dienst, met daarin ook weemoed. Want dit was eigenlijk 
niet wat we willen, afscheid nemen. Olga Maarleveld zei het ook aan het einde van de 
dienst in haar toespraak: kerkenraad en gemeente vinden het erg dat het zo gegaan 
is, er is verdriet, en soms ook boosheid. Adriaan Sterken had gezorgd voor een ge­
meentekoor dat Marissa toezong. Na de dienst was er gelegenheid Marissa en Frank 
de hand te schudden, wat iedereen dan ook deed, getuige de lange rij wachtenden.
En nu moeten we verder. In de week erna maakten we kennis met ds. Cor Baljeu uit 
Dalfsen die per 1 februari als ambulant predikant meewerkt in het pastoraat. Hij is 
aangesteld voor 12 uur in de week, voorlopig voor de gemeenteleden tot 80 jaar. 
Elders in deze SamenGeroepen stelt hij zich aan u voor. 

Vanaf 1 maart gaat ook ds. Pieter van Winden meer in de Plantagekerk meewerken, 
deels in het pastoraat maar ook gaat hij helpen bij de opzet van de nieuwe struc­
tuur. Beiden zullen ook wel voorgaan in diensten en kunt u dus ook in de wijk tegen 
komen.      

Ada Brouwer, scriba

Een laatste bericht  
Wekenlang zag ik er tegenop: de afscheidsdienst 
op zondag 14 januari. Natuurlijk waren de gevoe­
lens op de dag zelf gemengd, maar gelukkig wist 
het positieve het verdriet naar de achtergrond 
te drukken. Overweldigend was dat zovelen van 
u en jullie waren gekomen. Ontroerend was de 
hoeveelheid aan producten, die binnenkwam 
voor de Voedselbank. Hartverwarmend waren 
de woorden van het Fakkelteam en de liederen 
die gezongen werden. Grote dank voor dit alles! 
En nogmaals dank voor het vertrouwen dat ik in 
de afgelopen vijf jaar mocht krijgen en voor de 
ruimte die er ook was. Wat goed was blijft.
Ga met God! 

Ds. Marissa van Meijl  

Doop 
Op het moment van schrijven moet het nog gebeuren: zondag 28 januari wordt Daan 
Mart van Schie gedoopt. Daan is het broertje van Tim en Lisa en de zoon van Marlies 
en Rob. In de afgelopen maanden kwam de wens voor deze doop steeds sterker 
naar voren en in goed overleg met de kerkenraad is besloten dat deze in kleine kring 
op de middag plaats zal vinden. Meeleven via een kaartje is natuurlijk altijd leuk: 
Schimmelstraat 38, 3842 CN. In de volgende Samengeroepen wellicht nog een kleine 
terugblik. 

Ds. Marissa van Meijl  

Uit de Kerkenraad 
Dit keer zijn we gestart met een gezamenlijke maaltijd, heerlijk gekookt door Karel 
Bosselaar en Ada Brouwer. Na de opening voor de maaltijd, we lazen Johannes 2 en 
gebed, hebben we tijdens de drie gangen diverse vragen met elkaar besproken. We 

zien & geloven

colofon & contact
SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van 
de Protestantse Gemeente Harderwijk
Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar,  
Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), 
Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse 
(hoofdredacteur)
Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij 
automatische incasso, € 30 zonder automatische 
incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische 
incasso) 
Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk 
Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl 
Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1050 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 23 feb. voor 3 weken
Kopij uiterlijk vrijdag 9 feb. om 18:00 uur naar:
kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH
Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl 
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur  

www.pgharderwijk.nl
predikanten 
Plantagekerk
Vacature predikant Plantagewijk
Ds. Cor Baljeu, predikant Plantagewijk 

T. 0529 467477 / M. 06 40616101
c.baljeu@protestantsekerk.nl

De Regenboog
Ds. D.J.D. (David) Kroeze, predikant De Regenboog

T. 06 16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl 
En via Facebook

Fonteinwerk
Vacature predikant Fonteinwerk

contact: info@fonteinwerk.nl

seniorenpastores
W. (Wilma) Steenbeek-Vlug

T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl
F. (Frieda) Meijers

T. 06 48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

jeugdwerker
vacature

scriba’s
Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,

scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl
De Regenboog: info.rb@pgharderwijk.nl

helpende handen
T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

vertrouwenspersonen 
veilige kerk
Onze gemeente heeft twee vertrouwenspersonen:
Anita 0osterloo, 

vertrouwenscommissie.Anita@pgharderwijk.nl 
en Bert Maarleveld, 

vertrouwenscommissie.Bert@pgharderwijk.nl

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens 
uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor 
derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) 
verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming 
van de redactie.
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zien & geloven

hebben bekeken welke waarden van Jezus wij als kerkenraad be­
langrijk vinden. Dit waren in willekeurige volgorde verdraagzaam­
heid, gelijkheid, rechtvaardigheid, zorgzaamheid en naastenliefde. 
We hebben ons bij vijf waardes gehouden, het hadden er wel meer 
kunnen zijn waar we ons in konden terugvinden. Als kerkenraad 
willen we graag de verbinding zoeken met elkaar, in de kerkenraad 
en met de gemeente, dat kloven overbrugd worden en dat iedereen 
meetelt en mee mag doen. 

Hierna zijn we met de vergadering gestart. Er is in onze vergadering 
een technisch voorzitter, een rol die ds. Pieter van Winden voor één 
keer vervult. We begonnen met afscheid nemen van Karel Bosselaar 
en Hetty Slaper. Beiden hebben lang klaargestaan voor onze ge­
meente, daar zijn we hen zeer dankbaar voor. We hopen ze nog lang 
tegen te komen in onze gemeente. We zoeken nog naar een mo­
ment om tijdens een dienst als gemeente afscheid van hen te ne­
men. Ook Timon Nauta stopt met het bestuurswerk, van hem gaat 
de kerkenraad nog afscheid nemen, maar we zijn blij met zijn inzet 
al die jaren. Olga Maarleveld die na het vertrek van Karel tijdelijk het 
voorzitterschap op zich had genomen wil hier nu mee stoppen. We 
besloten om in de vergaderingen die nog komen de leiding te laten 
rouleren door de leden. Intussen blijven we zoeken naar een nieuwe 
wijkvoorzitter. De ingekomen post is besproken en ook deze keer 
wordt er contact opgenomen met de briefschrijvers. We hebben 
met elkaar besproken hoe we de inzet van de diverse pastores zien 
na het vertrek van Marissa. Dat worden ds. Pieter van Winden en ds. 
Cor Baljeu. We hebben de opdracht voor Pieter besproken, aan die 
voor Cor Baljeu moeten we nog beginnen. 

Tenslotte spraken we kort over de komende nieuwe structuur. Hier 
wordt een extra vergadering voor ingelast. We gaan sowieso extra 
vergaderingen inplannen.

Jolanda Kroon

Buurtkringen in de Plantagewijk
‘Oog voor elkaar’ is het jaarthema van de Plantagekerk. Een heel 
goed thema: elkaar zien, meeleven, aandacht krijgen en geven. De 
kerk is door de samenvoegingen en de coronaperiode op afstand 
gekomen. Door een aantal Buurtkringen te vormen willen wij nader 
tot elkaar komen door elkaar weer te ontmoeten, aandacht te 
geven en te helpen. Ja, er is bezoekwerk, maar er kan meer. Middels 
Buurtkringen willen we binnen de Plantagekerk het sociale netwerk 
versterken en voorkomen dat mensen in een isolement komen.
In de wijken, in de straten, willen wij gemeenteleden ongeacht 
leeftijd bij elkaar brengen. Als je elkaar beter kent kun je op iemand 
een beroep doen als dat nodig is. Denk aan even een boodschap 
doen voor een ander bij ziekte, iemand naar een afspraak bij de 
huisarts of ziekenhuis rijden. Natuurlijk kunnen Buurtkringen ook 
het geestelijk netwerk versterken door gesprekken over levens­
vragen en meer. Het is de bedoeling dat de Buurtkring zelfstandig 
gaat draaien. 

Hoe gaan we dit tot stand brengen? Iedereen kan zich aanmel­
den voor een Buurtkring in eigen straat/buurt. Daarmee gaan we 
adressen in buurten bij elkaar voegen en de eerste uitnodigingen 
versturen voor een bijeenkomst. 
Doet u, doe jij ook mee? Geef naam, adres, telefoonnummer en 
e-mailadres door aan Cora Pluim, tel. 06 13911456 of via  
pluim.cora@gmail.com. 

Pastores en de pastorale teams Plantagekerk

 de regenboog

Beleid Regenboog	
Met een groep betrokken gemeenteleden hebben we nagedacht 
over het beleid voor de Regenboog. Daarbij hebben we onderwer­
pen besproken als: wat vind jij kenmerkend voor de Regenboog en 
waar zouden we oog voor moeten hebben bij het maken van het 
beleidsplan voor onze wijk. 

Ook spraken we over de taken van onze predikant. Toewerkend naar 
de nieuwe structuur veranderen zijn taken. Naast het werk in de wijk 
krijgt hij de specialisatie ‘jeugd 16 – 30 jaar’, bovenwijkse taken en 
zullen er zaken anders worden georganiseerd. David stelde ons de 
vraag: Waar is uw predikant het meest bij nodig?
Tot slot bespraken we ons tekort aan ambtsdragers. We zijn echt 
met te weinig. Daarom ook aan jou de vraag: Wat heb jij nodig om 
mee te doen? Of heb je goede tips voor ons? Laat het ons weten via 
ons wijkadres: info.rb@pgharderwijk.nl

Tentoonstelling werk met gemeenteleden
In de maanden maart, april en mei organiseren we in de Regenboog 
een tentoonstelling met werk van gemeenteleden. Het thema is: 
‘Oog voor jou’. Oog voor jou, dat betekent Gods oog voor jou. En 
tegelijk is het jouw oog voor God. Zo in contact geeft dat: mensen 
hebben oog voor elkaar. Die drieslag zit in dit thema.
Er zijn veel creatieve gemeenteleden. Misschien ben jij er wel één 
en wil je één of meerdere kunstwerken voor deze tentoonstelling 
uitlenen. Het kan iets zijn dat je al eerder hebt gemaakt. Je kunt ook 
iets heel nieuws voor deze gelegenheid maken. Het gaat om een 
creatief stuk dat opgehangen kan worden. Heb je zin en inspiratie 
om mee te doen? Of wil je meer informatie? Stuur dan een berichtje 
naar Wiebe de Groot, wiebedegroot@gmail.com

Groet vanuit gemeente aan jongeren
Vaak gaan als groet vanuit de gemeente de bloemen naar volwas­
senen. In het kader van Samen Jong en ons jaarthema Oog voor jou 
zal tijdens Step4wrddiensten een pakketje met thee en chocolade 
als groet vanuit de gemeente bij een jongere worden gebracht.

Rainbow Event: Oog voor Harderwijk
Als kerk stralen we iets uit en betekenen we iets voor onze omge­
ving. Wat is dat? Dat staat dit Rainbow Event op 18 februari centraal. 
Onze diaconie wil vaak praktisch hulp bieden, dichtbij en ver weg. 
Vertrouwenspersonen willen veiligheid vergroten. Vanuit onze kern 
willen we in al ons doen het goede van God delen. Want we kijken 
met de ogen van God en zó hebben we oog voor Harderwijk. In de 
kerkenraad zeiden we het zo: we vinden twee ‘missies’ erg belang­
rijk: geloofsgesprek in en buiten de kerk. En we willen hokjes door­
breken: we willen niet denken in verschillen tussen jong en oud, 
praktisch en theoretisch opgeleid, arm en rijk, we willen polarisatie 
en discriminatie doorbrekend leven. Laat je daartoe inspireren op 
dit Event!

Na de dienst is er koffie. Echte workshops zullen er niet zijn. Tieners 
hebben een escaperoom gemaakt over ‘Kijken met Gods ogen’. En 
er is eten. Neem je weer wat mee? We maken er een goed buffet 
van, en altijd is er weer genoeg voor iedereen… 
Uiteraard kun je ook naar alleen de dienst of alleen het eten komen.

De voorbereidingsgroep, David Kroeze
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de JONGE kerk

SST: Stay Steady

Uitstel-     gedrag
Ik zal het maar eerlijk toegeven, het is 
al meerdere keren gebeurd. Ik probeer 
het te verbeteren. Maar toch. Telkens 
opnieuw begin ik één dag (soms zelfs 
enkele uren) voor de kopij van dit blad 
aan mijn column. Vlak vóór vrijdagmid­
dag 18:00 uur aan de slag, elke keer het 
zelfde liedje. 
Is dit inherent is aan het studentenle­
ven? Ben ik slecht in plannen? Of ervaar 
ik soms een schrijverscomplex, dat 
enkel de meest geniale heersers van 
het pen en papier in deze wereld in zich 
hebben? Uiteraard ga ik het liefst uit 
van de derde optie, maar de waarheid 
zal het niet zijn. 

Wat zegt de Bijbel over uitstellen? In 
Spreuken 13:4 staat geschreven ‘De 
verlangens van een luiaard worden niet 
vervuld, een vlijtig mens wordt rijkelijk 
gelaafd.’ Hierin wordt dus opgeroepen 
om vlijtig te zijn en niet toe te geven 
aan de verleiding van uitstel. Ik denk 
dat een nuancering hierop van toepas­
sing is. We leven in een maatschappij 
waarin 1.1 miljoen Nederlanders 
antidepressiva slikken en waarin ruim 
de helft van de studenten aangeeft 
mentale druk te ervaren als gevolg van 
deadlines vanuit school, werk, vereni­
ging etc. Veel werken wordt vaker met 
stress en burn-outs beloond, dan met 
prestaties en resultaten.

Dus wat is waar? Ben ik een uitsteljun­
kie die niet wil werken voor resultaat, 
of ben ik me goed bewust van mijn 
mentale gezondheid…. Wat denk jij 
ervan? Welke voor- en nadelen brengt 
uitstellen met zich mee? Hoe dan ook, 
het is me weer gelukt. Vlák voor de 
deadline: mijn column is klaar.

Joost Rijsdijk

Gezag of Wat is normaal            

Appen, terwijl je op de fiets zit, na een bezoek aan de Burger King je afval in de berm gooien, hulp-
verleners belagen met zwaar vuurwerk, zonder licht op je fiets tegen de richting in een rotonde ne-
men. Allemaal herkende voorbeelden. Wat is normaal en bij wie ligt het gezag om hier tegen 
op te treden? Ondanks redelijk wat afmeldingen waren we toch weer met 15 personen op het 
Zoldertje. Leonie name het voortouw om een korte presentatie te geven over de komende 
jongerenreis naar Taizé, waar duizenden jongeren bijeenkomen om de verbondenheid met 
elkaar en met God te zoeken door gemeenschappelijk gebed, zang, stilte en persoonlijke 
bezinning.  De reis voor jongeren van 15 - 30 jaar oud zal plaats vinden van 14 - 21 juli a.s.  We 
bekeken de korte documentaire.

Terug naar het thema… Wat is normaal?  Eigenlijk een rare vraag, immers we leven wel in 
een tijd dat we vinden dat alles moet kunnen. Middels stellingen konden de jongeren kiezen: 
eens, oneens of geen mening. Zorg voor de kinderen en het huishouden is een taak van de 
vrouw. Topless aan het strand liggen moet kunnen, in veel beroepen is het normaal dat vrouwen 
minder verdienen dan de man. Leraren moeten weer aangesproken worden met meneer of me-
vrouw en het mobieltje moet de klas uit.  Veel verschil van mening, ook een tweedeling tussen 
de jongens en de meiden. Een hunkering naar vroeger of toch… moet allemaal kunnen? 
Uiteindelijk een discussie in kleine vorm. Welke invloed heeft het geloof op onze samenle­
ving en wat is de rol van onze overheid hierin? (Romeinen 13:1). Hoe moet ik in deze tijd de 
tekst zien en lezen: ‘Vrouwen, accepteer het gezag van je man. Gedraag je zoals een Christen 
dat hoort te doen’ (Kolossenzen 3: 18-19). En in Genesis 1:28 staat dat wij deze aarde mogen 
gebruiken en beheren. Maar hoe moet dit dan als wij het beheer hierover niet zelf in handen 
hebben? Lastige vraagstukken waar antwoorden niet zo voor het oprapen liggen. Het was 
weer een boeiende avond met stof tot nadenken.

Team Stay Steady,
Martine, Anouk en Gerard

woordzoekplaatje
Weet je wat de trouwe Ruth tegen Naomi zegt? 
Zoek de weg door het huis en je weet het. 

Leesrooster Bijbel Basics
Zondag 4 februari: 	 Ruth 1: 6-11 en 14-22; Ruth en Naomi
Zondag 11 februari: 	 Ruth3:7-11 en 4:1-8 en 13-16; Ruth en Boaz
Zondag 18 februari: 	 Matteüs 6:13-23; Jij bent Petrus, de rots

Weet je wat de trouwe Ruth tegen Naömi zegt? 
Zoek de weg door het huis en je weet wat ze zegt.

Hallo Allemaal! Deze week een doolhof. Als je het doolhof volgt zie je wat Ruth zegt 
tegen haar schoonmoeder Naomi wanneer ze haar huis verlaat en met Naomi vertrekt. 
Als jet hele verhaal wil lezen kan je kijken in Matteüs 1:1-5b en Ruth 1. Veel plezier!
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meeleven

Jannie van Putten-Epping	
Op 6 januari overleed Jannie van 
Putten-Epping na een periode van 
afnemende gezondheid. Al eerder was 
zij ziek, maar altijd krabbelde ze weer 
overeind. Een sterke vrouw, geboren in 
Nieuw-Amsterdam, een arm gebied en 
in armoedige omstandigheden werd zij 
groot. Al op jonge leeftijd moest zij gaan 
werken bij een boer, terwijl ze zo graag 
had willen doorleren. Wat een geluk dat zij 
Bert ontmoette, het was de liefde van haar 
leven, zoals ze het noemde. Ze trouwden 
en kregen samen zeven kinderen. Maar 
wat een verdriet toen Bert zo geheel 
onverwacht in 1972 tijdens een vakantie 
overleed en zij achterbleef met haar 
nog jonge kinderen. Het was een grote 

opgave. Hoe vaak heeft ze het lied ’s nachts 
gezongen: ‘Als g’ in nood gezeten, geen 
uitkomst ziet, wil dan niet vergeten, God 
verlaat u niet’. Veel later kon ze zeggen 
dat God haar vastgehouden heeft in die 
moeilijke tijd.

‘U kent me en doorgrondt me’, dat was de 
tekst die zij meegaf om in de dankdienst 
voor haar leven te lezen en te overdenken. 
Psalm 139 stond in haar papieren, evenals 
de liederen die wij in de dienst in de 
kerkzaal van Sonnevanck zongen. Het was 
een voor haar zo vertrouwde omgeving, 
daar zij met Bert (hij was werkzaam in 
Sonnevanck) en haar kinderen op het 
terrein van Sonnevanck woonde. Bijzonder 
is dat zij als laatste begraven mocht worden 
op de begraafplaats achter Sonnevanck. 
Daar ligt het graf van haar man Bert. Het 
mag tot troost zijn voor haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen, haar broer 
en allen die haar zullen missen, dat Jannie, 
gekend door haar hemelse Vader, Thuis is 
gekomen.

Anna Marie Jansen

Wij gedenken… 

Kerkelijke stand

Nieuw ingekomen
Dhr. R. Epping, Wethouder Jansenlaan 118, uit Putten
Dhr. H. Dirks, Drift 2 K 112, uit Egmond aan den Hoef
Dhr. R.N. Spierenburg, Molenweg 4A, Hierden
Dhr. N.J. Balm, Varenweg 3, uit Amsterdam
Mw. S.J. Winter, Ganzekamp 3, uit Hilversum
Mw. F. Huisman-van Kooten, Beukenlaan 2-A Kamer 9
Mw. B.E. Minnema-Apol, Sonnevanck Iris 1, Kamer 4

Verhuisd
Mw. S.P.J. Schoneveld-Jansen, van Rooseveltlaan 4 naar Drift 2, K 208
Mw. M. van Gelder-Kranendonk, van Engelserf 4 naar Drift 2, afd. Linde, K 313
Mw. N. Janszen-Ledder, van Olmenlaan 2 naar Drift 2, K 410
Mw. B. Slofstra-Vaartstra, van Jan van Nassaupark 3 naar De Herbergier, Stationsstraat 50, appartement 1A, Ermelo
Mw. P.H. van Ameijde-van den Doel, Sonnevanck, van afd. Pinksterbloem K9 naar Bloementuin K 14
Fam. Van Steinvoren-van Slageren, van Beneluxlaan 126 naar Krommekamp 146

Vertrokken
Dhr. F.A. Timmer, Zuiderzeestraatweg 36, naar Zwolle
Mw. T.G. Visser, Klaproosmeen 10, naar Zeewolde
Dhr. en mw. Koopman-Trappenburg, Beukenlaan 2A- 19, naar Zeewolde
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Het team predikanten bij de PGH is voorlopig weer op 
sterkte. De vacatures van ds. Diemer de Jong en ds. 
Marissa van Meijl in de Plantagekerk zijn deels ingevuld 
door de komst van ambulant predikant Cor Baljeu per 
1 februari en ds. Pieter van Winden per 1 maart. Beiden 
verzorgen (part time) pastoraat en erediensten. Ds. van 
Winden was het afgelopen jaar al actief in de PGH. Hij 
gaat nu de Plantagewijk begeleiden bij de komende 
herstructurering.

Hoe ziet het pastoresteam er uit na het vertrek van Lisette 
Brandsma, Diemer de Jong en Marissa van Meijl? Voordat we 
deze vraag konden beantwoorden hebben we eerst gekeken 
naar wat er nodig is en of het past binnen de begroting 2024. 

In de wijk Regenboog werkt ds. David Kroeze 28 uur per week. 
Binnen deze tijd zet hij zich ook in voor de Kliederkerk, een 
PGH-brede activiteit. Daarnaast zal David tijdelijk wekelijks 
4 uur meer werken en zich dan inzetten voor het jeugdwerk 
binnen de gehele PGH omdat er nog een vacature is voor 
jeugdwerker.  

In de wijk Plantagekerk is ds. Cor Baljeu begonnen als ambulant 
predikant (12 uur per week). Hij zal zijn tijd aanwenden voor 
pastoraat en het voorgaan in de eredienst. Interim-predikant 
Pieter van Winden heeft een nieuwe opdracht gekregen en 
zal zich richten op cultuurverandering binnen de PGH en 
de Plantagekerk in het bijzonder. Hij werkt 20 uur per week 
en zal zijn tijd vooral inzetten bij het pastoraat, voorgaan in 
de eredienst en ons helpen bij het bewerkstelligen van een 
cultuurverandering om zo de crisis te boven te komen en de 
wijk Plantagekerk te laten opbloeien. 
In de wijk Fonteinwerk hopen we binnenkort Sjaak Biewenga 
te beroepen. Hij zal 16 uur per week gaan werken. Hij zal 
voorgaan in Fonteindiensten, vrijwilligers toerusten en 
inspireren en het missionaire werk helpen door-ontwikkelen. 

In het seniorenpastoraat werken Frieda Meijers (16 uur per 
week) en Wilma Steenbeek (28 uur per week). Zij zijn er vooral 
voor mensen ouder dan 80 jaar. Daarnaast zijn zij begonnen 
met het oprichten van buurtkringen voor het buurtpastoraat in 
de wijk Plantagekerk. 

De jeugdraad zal op zoek gaan naar een jeugdwerker (15 uur 
per week). De jeugdwerker zal een deel van de tijd besteden 
aan relaties leggen met kinderen en jongeren en daarnaast 
ondersteunend zijn voor de vrijwilligers in het jeugdwerk.

Zeven pastores die ons helpen, als kerk, bron van hoop en 
licht te kunnen zijn in Harderwijk. Ondanks de inzet van onze 
pastores, bent u en ben jij als gemeentelid van grote waarde in 
het omzien naar elkaar. Uw gebed is hiervoor onmisbaar.

Ada Brouwer, scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl 
Eelke van der Wal, voorzitter.ak@pgharderwijk.nl  

Ds. Cor Baljeu stelt zich voor		
	
Vanaf 1 februari is ds. Cor Baljeu als ambulant predikant werkzaam 
in de Plantagewijk. De aanstelling is voor 12 uur per week als 
ondersteunend en uitvoerend predikant voor pastoraal werk. Het 
ziet er naar uit dat de woensdag zijn vaste ‘Harderwijkdag’ wordt. 
‘Het pastoraat is het goud van de kerk,’ zegt hij. Cor Baljeu stelt zich 
aan u voor.

Mijn naam is Cor Baljeu. Ik zag 23 mei 1959 in Hoofddorp het 
levenslicht als tweede uit een gezin met vier kinderen. Ik ben 
getrouwd met Sonja Veenstra, eveneens uit Hoofddorp. We 
hebben vier kinderen en zeven, bijna acht kleinkinderen.  

Ik ben tot A-verpleegkundige opgeleid in het VU-ziekenhuis 
te Amsterdam maar stapte een jaar na diplomering over naar 
het Psychiatrisch Centrum St. Willibrord te Heiloo. In diverse 
verpleegkundige functies heb ik daar als B-verpleegkundige bijna 
achttien jaar gewerkt. In dat werk groeide het verlangen theologie 
te studeren. In de psychiatrie heb ik veel lijden en verdriet gezien. 
Geestelijk lijden is lijden tot op het bot. Ik geloof in de preventieve 
kracht van pastoraat. Christus betekent gezalfde. Jezus wordt 
gezalfd en Hij zalft. Zalf herstelt fysieke wonden. En de wonden die 
de ziel betreffen? Daar werkt Christus, de Gezalfde. Ik geloof in de 
kerk als helende gemeenschap.

Met de HBO-propedeuse op zak ging ik theologie studeren aan de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Ik deed de master Predikantschap 
in Kampen aan de toenmalige Theologische Universiteit. Daar 
studeerde ik december 2009 af op de onderzoeksvraag naar de 
waarde van de protestants-christelijke identiteit van een school 
voor het voortgezet onderwijs in het seculiere Alkmaar, waar 
wij toen woonden. Vrienden bij de Chr. 
Scholengemeenschap Jan Arentsz daagden 
mij uit: ‘…docent Godsdienst! Is dat niet iets 
voor jou?’ Deze uitdaging ben ik aangegaan 
en ik heb vervolgens met veel plezier twaalf 
jaar als docent gewerkt met daarin negen jaar 
als extra taak: brugklasmentor. 

In 2011 ontving ik een beroep van de 
toenmalige Gereformeerde Kerk te Pijnacker. 
Vaderdag 2011 werd ik bevestigd in dit mooie 
en bijzondere ambt. Mijn vader en mijn zoon 
hielpen mij in de toga. Sinds september 
2018 ben ik verbonden aan de wijkgemeente Open Kring van de 
Protestantse Gemeente Zwolle. Hiernaast bekleedde ik vanaf 2019 
tot eind vorig jaar het hoofdredacteurschap voor Gaandeweg, het 
magazine voor de PGZ, en gaf ik tot 1 juli 2023 anderhalf jaar lang 
zes uur per week les als docent godsdienst/levensbeschouwing 
aan het Carolus Clusius College te Zwolle.
Via de PKN werd mij gevraagd uw gemeente 12 uur per week bij 
te staan in het pastoraat, werk dat ik ook het afgelopen  halfjaar in 
Hervormd Vaassen heb gedaan. Sonja en ik wonen in Dalfsen.

In Zijn en uw dienst, ds. Cor Baljeu

Team predikanten voorlopig weer compleet
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Ik merk veel zorgen over de gemeente. Er 
is ook veel gebeurd de afgelopen tijd. Met 
name het vertrek van twee collega’s in 
korte tijd in de Plantagewijk. En de reden 
waarom, stemt niet positief. Maar hoe gaan 
we daarmee om? Zijn er perspectieven en 
welke? Daarom opende ik de gemeente­
bijeenkomst op 23 januari met deze tekst 
van Paulus: 
2 Kor 3:2-3 U bent zelf onze aanbevelingsbrief, 
in ons hart geschreven, maar voor iedereen 
te zien en te lezen: U bent zelf een brief van 
Christus, door ons opgesteld, niet met inkt ge-
schreven maar met de Geest van de  levende 
God, niet in stenen platen gegrift maar in het 
hart van mensen.
Wij zijn met alles wat we doen een brief. 
Daarin kun je lezen wie Jezus is. Aan het 
verhaal dat wij met elkaar schrijven kun 
je merken, hoe goed God is. En klopt het? 
Herken jij dat in de gemeente, in jezelf als 
gemeentelid, in de kerkenraad? Een pittige 
vraag in deze tijd! Maar ook een mooie. 

Ik loop al even mee en zit soms dicht bij het 
vuur. Als lid van Algemene kerkenraad, en 
medewerker aan gemeentebijeenkomsten. 
Ik voel de pittige zaken soms aan den lijve. 
Mensen die boos zijn, brieven sturen, zich 
serieus zorgen maken. Ik ben onder de 
indruk van het verdriet en machteloosheid. 
De schok en schaamte. Zijn wij écht zó 
erg? Die emoties kan ik goed begrijpen. En 

deze gevoelens mogen plek hebben. Zij 
moeten gedeeld. Er mag gerouwd om wat 
er gebeurde. 
Maar soms merk ik de gedachte ‘het wordt 
toch niets meer’, en ‘wat voor zin heeft het 
nog’. En ook al begrijp ik de gedachte, die 
kant moeten we niet op. Er zijn ook genoeg 
mensen die de andere kant op willen. Ik 
merk het overal. Die zeggen: ik wil anders, 
we kunnen anders. Maar hoe? 
Ik ben heel blij dat er nu in gezocht wordt 
en aan gewerkt wordt. Heel hard zelfs. 
U hebt daarvan kunnen proeven op de 
diverse gemeente-bijeenkomsten. En ik 
weet dat dit de enige manier is waarop we 
het gaan redden: dat we elkaar steunen. 
SAMEN. 
Ik signaleer tot mijn treurnis mensen die 
hun eigen belang voorop zetten. Vaak 
onbedoeld, hoor ik ze zeggen ‘ik wil, ik 
vind’. ‘Want er is te veel gebeurd’. Soms 
zonder de achtergrond te weten, en uitleg 
wordt niet geaccepteerd. ‘Want het had 
anders gemoeten’. Vooral gebeurt dit als 
er beslissingen genomen worden. Er lijkt 
dan ineens een heksenketel te openen. Of 
het nou een contract is, Paaskaars, of de 
kleur van het wc-papier: mensen zijn diep 
geschokt. 
En in de jaren dat ik meeloop, zie ik dit 
patroon. Boosheid is een middel ge­
worden om mening duidelijk te maken. 
Conflict is cultuur geworden. Het werd 

op de gemeenteavond van 23 januari een 
veenbrand genoemd: onverwacht popt 
het weer op. Daar moet een einde aan 
komen. Met deze houding gaan we het niet 
redden. 
Mijn appèl als pastor is: luister naar elkaar, 
gun elkaar de ruimte, want alleen samen 
hebben we gelijk. We doen veel mooie en 
goede dingen: omarm dat en geef mensen 
het vertrouwen dat ze het waard zijn. 
Accepteer dat dingen anders gaan, en wees 
blij met wat nieuw komt. Laat je niet ver­
leiden dat de emotionele uitbarsting gaat 
regeren. Accepteer dat niet, daarop is veel 
stuk gegaan. Ik zie veel vrijwilligers, kerken­
raadsleden, stuurgroepleden met hart en 
ziel zoeken en werken in Gods wijngaard, 
en ook goede wegen vinden. Wees trots op 
iedereen die wat doet, en waardeer wat we 
bereiken. Mijn ervaring is daarin gelukkig 
positief. Maar ook in de Regenboog, waar 
geen conflicten spelen, kunnen we daarvan 
leren.	

Ik vind het heel lief als mensen mij soms 
vragen: ga jij ook omvallen? Nee, ik val 
niet om. Ik wil alleen honderd keer liever, 
dat iedereen het elkaar vraagt. En als het 
antwoord is: ja, dat we antwoorden: ik zal 
je helpen. Dan kun je aan ons lezen wie 
we zijn. Dan zijn we een brief van Christus. 
Mijn vraag aan u en jou: wanneer kan men 
aan jou aflezen, hoe goed God is in onze 
gemeente?

Ds. David Kroeze 

Impressie van een predikant 
                               in een gemeente met zorgen



10

geven & ontvangen Kerkelijk bureau

COLLECTEMUNTEN
	 Collectemunten zijn verkrijgbaar. In de waarden 

0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. 
Graag vooraf bestellen via  
www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, 
kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. 
Afhalen en verkoop elke 1e en 3e donderdag­
morgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk.

	 Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv 
CvK Prot Gemeente te Harderwijk

rekeningnummers
	V aste vrijwillige bijdrage
	 NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage  

aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
	 Giften
	 ZWO - NL42RABO0317714554
	 Diaconie -  NL39RABO0317714996
	 Fonteinwerk -  NL67RABO0385726139 
	 Kerk - NL28RABO0317770969

Commissie ZWO

Zondag Werelddiaconaat 4 februari is de collecte bestemd voor Kerk in Actie, meer in het 
bijzonder om Bangladesh beter bestand te maken tegen klimaatverandering.
In Bangladesh vormen christenen nog geen 0,5 % van de bevolking. Er wonen ruim 
160 miljoen mensen en het land is bijna 4x zo groot als Nederland. In het zuiden van 
het land verblijven ook nog eens een miljoen Rohynga vluchtelingen uit Myanmar. Het 
land grenst aan India en in het zuidoosten aan Myanmar. Het laaggelegen Bangladesh 
is zeer kwetsbaar voor overstromingen. Aanvoer van vruchtbaar slib is van groot belang 
voor de landbouw maar de stijgende zeespiegel zorgt weer voor verzilting van de 
landbouwgrond. Naast armoede zorgt klimaatverandering voor grote zorgen, met name 
voor boerengezinnen in de deltaregio.

Via kerken en organisaties ondersteunt KiA gemeenschappen in de deltaregio om zich aan 
te passen aan klimaatverandering en weerbaar te zijn bij rampen. Boeren worden getraind 
om gewassen/groenten op een bamboestellage te verbouwen zodat deze niet wegrotten 
door het zilte water. Ook gebruiken ze zaden die beter bestand zijn tegen zout water en 
worden er dijkjes aangelegd om zo het perceel te beschermen bij overstroming. Compost 
van waterplanten i.p.v. kunstmest is kostenbesparend. Ook leren dorpsgemeenschappen 
met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen.
De ZWO-commissie beveelt de collecte van harte bij u aan. Geef via de Scipio-app, de 
collectezakken of op rek. van Diaconie PGH NL 39RABO 0317714996 o.v.v. ‘Bangladesh’.

Willemien Holtrop

Paasgroetenactie voor 
gedetineerden

Als ZWO-commissie hebben we weer 
een aantal kaarten om als groet te sturen 
naar een gedetineerde in binnen- of 
buitenland. De afbeelding is gemaakt door 
een gedetineerde vrouw in Zwolle. Ze 
beeldt daarmee uit dat Jezus’ opstanding 
de weg opent vanuit het donker naar het 
licht. Een bemoedigende groet doet deze 
mensen goed. Doet u mee?
Kaarten tekenen met uw naam en een 
bemoedigende groet kunt u invullen na 
de diensten op Aswoensdag en zondag 18 
februari en op donderdagmorgen 15 febr. 
bij de koffieochtend in de Plantagekerk. 
Ze worden opgestuurd naar Kerk in Actie 
en via het justitiepastoraat uitgedeeld in 
verschillende detentiecentra. 

Willemien Holtrop

Veertigdagentijd-kalender

De Veertigdagentijd-kalender helpt je om elke dag toe te leven naar Pasen, met gebeden, gedichten of lied en korte meditatie en 
vastentips. Bestel de kalender gratis via www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd of via petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd. U kunt 
ook een online-versie aanvragen.

De 40-Dagentijd -  Op weg naar Pasen

14 februari is het Aswoensdag en begint de 40-Dagentijd. Het thema van Kerk in Actie 
is dit jaar ‘Ga mee!’ .
Het is een uitnodiging om samen op zoek en op pad te gaan in deze tijd van 
bezinning, als voorbereiding op het feest van Pasen.
Ochtendgebed: elke donderdagmorgen in de 40-Dagentijd van 9.15 tot 9.45 uur 
in Plantagekerk, de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten voor een lied, een 
Bijbellezing, stilte en gebed. Na afloop gaat een ieder zijn of haar eigen weg: naar de 
stiltehoek om een kaarsje aan te steken, naar de koffieruimte voor een kop koffie of 
naar huis of aan het werk.
Elke week bereidt iemand het ochtendgebed voor. U/jij bent van harte welkom en 
het is bijzonder om elkaar en God te ontmoeten in de stilte van de kerk. Voor vragen/
contact: 

Willemien Holtrop,  willemienholtrop@gmail.com, tel. 425362/ 06 30623177
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Laat dit even tot u doordringen: wanneer wij als kerkelijke 
gemeente op de huidige manier doorgaan, zal over een jaar 
of vijf het geld op zijn. De kas is dan leeg... Fors bijsturen is 
dus hard nodig! 
De inkomsten moeten omhoog. Bij deze actie Kerkbalans 
al. Uit onze gegevens blijkt dat de meeste leden jonger dan 
40 jaar minder geven dan 200 euro. Twee-derde van het 
benodigde geld wordt opgebracht door 70-plussers! 

Een denktank waarin Willem Waterweg het rekenwerk deed 
had vier scenario’s uitgewerkt. De uitkomsten zijn op de recente 
gemeenteavond gepresenteerd. De gemeente gehoord hebbende 
is gekozen voor het opbouwende scenario: niet snijden in 
predikantsplaatsen maar inzetten op hogere vrijwillige bijdragen 
door alle gemeenteleden. Met dit artikel benadrukken wij de 
noodzaak tot actie.

Het tij keren  
De financiële denktank werd na de zomervakantie in het leven 
geroepen met als doel het tij te keren. Daarin zitten 
de voorzitters van de Algemene kerkenraad en van 
de kerkrentmeesters, de penningmeesters van de 
Diaconie en de Jeugdraad en een gemeentelid met een 
financiële achtergrond. In brainstormvergaderingen 
zijn er uitgangspunten besproken voor vier financiële 
scenario’s, met het doel om de situatie helder te maken 
en een begaanbare weg naar de toekomst te vinden. De scenario’s 
varieerden van het verminderen van het aantal pastores en het 
verkopen of in medegebruik geven van een kerk tot het werken 
aan hogere inkomsten.

Een begaanbare weg
In het gekozen scenario is uitgegaan van marginale aanpassing 
van de Plantagekerk, alleen het hoognodige onderhoud en 
herstel gaat gebeuren. Er wordt bij pensionering gesneden in 
de personeelsformatie. Zo wordt een seniorenpastor in 2024 
niet vervangen, een van de administratief medewerksters wordt 
per 2027 ook niet vervangen. De predikantsformatie blijft tot en 
met 2028 gehandhaafd op de huidige 2,5 fte. Daarna wordt er 
gekrompen naar 2,1 fte en voor de pastoraal medewerkers zal de 
krimp dan 0,3 fte zijn. De pastorale formatie is dan 1 fte per 1000 
leden, wat overigens gangbaar is.

Als wij de jaarrekening 2022 vergelijken met 2021, dan is de 
teruggang van de Vrijwillige Bijdrage (VVB) voor de kerk in geld 
2,8%. Als onderdeel van de ingrepen om op termijn te komen tot 
positieve exploitatiesaldi is geen daling van de VVB nodig maar 

juist een stijging van 3,7%. Rekening houdend met de ledendaling 
is per geld gevend lid of gezin een stijging nodig van 7%. 
En dat is de boodschap die wij nu neerleggen. Nadrukkelijk vragen 
wij u, uw VVB-bijdrage ten opzichte van vorig jaar te verhogen 
met 7 procent. Dat is op zich gezien de inflatie geen onredelijk 
percentage. Alles wordt duurder, ook voor de kerk. En de lonen 
en pensioenen zijn verhoogd, soms met 10%, de ABP-pensioenen 
afgelopen jaar met 11,96 %.

De rol van ‘Utrecht’ 
Al een reeks jaren werkt onze kerk met forse tekorten. Tot voor kort 
kon dat probleemloos worden aangezuiverd vanuit de reserves. 
Binnen enkele jaren zijn deze reserves echter uitgeput, ook de 
opbrengsten van de verkoop van kerkgebouwen zijn dan op. We 
kunnen daardoor nu al geen vaste benoemingen voor predikanten 
meer uitbrengen. Dat is in de huidige situatie een groot probleem.

Predikanten zijn in dienst bij de PKN en dus niet bij onze kerk. Onze 
kerk krijgt maandelijks een factuur om daarmee de salariskosten 
te betalen. De PKN is als werkgever wettelijk verantwoordelijk, 
ook voor uitkeringen als een dominee werkloos wordt wanneer de 
kerk de salariskosten niet meer kan betalen. Daarom is begrijpelijk 

dat het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken 
in Utrecht namens de PKN in de gaten houdt of de gemeente bij 
het beroepen van een dominee de predikant wel jarenlang kan 
bekostigen. Daarvoor kijkt Utrecht naar onze meerjarenraming 
voor acht kalenderjaren. En daar zit voor onze PGH het probleem: 
door de jaarlijkse tekorten raken de reserves over circa vijf jaar op. 
We kunnen acht jaar dus niet garanderen. Daarom heeft het CCBB 
vorig jaar al aangegeven dat de Fonteinpredikant maar voor een 
beperkt aantal jaren benoemd mag worden. Hoe zal dat gaan als 
we straks de vacatures voor de Plantagewijk willen gaan vervullen? 

Wat is nodig om het CCBB te overtuigen
In de begaanbare weg heeft de PGH gekozen voor het verhogen 
van de ‘jaarcontributie’ met 7%. Onder andere daardoor 
ontstaan er in de laatste drie jaren van de achtjarentermijn 
positieve exploitatieresultaten. Daarmee wil het College van 
kerkrentmeesters het CCBB overtuigen dat vaste benoemingen 
van predikanten weer mogelijk worden. Natuurlijk zal het CCBB 
bewijs willen zien dat de hogere VVB ook daadwerkelijk door de 
gemeenteleden wordt opgebracht. Het is dus van groot belang dat 
wij als gemeenteleden dit bij de komende Actie Kerkbalans laten 

Hoe maken we de kerk betaalbaar? 
Een grote uitdaging  

Actie Kerkbalans 2024

‘Met uw inzet krijgen we het voor elkaar’
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zien.  Iedereen wil graag dat er een goede invulling komt van de 
vacatures voor het pastoraat. 
Uit dit artikel begrijpt u dat vervulling van de vacatures alleen kan 
als we voldoende inkomsten realiseren. Dat is de reden waarom we 
u allen zo nadrukkelijk vragen om die 7% verhoging. Dit jaar al. Bij de 
invulling van uw toezegging voor de Actie Kerkbalans, van 1 tot 16 
februari.

Ja van harte….
Bij de benoeming van ambtsdragers spreekt de gemeente hardop 
uit van harte de ambtsdrager bij het werk te ondersteunen. Daarom 
hebben Peter en Willem er vertrouwen in dat de gemeenteleden 
positief op deze oproep zullen reageren en hun bijdrage zullen 
verhogen.

Peter van den Berg, voorzitter College van Kerkrentmeesters              
Eelke van der Wal, voorzitter Algemene Kerkenraad

Een richtlijn voor uw bijdrage
Regelmatig wordt ons gevraagd: ‘Wat zouden wij redelijkerwijs 
moeten geven?
De landelijke PKN hanteert als richtlijn voor de jaarlijkse vrijwillige 
bijdrage voor de kerk: 2% van uw netto (gezins)inkomen. Stel 
dat er maandelijks € 3.000 als gezamenlijk inkomen op uw 
bankrekening wordt bijgeschreven, dan zal het jaarbedrag met 
vakantiegeld en eindejaarsuitkering meegerekend zo’n € 40.000 
belopen. 2% daarvan is € 800 bruto. Na 37% belastingteruggave 
zal de netto jaarbijdrage circa 500 euro zijn, ofwel per maand zo’n 
41 euro. Dit bedrag is indicatief, het is een vrijwillige bijdrage, of 
en hoeveel u geeft beslist u zelf. Senioren geven gelukkig vaak 
veel meer, de realiteit gebiedt ons te zeggen dat wij dat niet 
kunnen missen. Als wij met onze gemeente de verdere toekomst 
in willen dan zullen ook de ‘ jongeren’ voldoende moeten gaan 
geven.

Kerkbalans kan 
ook digitaal	

De verwerking van alle Kerkbalans-for­
mulieren zorgt voor veel werk op o.a. het 
kerkelijk bureau. U kunt helpen door uw 
toezegging voor Kerkbalans digitaal in te 
vullen en te versturen. Dit kan gemakke­
lijk via zowel de website als de Scipio-app.
Ga naar pgharderwijk.nl en klik op 
de button Kerkbalans (rechts). Vul 
de gevraagde gegevens in en klik op 
aanmelden (uw registratienummer staat 
op het papieren Kerkbalans-formulier). 
Nadat u bent ingelogd kunt u de 
bedragen invoeren, hoe en wanneer u 
wilt betalen. 

Het is zo gebeurd en alles wordt automatisch verwerkt.
Bedankt voor de medewerking!

College van Kerkrentmeesters

Het woord in het hart…..

In deze rubriek komen gemeenteleden aan het woord, 
die een tekst uit de Bijbel of een lied willen delen dat 
hen erg aanspreekt.  

Deze keer komt Jannie aan het woord, een foto en 
haar achternaam vindt zij niet nodig. Wel wil ze haar 
ervaring delen. Jannie is al in de leeftijd van de zeer 
sterken en heeft in haar leven meer dan eens moeilijke 
tijden beleefd. Soms was haar geloof wat verder weg, 
maar altijd kwam er toch weer die Kracht, die haar op 
de been gehouden heeft. Psalm 42 was voor haar een 
grote steun en vaak kwam uit de berijmde versie vers 
3 in haar hoofd op en kon ze zingen.

Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,

hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.

Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven

altijd aan de dood ontheven.

Jannie zegt hier zelf over: ’Soms voel ik mij echt 
vleugellam, weet niet meer hoe het verder moet. 
Dat begon al in mijn jeugd toen mijn broertje om 
het leven kwam en mijn moeder alleen nog maar het 
hoognodige sprak. Een verdrietige en moeilijke tijd, 
die zich later in mijn leven herhaalde. Ook het vroege 
afscheid van mijn man bracht een hart vol van zorgen. 
Nu is het ouder worden niet altijd gemakkelijk en let­
terlijke benauwdheid maakt soms dat je niet overeind 
blijft. En toch mag ik er steeds weer bovenop komen 
en komt er dankbaarheid.
Vorig jaar nog een tijdje op Sonnevanck, ik dacht niet 
dat ik weer naar huis zou kunnen. Nu ben ik toch weer 
thuis en ik kook nog steeds mijn eigen potje. 
Mogen ervaren dat God je aan de dood ontheft, laat je 
hart weer zingen.’

Met dank aan de openhartigheid van Jannie.
Gertie van Dijk-Vermeulen
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Ontvang ook de 
PGH-nieuwsbrief

Kent u ook de digitale PGH-nieuwsbrief? 
Om de twee weken op donderdag plopt hij 
automatisch in uw mailbox. Een beknopt 
overzicht van de actuele gebeurtenissen in 
de kerk. Zo blijft u bij.
Ga naar onze website pgharderwijk.nl. 
Onderaan de voorpagina kunt u uw naam 
en mailadres invullen.

Grijs en groen -  over  
generaties in de kerk

Geïnteresseerd in en graag meepraten 
over generaties in de kerk? Hierover 
komt Corina Nagel-Herweijer op twee 
classicale vergaderingen meer vertellen. 
Zij heeft onderzoek gedaan naar de wijze 
waarop jongeren binnen de Protestantse 
Kerk leren geloven. Op de eerste avond 
deelt zij met ons de belangrijke inzichten 
uit het onderzoek. Er is ook ruimte voor 
vragen. Op de tweede avond zoeken we 
verdere verdieping. Er zijn dan meerdere 
gesprekstafels waaraan je met elkaar in 
gesprek gaat over een bepaald thema. Bijv. 
de thematafel ‘leren geloven als je weinig 
andere christenen kent’ of ‘welke factoren 
stimuleren het leren geloven van jongeren’. 
We hopen dat we elkaar aan deze tafels ook 
kunnen inspireren en waardevolle ideeën 
met elkaar kunnen delen. 
Iedereen die in de gemeente werkt met 
kinderen en jongeren en natuurlijk ook 
andere geïnteresseerden: van harte 
welkom. Graag aanmelden via cvVeluwe@
kpnmail.nl. Kijk ook op de website 
pknclassisveluwe.nl in de agenda van 13 
februari.
De eerste avond op 13 februari, 19.30 
uur - 20.45 uur is in de Eben-Haëzerkerk, 
Zonnedauw 8, Apeldoorn. De tweede 
avond op 28 mei, 19.30 uur - 20.45 uur is in 
De Regenboog in Harderwijk.

Gerrit Bok, 
scriba classicale vergadering Veluwe

Nieuwe Bijbelvertalingen 
in het Sambla en het Donfio....		

Zo kort in het nieuwe jaar is het goed om terug te blikken. Op de site https://
wycliffe.nl/actie/statistieken/ kunt u lezen hoe er wereldwijd vorig jaar 412 nieuwe 
Bijbelvertaalprojecten zijn gestart. Nog nooit waren er zoveel Bijbelvertaalprojecten 
gaande in de wereld! Wilma is betrokken bij drie van deze projecten: De K-taal, het 
Sambla en het Donfio. Deze drie talen worden gesproken in de regio waar Wilma 
werkt. De eerste heeft al een Nieuw Testament en een vergevorderde schrijfwijze 
(met alfabetkaart, klankleerbeschrijving, schrijfwijzer, alfabetiseringsboekjes en een 
alfabetiseringsprogramma). Daar wordt nu het Oude Testament vertaald en Wilma is, in 
samenwerking met de drie lokale vertalers, bezig een grammaticaboekje te schrijven. Het 
Sambla is sinds een paar jaar bezig met de vertaling van het NT en heeft een beginnende 
schrijfwijze waaraan nog gewerkt wordt. Het Donfio is een taal die 9 maanden geleden 
niet eens werd geschreven! Daar is begonnen met het vaststellen van alle klinkers 
en medeklinkers, het schrijven van liederen en teksten en het samenstellen van een 
woordenlijst. Gaandeweg wordt daarbij ontdekt hoe deze taal het beste kan worden 
geschreven. 

Wilma Wolthuis over deze foto: ‘Afgelopen maand 
zag ik op het gezicht van Elie, een oudere Donfio 
man, een blik die al het moeilijke, harde werken 
goed maakte. Op zijn telefoon zag hij een app 
waarin we de 1400 woorden van zijn taal hadden 
geüpload met een Franse vertaling. Voor het eerst 
in zijn leven zag hij zijn eigen taal GESCHREVEN 
in een app op een smartphone! Hij kon zijn 
verwondering en geluk niet op. Eind december 
werkte ik weer met hem. Carin hielp ons om het 
beginnende woordenboekje in een app te zetten 
en die beschikbaar te maken. Binnenkort viert de 
Donfio kerk het 50-jarig bestaan. Nu kunnen Elie en 
Benjamin tijdens de festiviteiten een alfabet-kaart 
en een woordenboek-app laten zien. Er is sinds 

kort ook de Jezus-film beschikbaar in het Donfio. Bid voor deze taalgroep en voor Eve, 
Benjamin, Elie en mijzelf als we verder taalonderzoek doen om deze taal goed te schrijven.’

Collecte: Op zondag 11 februari is de collecte voor het werk van Wilma 
Wolthuis.  We hopen en bidden dat Wilma dit belangrijke werk nog een aantal 
jaren kan voortzetten. Wij bevelen deze collecte dus van harte bij u aan.
Rechtstreeks een gift overmaken is ook mogelijk: NL79 RABO 0378 3074 60 
t.n.v. Wycliffe Com. Wolthuis.

Namens het thuisfrontcomité, Hijmen van Bloemendaal

Voor Eli is het een wonder...
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	 leerhuis
Syrisch Christendom

	

Donderdag 15 februari om 19.30 uur 
organiseert het Leerhuis een avond over 
de opkomst en teloorgang van de Syrische 
kerk. De Syrische kerk is de oudste kerk van 
christenen uit de heidenen. Vaak zijn we als 
westerse christenen gericht op het Westen, 
terwijl de oorsprong van het Christendom 
in het Midden-Oosten ligt. Daar leeft het 
Christendom nog volop en heeft het zijn 
eigen ontwikkeling doorgemaakt.
De Syrische kerk groeide tot 1000 
na Christus, omdat de kerk enorm 
zendingsgericht was. Dat deden de Syrische 
christenen op een moderne wijze, ze 
bouwden ziekenhuizen en scholen van 
christelijke signatuur.

De Syrische kerk kent een aantal specifieke 
gebruiken en eigen feestdagen. Sommigen 
daarvan hebben een lange geschiedenis 
die ons terugvoert tot de eerste tijd van het 
Christendom. ‘Ido d-Ma’alto, het feest van 
de ten Tempelopneming van Christus, is 
een feest dat binnen de Syrisch-orthodoxe 
Kerk elk jaar op 2 februari wordt gevierd. 
Het is een van de acht Feesten van de Heer 
en herinnert aan de gebeurtenissen die 
beschreven staan in Lukas 2:22. 

De avond is in de Regenboog. Inleider is 
emeritus predikant Hans Hofstra.
Opgeven via info@leerhuisharderwijk.nl of 
bij Ria Kornet tel. (0341) 416792.
	

	
Lunch ‘Met Volle Mond’
 
Ook u bent van harte welkom bij Praten 
met Volle Mond op woensdag 14 Februari 
om 12.00 uur. Een goed gesprek tijdens 
een gezellige lunch. Komt u ook eens ? 
Meld u uiterlijk zondagavond 11 februari 
aan bij Wouter Willemsen, tel. 06 21591651, 
w.r.willemsen@gmail.com of via de lijst in 
de hal van de Plantagekerk.

Team Praten met Volle Mond

Vakantieweek senioren 
2024 - Gaat u mee?

Van  24 tot 31 augustus gaan we weer op 
vakantie naar Hotel IJsselvliedt in Wezep. 
Deze week wordt georganiseerd door een 
groep uit onze eigen PGH, in samenwerking 
met het Vakantiebureau.
De week is bedoeld voor mensen uit 
Harderwijk die vanwege hun leeftijd en/
of lichte zorgbehoefte niet of moeilijk 
zelfstandig op vakantie kunnen gaan. De 
gasten worden  ondersteund en begeleid 
door een team van vrijwilligers uit de 
Protestantse Gemeente Harderwijk.  

Heeft u zin om mee te gaan? 
Dan kunt u voor een voorlopige 
aanmelding of informatie contact opnemen 
met  Wilma Heijblom, tel 06-19581934 of 
heijblom@caiway.nl 

Actie Amnesty voor 
Cambodja		  	
Zondag 4 februari kunnen wij voor en na 
de kerkdiensten handtekeningen zetten 
en brieven schrijven voor Amnesty. Deze 
keer voeren wij actie voor inwoners van 
Angkor (Cambodja). Daar worden zo’n 
40 duizend mensen gedwongen om hun 
huizen te verlaten op het land waar zij al 
generaties lang wonen. In Angkor staat 
de tempel Angkor Wat, die door Unesco 
is aangewezen als cultureel erfgoed. De 
huisuitzettingen zouden nodig zijn voor 
het behoud van de tempel. Ondanks dat 
Unesco nooit heeft aangegeven dat de 
inwoners weg zouden moeten, dwingen 
de autoriteiten ze daar toch toe.
De inwoners worden gedwongen naar 
gebieden te gaan met een gebrek aan 
huizen en schoon drinkwater. De autori­
teiten dreigen mensen die weigeren te 
vertrekken met gevangenisstraffen. De 
inwoners van Angkor hebben onmiddel­
lijk hulp nodig. Doet u/ doen jullie zondag 
4 februari mee?

Philips Wassenaar, ZWO/Amnesty

Ga mee naar The Passion (Zeist)	

Op donderdag 28 maart, Witte Donderdag, wordt The Passion uitgezonden vanuit Zeist. 
Vanuit de Jeugdraad is er het initiatief om met gemeenteleden jong en ouder naar Zeist af 
te reizen en samen The Passion live mee te maken. Heb je zin om mee te gaan? Stuur dan 
een berichtje naar: jeugdwerker@pgharderwijk.nl. Vermeld in de aanhef The Passion en 
noem in het berichtje jouw naam en telefoonnummer.
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Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert 
een van onze voorgangers.  Wilt u reageren op 
deze meditatie, doet u dat dan direct naar de 
betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat 
Wilma Steenbeek-Vlug
w.steenbeek@pgharderwijk.nl

Bijbel Leesrooster

donderdag	 1 febr.	 Psalm 18:26-51
vrijdag	 2 febr.	 Leviticus 12:1-8
zaterdag	 3 febr.	 Marcus 1:21-28

zondag	 4 febr.	 Marcus 1:29-38
maandag	 5 febr.	 Psalm 31
dinsdag	 6 febr.	 Leviticus 13:1-11
woensdag	 7 febr.	 Leviticus 13:12-23
donderdag	 8 febr.	 Leviticus 13:24-37
vrijdag	 9 febr.	 Leviticus 13:38-46
zaterdag	 10 febr.	 Psalm 32

zondag	 11 febr.	 Marcus 1:39-45
maandag	 12 febr.	 Marcus 2:1-12
dinsdag	 13 febr.	 Marcus 2:13-22
woensdag 	 14 febr.	 Jeremia 14:1-10
donderdag	 15 febr.	 Jeremia 14:11-16
vrijdag	 16 febr.	 Jeremia 14:17-22
zaterdag	 17 febr.	 Psalm 130

zondag	 18 febr.	 Jeremia 1:4-12
maandag	 19 febr.	 Jeremia 1:13-19
dinsdag	 20 febr.	 Psalm 116
woensdag	 21 febr.	 Jeremia 17:1-18
donderdag	 22 febr.	 Jeremia 17:19-27

Klein gebed

Ik bid u voor het zaad 
dat uw Woord en Geest in mijn 

hart hebben gezaaid. 
Dat het op tijd mag zijn ontkiemd 

en haar wortels diep in mijn ziel 
verankert.

Efeziërs 3: 14-21

Goede grond 
De winter is in de seizoenen een periode van rust en herstel. Voor de tuinhobbyisten 
onder ons een heerlijke tijd om met de nieuwste zadencatalogus op schoot alvast 
te fantaseren over een overdadig gevulde moestuin waar het een feest is om te 
oogsten. Maar zoals iedere enigszins ervaren tuinman of tuinvrouw weet, dit alles 
begint met goede grond.

Goede grond, een beeld dat de Bijbelse auteurs graag gebruiken omdat het zo tot 
de verbeelding spreekt. Paulus gebruikt het beeld in zijn brief aan de gelovigen in 
Efeze. Er is waarschijnlijk wat gedoe daar, want in zijn brief vraagt hij de gelovigen 
dringend om scheuring en verdeeldheid te voorkomen. Hij herinnert hen eraan dat 
zij een nieuwe schepping zijn. Jood of heiden, het maakt niet uit. Samen zijn zij nu 
verbonden, in Christus vormen zij één lichaam. 

Naast zijn dringende aansporingen en praktische adviezen bidt Paulus ook voor de 
gelovigen. Dat God de Vader, die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsfe-
ren en op aarde, vanuit zijn rijke luister hen de innerlijke kracht en sterkte zal  schen-
ken door zijn Geest. Dit gebed om innerlijke kracht en sterkte had een bijzonder 
doel. Een doel dat blijkbaar niet zo eenvoudig te behalen was. Een doel dat zonder 
Gods kracht en hulp buiten hun bereik zou blijven. Hij omschrijft het doel als volgt: 
(...) zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en 
gegrondvest blijft in de liefde. 

Hij gebruikt daar o.a. het beeld van een akker. Onderlinge liefde wordt voorgesteld 
als vruchtbare grond waarin de gelovigen kunnen wortelen, opbloeien en vrucht 
dragen. Ja, het begint met goede grond! Die is niet altijd vanzelfsprekend aanwe-
zig. Soms kan grond vervuild zijn of overwoekerd door doornen en distels, waar-
door het goede zaad geen kans heeft. Dus hoe zit het met onze grond? Vinden 
we daar de liefde? De liefde die Paulus zo ontroerend mooi heeft beschreven. Niet 
als een mierzoete roze golf van vlinderachtige onderbuikgevoelens, maar als een 
kracht ten goede die zijn weerga niet kent in deze wereld. Die liefde is allereerst 
geduldig. God is geduldig met ons, zoals een ouder met opgroeiend kind. En ja, de 
liefde is vriendelijk, is niet jaloers. Zij doet niet gewichtig en is niet trots, zij kwetst 
niet, is niet egoïstisch en voelt zich nooit beledigd, zij neemt niemand iets kwalijk, 
zij is niet blij met onrecht, maar juist met de waarheid. De liefde beschermt altijd, 
heeft altijd vertrouwen, verwacht het altijd van God en houdt stand. Aan de liefde 
komt nooit een einde

Die liefde, tot ons gekomen in Christus, is het fundament onder ons bestaan. Zowel 
persoonlijk als van ons als geloofsgemeenschap. En ze is als een zaadje gepland in 
ons hart en wil zich daar wortelen, tegen de verdrukking in - de teleurstelling, woe-
de, angst, pijn of bitterheid. Dat is geen eenvoudige zaak. We hebben daarbij Gods 
Geest als een medestander nodig om die liefde in ons leven en in onze gemeen-
schap te zien groeien. 

Maar het vraagt ook van ons de wil, de innerlijke keuze, om Gods weg van de liefde 
te gaan. Elkanders lasten dragend maar ook elkanders moeilijkheden verdragend. 
Zo vervullen wij de wet van de liefde. Dit is de vruchtbare grond waaruit iets won-
derschoons opbloeit. Wat bruist van leven en vrucht zal opbrengen. 

Wilma Steenbeek,
seniorenpastor

lezen & verdiepen
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kerkdiensten Wijkgemeente Plantagekerk en Fonteinwerk, Plantagekerk, Stationslaan 136, 3841 DC Harderwijk, 
Koster: Annemarie Stuiver 06 38700710  Mailadres: koster.pk@pgharderwijk.nl

Wijkgemeente De Regenboog, KC De Regenboog, Biezenplein 1, 3845 CZ Harderwijk, tel. 0341 421797.
Beheerder Linda Post: 06 41874550. Mailadres: beheerder.regenboog@gmail.com

ZONDAG 4 februari
	 Collectes; 1. Kerk in Actie Bangladesh;  

2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen
Plantagekerk
	 09.30 uur: ds. H. Schuurman
	 11.30 uur: dhr. T. Hagendijk  

Fonteindienst
De Regenboog
	 10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Sonnevanck
	 10.00 uur: dhr. G. Petersen

ZONDAG 11 FEBRuari
	 Collectes; 1. Wilma Wolthuis;   

2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen
Plantagekerk
	 09.30 uur: ds. Y.M. Voorhaar
	 11.30 uur: dhr. L. van der Vegt  

Fonteindienst
De Regenboog
	 09.00 uur: ds. J. Mak
Sonnevanck
	 10.00 uur: mw. A.M. Jansen-Peelen  

1e Lijdenszondag

WOENSDAG 14 februari
aswoensdag
Plantagekerk
	 19.30 uur: ds. C. Baljeu

ZONSDAG 18 februari
1e zondag 40-dagentijd
	 Collectes; 1. Diaconie Pastoraat Gevangenen;   

2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerkgebouwen
Plantagekerk
	 09.30 uur: ds. B. Heslinga
	 11.30 uur: mevr. A. van Til  

Fonteindienst
De Regenboog
	 10.45 uur: ds. D.J.D. Kroeze
Sonnevanck
	 10.00 uur: ds. H. Brandsen  

2e Lijdenszondag

PLANTAGEKERK

Zondag 4 februari (9.30 uur)  Op 1 februari 1953 braken de dijken en werd West-
Nederland geteisterd door wat later is gaan heten de Watersnoodramp. Buitenlandse 
hulp kwam snel op gang. Als herinnering daaraan staan kerken op de eerste zondag van 
februari stil bij het werelddiaconaat; hulp aan anderen buiten onze landsgrenzen. Daarom 
heet deze zondag de zondag van het werelddiaconaat. We luisteren naar het bijbelse 
‘watersnoodverhaal’ bij uitstek: het verhaal van Noach en zijn ark.      (ds. Henk Schuurman)
Zondag 4 februari (11.30 uur)  In deze dienst hebben we een spreker die nog niet eerder 
geweest is; Timo Hagendijk uit Zoetermeer. Hij mag in deze dienst de uitdaging aangaan 
om uit te leggen hoe politiek en de kerk verbonden zijn. Hij doet dit aan de hand van de 
schriftlezing 1 Korinthe 15:20-28 en Jeremia 29: 7. De muziek wordt verzorgd door Mathilde 
van den Beukel & band.      (Marina Muit)
Zondag 11 februari (11.30 uur)  In deze Fonteindienst is de spreker Lennart van der Vegt. 
De muziek wordt deze keer verzorgd door Loïs, Floor en band. Hartelijk welkom.
Woensdag 14 februari (19.30 uur)  Cor Baljeu werkt vanaf 1 februari tijdelijk als predikant 
in de Plantagewijk. We zijn blij dat hij deze Aswoensdagviering wil leiden.
Zondag 18 februari (9.30 uur)  Deze zondag is de eerste zondag van de 40 dagen tijd.
De hoofdlezing zal zijn Lucas 4:1-13 over de verzoeking in de woestijn.
Zondag 18 februari (11.30 uur)  De spreekster in deze Fonteindienst is Annelies van Til. 
Jocelyn en Dennis zijn van de band die de muziek verzorgt.

DE REGENBOOG

Zondag 4 februari (10.45 uur) Doopdienst  Het wordt een doopfeest! Dorian van Doorn 
en Sevijn Dekker worden gedoopt. Dorian Thijs Johannes is zoon van Mirjam Beute 
en Mathijs van Doorn. Sevijn Adam is broertje van Elin en Jona, en zoon van Gerrit en 
Tirsa Dekker. We hebben het over het verhaal van Ruth, een verhaal van trouw, liefde, 
doorzetten, en zorg voor elkaar – en God gaat op ongekende manier mee in het leven van 
mensen. Zo dopen we ook deze kinderen. (ds. David Kroeze)
Zondag 11 februari (9.00 uur)  Vandaag...kijken we naar het happy end van het boekje 
Ruth, hoofdstuk 4. Ze krijgen elkaar en samen krijgen ze een kind en dat kind krijgt de 
naam Obed = dienaar/knecht. Die mooie naam aan het slot vormt ook een contrast met het 
begin, in vers 1 treedt namelijk de naamloze meneer NN voor het voetlicht..., een leerzame 
tegenstelling!      (ds. J. Mak)
Zondag 18 februari  (10.45 uur)  Oog voor Harderwijk! Hebben we dat? Met deze vraag 
willen we in dit Rainbow Event scherp krijgen hoe we onze eigen leefomgeving op 
het vizier hebben, vanuit onze inspiratie. We stralen namelijk iets uit en hebben iets te 
brengen. Maar wat? Zie voor meer info elders in dit blad. Neem je weer wat te eten mee? 
Alles is goed. Dan maken we daar samen weer een buffet van.     (ds. David Kroeze)  zie blz. 5.

TOELI CHTING COLLECTES
Zondag 4 februari 
Kerk in Actie Bangladesh		
Na de watersnoodramp in 1953 werd Nederland 
beschermd tegen overstromingen. In veel andere 
landen moeten mensen zelf tegen wateroverlast 
vechten. Op deze zondag is de collecte bestemd 
voor KIA Bangladesh. We collecteren  voor boeren 
in Bangladesh die lijden onder klimaatverandering. 
Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschu-
wingssystemen en evacuatieplannen voorbereid 
te zijn op rampen. Geef via de collectezakken bij de 
uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort op 
NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. ‘ 
KIA Bangladesh beter bestand tegen klimaat’ zie 
blz. 10.

Zondag 11 februari  
Wilma Wolthuis
Al jarenlang werkt Wilma voor Wycliffe Bijbelver-
talers aan Bijbelvertaling en taalontwikkeling voor 
Mali in Burkina Faso. Wij ondersteunen Wilma bij 
dit belangrijke werk.
Geef via de collectezakken bij de uitgangen van de 
kerk of via Scipio-app of stort op 
NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 
‘Wilma Wolthuis’ zie blz. 13.

Zondag 18 februari 
Diaconie Pastoraat Gevangenen
In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd 
en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. 
Via het programma binnenlands diaconaat onder-
steunt Kerk in Actie diverse initiatieven die omzien 
naar gevangenen en hun partners en kinderen, 
hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een 
nieuwe kans bieden in de maatschappij. Geef via de 
collectezakken bij de uitgangen van de kerk of via 
Scipio-app of stort op NL 39 RABO 0317714996 van 
Diaconie PGH o.v.v. ‘ Omzien naar gevangenen’.


