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De Piéta  

Vroeger vond ik het maar een suf 
beeld, de Piéta. Maria die vol verdriet 
en meeleven haar zoon in haar 
handen houdt, nadat hij van het kruis 
is afgehaald. Suf, want het is niet zo 
vrolijk. En bovendien vond ik het maar 
vervreemdend, zo’n expliciet beeld. Het 
geloof is vrolijk en hoopvol! 

En dat heb ik ook nog steeds, dat vrolijke 
geloof. Maar nu ik zo langzamerhand 
wat ouder en wijzer word, mag ik ook 
eerlijk zijn naar mezelf. Er mag ook 
verdriet zijn. In mijn eigen leven, in dat 
van anderen, en momenteel zie ik dat in 
de Plantagewijk veel. Verdriet kan diep 
gaan. Nu vind ik de Piéta ineens een stuk 
mooier worden. 
Maria heeft verdriet. Maar er is meer. 
Vroeger zag ik niet dat Maria méér 
heeft dan verdriet. Ze leeft mee. Piéta 
betekent ook: compassie, medelijden. 
Maar met wie? Want er is niemand 
anders… Maria leeft mee met het 
verdriet van Jezus’ afbreken. Met de 
mensen die verantwoordelijk zijn. En 
met alle mensen, want Jezus zal hun 
zonden en verdriet dragen. Daarom 
heeft Michelangelo dit beeld ook 
gemaakt. 

En dat is voor mij precies de kern bij de 
40 Dagentijd. Zoals Maria het verdriet 
van haar zoon vasthoudt, mogen wij ons 
verdriet vasthouden. Het mag er zijn. En 
we mogen met elkaar meeleven. Met 
hoop op iets anders, wat je misschien 
nog niet ziet. Hoop dat er opstanding is. 
Samen met Maria. 

Daarom ben ik ook blij het met thema 
‘hoop’ in de komende Taizéviering. 
Die hoop wil vermoeide mensen, ook 
PGH’ers, een stukje nieuwe energie 
geven. En dus klinken daar ook 
hoopvolle liederen. 

Ds. David Kroeze 

Beeld: Pieta van Michelangelo 
in de Sint Pieter te Rome

doen & laten

Bij de voorplaat:  
Doopfeest in de Regenboog op 
4 februari. Dopen blijft altijd 
bijzonder, voor de dopeling 
(hier Sevijn Dekker), voor zijn 
ouders, de broertjes en zusjes, 
voor de predikant en voor heel 
de gemeente.
Foto: Aldert Mak

van de redactie

Bij Deze SamenGeroePen        

Alweer een mooie SamenGeroepen ligt voor u. Door ons weer samengesteld van alle kopij die 
was aangereikt. In de eerste plaats is er weer veel informatie over het reilen en zeilen van de 
kerk. Af en toe staan wij te kijken welke onderwerpen er zoal voorbij komen! Een paar onder-
werpen noemen we:
De 40 Dagentijd is aangebroken, lees het mooie artikel op pagina 3. 
De jeugd heeft plannen om naar Zeist te gaan op Witte Donderdag om de Passion bij te wo-
nen, ook anderen mogen mee. Jammer dat Kerk-op-schoot niet langer kan draaien, hopelijk 
vinden de ouders met hun kinderen hun plekje bij de Kliederkerk.
In wijk De Regenboog probeert het wijkteam al te draaien op de ‘nieuwe’ manier. Zo gaat dat 
als de wijkkerkenraden zijn opgegaan in één kerkenraad…  Zal best even wennen zijn!
Maar er is wel een lichtpuntje: Het voorjaar komt eraan juicht Stien van der Hout (pagina 15). 
En daar zijn we allemaal blij mee.

GemeenteBijeenkomSten 29 feBruari en 1 maart

Op 23 januari jl. spraken we met elkaar over de cultuurveranderingen binnen de PGH 
en beloofden wij u/je op de hoogte te houden van de voortgang van het proces. 
Hiervoor hebben we twee data vastgelegd: donderdagavond 29 februari om 19.30 
uur in de Plantagekerk en vrijdagochtend 1 maart om 10.00 uur in Regenboog. 
Hiervoor bent u en ben jij van harte uitgenodigd! De bijeenkomsten beginnen we met 
geloofsontmoeting. De agenda in notendop: de organisatiestructuur en de uitkomst 
van de rode en groene kaartjes die velen van u invulden in januari. Gedreven door 
onze missie en het hoopvolle perspectief wat Jezus ons geeft nodigen wij u/jou uit om 
samen naar de toekomst te kijken.

Joke Bode, scriba AK

BezorGer kerkBlaD Gezocht in De wijk DrielanDen

Voor adressen op en rond Triasplein en Operadreef zijn wij op zoek naar een 
bezorg(ster) voor het kerkblad. Het betreft een route met 41 adressen. De vergoeding 
bedraagt € 0,15 per adres.
Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Kerkelijk Bureau tel 412.188
Of mail naar kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl 

leeS ook De DiGitale PGh-nieuwSBrief

Blijf ook tussentijds op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen rond de PGH. Meld u 
aan voor de PGH-Nieuwsbrief. Verschijnt elke twee weken. Doe zoals 1.200 leden, ga 
naar de website pgharderwijk.nl en vul onderaan de homepage uw mailadres in. 

Gedachte:   
‘Met God maak je geen pas op de 
plaats, maar bewandel je een weg.’

Dietrich Bonhoeffer
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In de kerkelijke traditie zijn we in de Veertigdagentijd aangekomen. De weken, die 
voorafgaan aan het grote feest van Pasen, wanneer we mogen vieren dat de dood 
niet het einde is. God wekte Jezus uit de dood en met Hem vangt het nieuwe leven 
aan. Deze tijd wordt in traditionele kring Lijdenstijd genoemd, maar met de liturgische 
vernieuwing waardoor er meer zichtbare beleving  kwam in de kerk, heeft deze tijd in 
onze kerk ook weer zijn oude benaming gekregen. Veertig dagen, die verwijzen naar 
de tijd dat Jezus in de woestijn was, verwijzen naar de veertig jaar dat het volk Israël 
door de woestijn naar het Beloofde land ging. De woestijn, een plaats van bezinning, 
maar ook van verzoeking. Een plek als het leven zelf, want de woestijn kent hitte en 
koude, honger en dorst, wilde dieren, maar gelukkig zijn er ook oases, waar je je kunt 
laven. Vanouds is de kleur van deze tijd paars en we zien dit terug in de kerk. De kleur 
van het antependium, het kleed over de liturgische tafel is paars, de stola op de toga 
van de voorganger is paars en soms ook de stropdas van de dominee. De bloemen in 
de kerk, als verwijzing naar de Schepping, kleuren paars. 

Bezinning
Op de vierde zondag in de Veertigdagentijd is de kleur roze, omdat het Licht van Pasen 
niet meer ver is. De kleur paars verwijst naar bezinning, maar ook naar rouw om wat er 
mis is gegaan of wat anders of beter had gemoeten. Deze tijd kent ook soberheid en 
soms wordt er ook gevast. Vasten is iets nalaten, bijvoorbeeld even niet die telefoon…. 
Iets niet eten of drinken wat je juist graag lust. Of iets wel doen, zoals een dagboekje 
bijhouden over wat je die dag geraakt heeft. Dit doen of niet doen, kan bijdragen tot 
extra bezinning voor de tijd waarin we leven en bewuster door deze dagen gaan.
In deze tijd staat het leven en sterven van Jezus centraal. Door de verhalen uit de Bijbel 
worden we bepaald bij wie Jezus is en was en waarom Hij op deze aarde gekomen is.
Hij kwam op aarde om ons mensen de Liefde van God te laten zien en ons mee te 
nemen op de weg van gerechtigheid en vrede, die leidt naar Gods Koninkrijk. In Hem 
werd God zelf zichtbaar. Zijn naam Emmanuel, God met ons, maakte Hij waar. Zijn 
liefde voor ons mensen, ging heel ver; het kostte Hem zijn leven. Op die Goede Vrijdag 
spreidde Hij zijn armen voor alle mensen. Deze weg, op weg naar Jeruzalem lopen we 
als het ware met Jezus op. We zien en horen wat er gebeurt en zijn getuigen. Blijven 
we op afstand of gaan we mee, zodat we op die mooie morgen samen met Maria onze 
naam horen noemen en getuigen zijn van Zijn Opwekking uit de dood door God?
Deze tijd is ons door de Kerk gegeven om ons voor te bereiden op het feest van Pasen. 
Vanouds het grootste kerkelijke feest naast Kerst en Pinksteren. Aan echt feest vieren, 
gaat voorbereiding vooraf en die gelegenheid krijg je met nadruk in de Veertigdagen-
tijd.

Samen op weg
Als kerk, als gemeenschap zijn we samen op weg naar Pasen en willen we elkaar daar 
ook in meenemen. En het is goed om juist in deze tijd te bezinnen en elkaar te bevra-
gen: ‘Is wat je doet wel goed, is wat je zegt wel echt?’ Deze tijd zet ons stil bij hoe het 
met ons gaat, hoe het in de wereld gaat. Deze tijd kan ook aanzetten om gezamenlijk 
actie te voeren. Je inzetten voor die ander, die het minder heeft of verlangt naar vrede.
Tijd om eens voor de spiegel te gaan staan en je af te vragen hoe het nu met jouw 
geloof staat.
Als alles goed gaat dan is geloven meestal niet zo moeilijk, ofschoon dan onverschillig-
heid ook op de loer ligt. Maar als er moeite en zorg komt, komen vaak ook de vragen 
en de twijfels. Wat is het dan fijn als er mensen om je heen zijn, die je vertrouwt en met 
wie je dit kunt delen. Ook dat is kerk zijn; gemeenschap zijn. Goed om dat bewust te 
zijn. Laten we samen op pad gaan.
Ik wens u en jou een mooie Veertigdagentijd op weg naar Pasen, 

Gertie van Dijk-Vermeulen

Veertigdagentijd
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 PlantaGekerk

DooP Daan Van Schie            
Op zondag 28 januari was de doop van Daan Mart van Schie, de jongste zoon van 
Marlies en Rob van Schie door ds. Marissa van Meijl. Het was een intieme bijeenkomst 
met de naaste familie van Marlies en Rob.
Grote broer Tim en grote zus Lisa en moeder Marlies brachten water naar het doop-
vont en staken de kaarsen op de tafel aan. Er waren mooie liederen, gebed en een 
korte overdenking. En toen werd Daan gedoopt, met de volgende dooptekst:

Waar je weg ook heen leidt... 
Ook al verhef je je op de vleugels van de dageraad... 
ook al ga je wonen voorbij de verste zee... 
ook daar zal Gods hand je leiden, 
zal Gods rechterhand je vasthouden.  (Psalm 139: 9 en 10)

Silvia Reitsma

 De reGenBooG

uit De kerkenraaD 
het nieuwe wijkteam 
We zijn bezig ons nieuwe wijkteam vorm te geven. Dat team is dan geen kerkenraad 
meer. Een nieuwe kerkenraad komt er voor alle drie wijken samen, als opvolger van 
de Algemene kerkenraad. In de Regenboog groeien we toe naar een wijkteam dat 
vooral overleggen voert gericht op onze eigen wijk. Het is werk in uitvoering dat 
steeds meer vorm krijgt. Het wijkteam krijgt vier belangrijke aandachtsgebieden: 
liturgie, pastoraat, jeugdwerk, en maatschappelijke organisaties. In het komende 
overleg praten we over het pastoraat. Momenteel zijn we liturgie aan het vormge-
ven. We zijn nog op zoek naar iemand die het gesprek over de kerkdienst, de viering, 
coördineert. Dus heb je hart voor de kerkdienst en vind je het belangrijk dat daar op 
een goede manier over gesproken wordt? Laat het weten bij Saskia de Jonge of David 
Kroeze. 

zien & geloven

colofon & contact
SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van 
de Protestantse Gemeente Harderwijk
Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar,  
Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), 
Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse 
(hoofdredacteur)
Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij 
automatische incasso, € 30 zonder automatische 
incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische 
incasso) 
Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk 
Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl 
Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1050 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 15 mrt. voor 3 weken
Kopij uiterlijk vrijdag 1 mrt. om 18:00 uur naar:
kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH
Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl 
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur  

www.pgharderwijk.nl
predikanten 
Plantagekerk
Ds. Cor Baljeu 

T. 0529 467477 / 06 40616101
c.baljeu@protestantsekerk.nl

Ds. Pieter van Winden
T. 06 12171113
pieter@interimpredikant.nl

De Regenboog
Ds. D.J.D. (David) Kroeze

T. 06 16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl 
en via Facebook

Fonteinwerk
Vacature predikant Fonteinwerk

contact: info@fonteinwerk.nl

seniorenpastores
W. (Wilma) Steenbeek-Vlug

T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl
F. (Frieda) Meijers

T. 06 48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

jeugdwerker
vacature

scriba’s
Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,

scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl
De Regenboog: info.rb@pgharderwijk.nl

helpende handen
T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

vertrouwenspersonen 
veilige kerk
Onze gemeente heeft twee vertrouwenspersonen:
Anita 0osterloo, 

vertrouwenscommissie.Anita@pgharderwijk.nl 
en Bert Maarleveld, 

vertrouwenscommissie.Bert@pgharderwijk.nl

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens 
uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor 
derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) 
verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming 
van de redactie.
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zien & geloven

aandacht voor de reli Bieb
Zoals u misschien wel weet, hebben wij met de giften van het jubile-
um van onze wijkgemeente een Reli Bieb kunnen aanschaffen. Heel 
verschillende boeken staan/liggen er in dit bijzondere boekenkastje 
zoals ‘bijbelse’ romans (De kleur van vriendschap), dagboeken, maar 
ook naslagwerken zoals het boek ‘Zelfs al ga ik... God ontmoeten in 
het lijden’ en vele andere boeken met veelbelovende titels. In ieder 
geval: voor elk wat wils! Kijk vooral eens in deze Reli Bieb en pak dan 
een boek mee waarin u interesse heeft. Voor vragen kunt u terecht 
bij Beb de Windt, Michelle Schouten of Gemma de Groot  
 (gsmdegroot@gmail.com) 

tentoonstelling werk van gemeenteleden
In de maanden maart, april en mei organiseren we in de Regenboog 
een tentoonstelling met werk van gemeenteleden. Het thema is: 
‘Oog voor jou’. Dat wil ook zeggen Gods oog voor jou. En tegelijk 
is het jouw oog voor God. Zo in contact geeft dat: mensen hebben 
oog voor elkaar. Die drieslag zit in dit thema. We hebben veel cre-
atieve gemeenteleden. Misschien ben jij er wel één en wil je een of 
meerdere kunstwerken voor deze tentoonstelling uitlenen. Het kan 
iets zijn dat je al eerder hebt gemaakt. Je kunt ook iets heel nieuws 
voor deze gelegenheid maken. Het gaat om een creatief stuk dat 
opgehangen kan worden. Heb je zin en inspiratie om mee te doen? 
Of wil je meer informatie? Stuur me dan een berichtje.

Wiebe de Groot, wiebedegroot@gmail.com

Groene kerk      
Op 5 en 6 februari ben ik naar school geweest! Over Schepping, 
ecologische crisis en groene kerk. Mijn hart voor klimaat en milieu 
is een tikje harder gaan kloppen. Veel mooie inzichten opgedaan, 

over de geschiedenis van 
onze welvaart, gelovige 
legitimatie van onze 
verspilling en uitbuiting, 
de vervreemding van het 
levensbelang van onze 
aarde, en de heilige pas-
sie voor herstel die we in 
de groep deelden. 

Het ging over de relatie 
van geloof met boeren-
erven tot klimaatdemon-
straties, over de waanzin 
van de cashewnotenpro-
ductie, over liefde voor 
de grond waarvan we 
leven, en dat allemaal 
ook in gemeente, preken 
en pastoraat. En over de 
Bijbel bovendien, waarin 
de van God gegeven 
verbondenheid van 
mens, dier en natuur veel 

sterker is dan ik gewend was te lezen. Dus ik heb ook blinde vlekken 
ontdekt! 
Veel mooie mensen ontmoet, ook oude bekenden op deze twee-
daagse bijeenkomst in Nieuw Hydepark. De komende maanden zult 
u daar zeker wat van merken in de gemeente.

Ds. David Kroeze

SteP4wrD-DienSten 
In de periodieke Step4wrd-diensten in de Regenboog hebben 
jongeren het voortouw. De preek is kort maar krachtig, ingebed 
in leuke muziek en verrijkt met een interactief moment. Dat dit 
aanspreekt laat de foto wel zien. Ook verfrissend: een vragenronde 
aan het einde. ‘Want je luistert vast wel eens naar een preek en 
snapt bepaalde dingen nog niet helemaal. Tijdens de dienst is er de 
mogelijkheid om vragen te stellen zodat je voldaan naar huis gaat.’ 
Als echte afronding van de viering houdt het Step4wrd-team de 
bezoekers het traditionele broodje knakworst voor. De volgende 
Step4wrd-dienst is zondag 17 maart om 10.45 uur. 

fonteinwerk
kinDerDienSt Start Vanuit De kerkzaal

Sinds begin februari starten we met de kinderen weer in de Fontein-
dienst zelf. Dus alle kinderen gaan met hun ouders mee de kerkzaal 
in, na het tweede (kinder)lied gaan wij met de kinderen en aange-
stoken kaars naar het zoldertje voor de kinderdienst. We komen dan 
voor de collecte weer terug in de kerkzaal.

In december hebben we dit tijdens twee diensten gedaan en zowel 
wij als de kinderen hebben dit als prettig ervaren. Ook zien we re-
gelmatig dat er nog kinderen in de kerkzaal zitten die ook mee naar 
de kinderdienst kunnen gaan. We hopen zo een betere verbinding 
tussen kerk en kinderdienst te hebben.

De Kinderdienstleiding
Annalien, Christel, Esther, Leonie en Dirma

nieuwS Vanuit 
het fonteinwerk

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week 
een nieuwsbrief uit. 
Ga voor de actuele nieuwsbrieven  
naar fonteinwerk.nl/nieuws
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de JONGE kerk

Blijven      dansen
In de dans van het leven gebeurt een 
hoop. Vrolijke dansen, rustige dansen 
en verdrietige dansen passeren de 
revue. Op de dansvloer van ons geheu-
gen lijken herinneringen op verloren 
pasjes die we proberen terug te halen. 
Soms komen ze plotseling terug met 
een flits, of naar aanleiding van een 
geur of geluid, maar sommige verva-
gen en blijven dan voor altijd zoek.

Het einde van een leven is gek genoeg 
een effectieve danspartner in het 
samenbrengen van mensen op onver-
wachte momenten. In die momenten 
worden vervlogen herinneringen weer 
tot leven gewekt. Al dansend delen we 
anekdotes en verhalen die we dachten 
te zijn vergeten. Oude dansschoentjes 
worden voor het laatst aangedaan, 
vervaagde pasjes worden nog één keer 
ingezet en de muziek voor de laatste 
keer gedraaid. Zo wordt al dansend 
afscheid genomen van een persoon die 
in veel gevallen voor alle aanwezigen 
dierbaar was.

Wanneer we geconfronteerd worden 
met het einde, beseffen we dat herin-
neringen onze enige echte waardevolle 
erfenis zijn. Dus vrees de dood niet, 
dans met de herinneringen, en maak 
je geen zorgen als een paar pasjes je 
ontglippen. Het einde geeft de kans 
om de kostbaarheid van herinneren 
te vormen. Juist in de eindigheid kun 
je de meest levendige momenten van 
verbondenheid zien.

Joost Rijsdijk

oP zoek naar oPVolGinG kerk-oP-Schoot            

Kerk-op-schoot heeft zichzelf na vijf jaar opgeheven. We kijken terug op vijf hele goede jaren, 
maar na het vertrek van enkele teamleden bleven er te weinig mensen over om door te kun-
nen gaan. Wat ook meespeelt is dat de eigen kinderen ouder zijn geworden. Als team hebben 
we het heel erg goed gehad met elkaar en is er veel enthousiasme en geloof gedeeld. Mooi 
dat dit kon!
Ds. David Kroeze, met jeugdwerk in zijn takenpakket, gaat kijken of er wellicht een aanslui-
ting met Kliederkerk kan komen of een andere vorm kan worden gevonden om de jongste 
gelovigen aan te spreken. Mocht je mee willen denken of het heel erg jammer vinden dat 
kinderkerk stopt, mail hem dan gerust.

Mede namens Annelien, Annemiek, Charlotte, Judith, Marieke, Stephanie en Ria, 
Ds. Marissa van Meijl

klieDerkerk zonDaG 3 maart 

Welkom op de Kliederkerk op zon-
dagmiddag 3 maart om 15.30 - 17.30 
uur in de Plantagekerk. Samen gaan 
we ontdekken, vieren en eten. Want 
dat doen we op een Kliederkerk. We 
beginnen dit keer met een korte vie-
ring rond het thema David en Goliath. 
Daarna zijn er workshops met diverse 
opdrachten. We ontdekken actief en 
creatief wat het Bijbelverhaal bete-
kent. Je doet alles met je eigen gezin. 
Zo gaan we Happy Stones schilderen 
en kun je je laten schminken. We 
sluiten af met broodjes en salade voor 
iedereen. 

De Kliederkerk is gericht op gezinnen 
met kinderen in de basisschool-leef-
tijd. Maar iedereen is welkom, ook 
kleintjes tot 4 jaar en groten boven 
de 12. We vinden het wel fijn te weten 
of je komt i.v.m. het eten. Wil je je 
daarom opgeven bij kliederkerk@
pgharderwijk.nl  uiterlijk dinsdag 27 
februari. 

Team Kliederkerk,
Peter Bruinekool, Marlies van Schie, 
Karlien Bonestroo, Luchien Ovinge, 

Esther Janisse en David Kroeze

kom mee naar the PaSSion

Op donderdag 28 maart, dat is Witte Donderdag, wordt The Passion live uitgezonden vanuit 
Zeist. De Jeugdraad heeft het initiatief genomen om met gemeenteleden, jong en ouder, 
naar Zeist af te reizen en samen The 
Passion live mee te maken. Heb je 
zin om mee te gaan? Stuur dan een 
berichtje naar:  
jeugdwerker@pgharderwijk.nl
Vermeld in de aanhef The Passion en 
noem in het berichtje jouw naam en 
telefoonnummer.
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knutSel
Heb je ook al mooie bloemen gezien in de tuin? 
Veel bloemen die je nu ziet komen uit een bol. 
Haal een leeg blad papier en teken en kleur de plant die uit dit 
bolletje komt…

leesrooster Bijbel Basics
Zondag 25 februari :  Johannes 13:1-15; Heer, U gaat toch niet mijn voeten wassen?
Zondag 3 maart:  Matteüs 26:26-35; Ik laat U nooit in de steek!
Zondag 10 maart:  Marcus 14: 32-41; Petrus, je slaapt!

Zie je deze Bol?

Er komt al een klein puntje van de bloem uit de grond.
Teken en kleur zelf een mooie bloem.

jeuGD zoekt ouDeren...

Vaak wordt er verzucht dat we zo weinig jongeren zien in de kerk. 
En dat klopt als we kijken naar de kerkdiensten. Maar gelukkig 
komen er elke zondag best wel jongeren naar de kerk. Naar het 
Zoldertje om precies te zijn. En hoe leuk zou het zijn als dan ook de 
wat oudere gemeenteleden daar naartoe komen om in gesprek te 
gaan met elkaar.
Daarom nodigen we gemeenteleden (van Plantagekerk, Fontein-
werk en Regenboog) uit om op zondagavond 3 maart in contact te 
komen met de jongeren van Stay Steady, op het Zoldertje van de 
Plantagekerk. We beginnen om 19.00 uur, het programma duurt tot 
ca. 20.30 uur.
Graag even (voor de koek, chips en cola) opgeven bij Martine Stout-
jesdijk via m.stoutjesdijk@hetnet.nl
Tot ziens!

Team Stay Steady

SlaPen
Steeds meer jongeren kampen met slaapproblemen. Door slechte 
slaap presteer je slechter, voel je je minder goed en verlies je weer-
baarheid. In gesprek met jongeren van Stay Steady op 4 februari 
over slapen en wakker liggen. Op de vraag aan de jongeren: ‘Wie 
van jullie slaapt wel eens slecht?’ gaven 11 van de 12 een beves-
tigend antwoord. De coronacrisis zorgde voor een piek, maar de 
sociale druk spant toch echt de kroon.  ‘Je moet op sociale media 
het perfecte en super interessante leventje hebben en er perfect 
uitzien’. Daarnaast moet je altijd bereikbaar en overal van op de 
hoogte zijn, maar het tegelijkertijd ook goed doen op school. Dat 
is soms het moment waarop thuis ruzies kunnen ontstaan over het 
naar bed gaan. 
We vragen of er thuis afspraken zijn gemaakt over het naar bed 
meenemen van de IPhone? Toch ook wel een onderwerp van ge-
sprek thuis. Hierna bespreken we allerlei stellingen. Antwoord geef 
je door te gaan staan, je gaat zitten of je gaat achterover hangen 
met je ogen dicht. Ik praat soms in mijn slaap, ik snurk regelmatig of ik 
slaapwandel. Ik kom onmogelijk in slaap in een onbekende omgeving, 
na een drukke avond of als het rumoerig is. Als ik in bed lig ga ik soms 
bidden, ben ik vaak bezig met mijn IPhone of ik pieker over de dag van 
morgen.
In kleine groepjes bespreken we het verhaal uit Marcus over de 
storm op het meer, waarbij Jezus in de boot ligt te slapen en de 
discipelen bang zijn om te verdrinken omdat de boot vol loopt 
met water. Een Discussie over vertrouwen, want de discipelen 
waren het vertrouwen in Jezus even kwijt. Was het niet Jezus die 
tegen de wind zei: ’Zwijg en wees stil’? De wind ging liggen en het 
water werd rustig. Wat doen wij indien we hulp nodig hebben, 
zoeken naar antwoorden of angstig zijn? Is ons geloof dan ook sterk 
genoeg of doen wij dan misschien ook even stiekem een schietge-
bedje? We lezen de bekende Psalm 121: ‘Ik kijk omhoog waar mijn 
hulp vandaan zal komen?’ Tot slot van de avond testen we of de 
4-7-8 slaaptruc ook bij ons werkt. Door speciale ademhalingstech-
nieken zouden we binnen enkele minuten in slaap moeten vallen. 
We hebben ons best gedaan, maar vermoedelijk doordat we niet  
ontspannen konden liggen, is deze test niet helemaal gelukt. Op 
het aanstaande kamp (12-14 april) nog maar eens proberen. 

Team Stay Steady
Anouk Vrijenhoef, Martine Stoutjesdijk, Gerard van de Beld

jonGerenkamP VraaGt hulP

Ook dit jaar gaan we met de jongeren van het voortgezet onderwijs 
(klas 3, 4 en 5) weer naar de Zandkamp in Ermelo, als afsluiting van 
het seizoen. Het kamp is 12 – 14 april. Wegens opnieuw een tekort 
aan leiding vragen wij ondersteuning van gemeenteleden. Dit om 
te helpen bij de maaltijden, de spelletjes, de wandelingen en de 
zondagdienst. Een dagdeel naar keuze ondersteunen vinden wij al 
helemaal geweldig. We horen graag van u en jullie.. Lijkt het u of 
jou leuk, neem dan contact op met m.stoutjesdijk@hetnet.nl. 

Leiding Rocks en Stay Steady

Ga ook mee 
naar taizé

Komende zomer or-
ganiseren we vanuit 
de PGH een jonge-
renreis naar Taizé, 
een kloostergemeen-
schap in Bourgondië, 
Frankrijk. 

Heb je interesse om 
mee te gaan en daar 
jongeren uit heel 
Europa en diverse 
andere plekken in de 
wereld te ontmoeten?  
Mail dan naar 
 taizereis@pgharderwijk.nl 

Wil je meer weten, kijk dan eens op www.taize.fr,  
volg Taizé op Insta of bekijk een viering via het YouTube-kanaal  
van Taizé.

Namens de voorbereidingsgroep
David Kroeze, Saskia de Jonge en Leonie Matthijsse

SSt: Stay SteaDy



8

meeleven

klaas van der Velde 
Op 11 januari overleed 
Klaas van der Velde op 
de gezegende leeftijd 
van 92 jaar na een 
kort en onverwacht 
ziekbed. Tot aan het 
einde van zijn leven 
genietend en plannen 

makend voor de nabije toekomst, is hij 
rustig en vredig overleden, stond er op de 
condoleancekaart. Zijn vrouw Gerrie was 
al eerder overleden, wat een groot verlies 
was.  
Klaas was een trouwe kerkbezoeker in 
de Regenboog en koos het liefste voor 
de dienst van 9.00 uur. Zijn geloof in 
zijn Schepper was ongecompliceerd. 
Hij vertelde graag over zijn leven, waar 
hij gewoond had, over de oorlogsjaren 
1940/1945, de zeevaartschool in 1948 in 
Rotterdam en  de vele reizen tijdens zijn 
leven. De zeevaart en koopvaardij stonden 
heel centraal in zijn leven. Een enthousiaste 
en boeiende verteller.
Klaas was ook een liefhebber van de 
natuur: vogels kijken vanaf zijn balkon en 
werken in de moestuin van de buurman. 
Zijn wereld werd alsmaar kleiner, doordat 
zijn ogen steeds meer achteruit gingen. 
Hij regelde alles zelf en wilde niemand 
tot last zijn. Toch maakte hij regelmatig 
nog uitstapjes. Zo beleefde hij mooie 
momenten dichtbij en veraf: een 
optimistisch, vriendelijk, dankbaar en 
tevreden mens: een levensgenieter.
Op 17 januari  is er in besloten kring 
afscheid genomen van Klaas op de 
Elzenhof. Zowel de dochter als de 
zoon vertelden iets over de relatie met 
hun vader. Je zou Klaas’ leven kunnen 
samenvatten met:
’Blijf bij het kwaad vandaan en doe het 
goede, doe je best om altijd de vrede te 
bewaren.’
Bijbelse principes, dát straalde hij uit tijdens 
zijn leven. Daar kunnen we dankbaar voor 
zijn en zo blijven wij ons hem herinneren. 
Een bijzonder mens is heengegaan. In ieder 
geval is er aan zijn leven hier op aarde een 
einde gekomen, maar zijn Schepper zal 
hem verder begeleiden naar het Eeuwige 
licht. Klaas, we zullen je missen in onze 
gemeenschap. Het ga je goed in het licht 
van jouw Schepper!

Gemma de Groot

Pieter juffer   
Piet Juffer is op 23 
januari overleden op de 
leeftijd van 88 jaar. Piet 
leerde Teunie Meerens 
kennen en ze trouwden 
in 1958. Voor zijn werk 
bij de Shell, verhuisden 
zij naar Hoogvliet. Hij 

voer over de grote zeeën en genoot ervan. 
Vier kinderen zijn er geboren, Heleen, 
Marian, Pieter en Tea. Mooie herinneringen 
zijn er. Nu afscheid nemen van Piet, een 
vriendelijke lieve gezellige vrolijke en 
zorgzame man, vader en opa. Hij fietste 
nog vaak naar de haven, zijn geliefde plekje 
in Harderwijk. Samen 65 jaar lief en leed, 
een groot verdriet kwam toen zoon Pieter 
na een ziekbed overleed in maart 2023. Wat 
gebeurt er dan veel in het leven! De golven 
sloegen toen hoog tegen hun levensschip 
aan. Wie zorgt er dan voor je, wie is dan de 
Stuurman die het roer in handen heeft. 
We hebben samen gezongen van de Vaste 
Rots van mijn behoud, als een Houvast 
voor je leven, elke dag. We lazen de 
trouwtekst die Teunie aangaf: Exodus 33: 
15 ‘En Hij (Mozes) zeide tot Hem (de Heer): 
Indien Gij zelf niet medegaat, doe ons van 
hier niet optrekken.’  
Piet was een man van weinig woorden, 
over het geloof praten was niet 
vanzelfsprekend, het was wel onderdeel 
van zijn leven. Samen de laatste jaren 
de kerkdiensten volgen via de tv en 
de bekende liederen beluisteren en 
meezingen. Gelovend en vertrouwend 
dat God de Heer met je is, ook als het 
leven anders gaat dan verwacht. De 
afscheidsdienst was op 30 januari in de 
Elzenhof en de crematie vond daarna in 
kleine kring plaats. We wensen Teunie, de 
kinderen, kleinkinderen en allen die Piet 
gekend hebben, het vertrouwen in God de 
Heer toe, Hijzelf trekt met je op.   

Seniorpastor Frieda Meijers 

wij GeDenken… 
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wijmpje de jong-Dekker
In de avond van 2 
februari doofde de 
levenskaars van Wijmpje 
de Jong-Dekker omdat 
het voor haar voorgoed 
morgen geworden 
was. Al geruime tijd 
was zij ziek, maar in de 

laatste week ging haar gezondheid heel 
erg achteruit. Toch kwam haar sterven nog 
onverwachts. 
Boven het leven van Wijmie stond het 
woord: zorgen. Al vroeg in haar leven was 
haar hulp nodig in het gezin van haar 
ouders. En zorgen deed ze graag, ze cijferde 
zichzelf daarbij weg, al werd ze gelukkig 
nooit een nul. Nooit deed je op Wijmie 
vergeefs een beroep. 
Zowel haar kinderen als haar broer 
vertelden dit liefdevol in de dankdienst 
voor haar leven op 9 februari in de kerkzaal 
van Sonnevanck. Ook klonken de woorden 
uit Psalm 37, die 58 jaar geleden ook bij 
het huwelijk van Siem en Wijmie gelezen 
was. Woorden die haar leven lang met 
haar meegegaan zijn: ‘Leg je leven in de 
handen van de Heer, vertrouw op Hem’. Ze 
wist zich gedragen en samen luisterden we 
ook naar het lied ‘In Gods hand’, over de 
voetstappen in het zand. In dit lied wordt 
bezongen dat juist wanneer het moeilijk is 
in het leven, God jou draagt en dient. Dat 
dit ook haar man Siem en haar kinderen 
en kleinkinderen tot troost mag zijn, nu zij 
verder moeten zonder hun geliefde vrouw, 
moeder en oma. We bidden hen Gods 
zegen toe.

Gertie van Dijk-Vermeulen

nel van ameijde 
Nel kon van de kleine 
dingen genieten. Ze 
wees de anderen op 
de zonnestraal, het 
kleine bloempje, en zei: 
ga naar buiten! Want 
daar gebeurt het, een 
stukje verwondering. 

Nel kwam uit Rotterdam, waar ze na de 
oorlog een leven opbouwde met haar 
Peter. Eerst in een woonwagen, later in 
huizen. In Ridderkerk werden Regine en 
Eric geboren. Toen het wonen twee jaar 
geleden niet meer zelfstandig ging in haar 
huis in Ridderkerk en ze vroegen ‘Waar 
wilt u naartoe?’ antwoordde ze: ‘Naar 
Oostenrijk‘. Het gaf haar humor weer die ze 
telkens liet zien. Daarmee maakte ze ook 
de voor haar belangrijke sfeer. Want ‘het 
moet wel gezellig zijn!’ Niet om haarzelf, 
want ze gaf liever anderen aandacht. Ze 
was een luisterend oor en genoot van wat 
je vertelde. ‘Tot je dienst’, zei ze dan. Het 
werd geen Oostenrijk, maar Sonnevanck, 
dicht bij haar dochter. Maar de opmerking 
dat ze naar Oostenrijk wilde, geeft ook 
weer waarvan ze genoot: het kleine, mooie. 
Dat was immers ook tegenwicht tegen het 
verdrietige in haar leven van haar overleden 
man en zoon. 
Zo herdachten we de 87 jaren van 
haar leven, op 3 februari in de kerk van 
Sonnevanck. Met verhalen, met een 
boodschap van hoop en troost met haar 
trouwtekst ‘De Here zal uw uitgang en 
ingang bewaren’.  Niet groots en openbaar, 
maar klein en persoonlijk. Het was als in dit 
gedicht van Toon Hermans:

Een zomerzon hoog in ‘n blauw gewelf
In alles kom je nu de liefde tegen
Nu even denk ik bij mezelf
daar heb je God weer, in de goudenregen

Regine, Ernst, Jasper, Joost en Elke, en alle 
geliefden, sterkte. 

Ds. David Kroeze

Geesje Boer
Op 5 februari is op de leeftijd van 88 
jaar overleden mevrouw Geesje Boer. Zij 
woonde de laatste jaren in Sonnevanck, 
woning Hortensia, daarvoor aan de Drift 
bij Weideheem. Geesje laat kinderen en 
een kleinkind achter. Het afscheid en de 
begrafenis vonden plaats in besloten kring, 
op vrijdag 9 februari op Begraafplaats 
Oostergaarde. Wij wensen haar kinderen, 
kleinkind en allen die haar gekend hebben, 
Gods troost en nabijheid toe.

Seniorenpastoraat 

VreDeSwake in 
PlantaGePark: 
Doe mee

In Harderwijk zijn een aantal 
mensen actief onder de vlag 
van de ‘Ambassade voor 
vrede’. Jaarlijks in september 
organiseren zij de Walk of 
Peace en vragen zo aandacht voor 
de vrede in de wereld. Deze tijd is grimmig 
en onvrede is er op heel veel plaatsen in 
de wereld, moedeloosheid ligt soms op de 
loer. Je wilt wat doen, maar wat? Hier en 
daar zie je in het straatbeeld een blauwe 
vlag met een duif die in zijn snavel een 
olijftak heeft, het teken van vrede. De men-
sen die deze vlag laten wapperen hebben 
het grote verlangen naar vrede. Ze hebben 
geen oordeel en trekken geen partij. En 
aantal van deze mensen heeft nu het ini-
tiatief genomen om iedere eerste vrijdag 
van de maand van 19.00 tot 19.30 uur een 
stille wake te houden bij de muziektent in 
het Plantagepark. De eerste keer op vrijdag 
1 maart. 
Stil staan….. U en jij worden uitgenodigd 
mee te waken en een kaarsje aan te steken. 
Een lichtje in het donker en te zijn als zwa-
luwen van vrede. 

Gertie van Dijk-Vermeulen

De zwaluwen van de vrede
de mussen van de gerechtigheid
vinden bij U een woning
een veilig huis.

Maak mij tot een duif
die uw vrede
tot over het grote water draagt.

Maak mij tot een olijftak.
Een teken van hoop.
Het uitzicht op betere tijden.

Maak mij tot een lichtstraal.
die het verduisterde uitzicht
in nieuwe inzichten wijzigt

Maak mij tot een suizende wind,
bevrijder van woedende stormen,
schenker van rustgevend getij.

Gebruik mij als uw werktuig, om
de zwaluwen van uw vrede,
de mussen van uw gerechtigheid
een veilige woning te bieden,
een onderdak in ons mensenhuis.

uit Ladders naar de hemel, Alfred C. Bronswijk 
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geven & ontvangen kerkelijk Bureau

collectemunten
 Collectemunten zijn verkrijgbaar. In de waarden 

0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. 
Graag vooraf bestellen via  
www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, 
kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. 
Afhalen en verkoop elke 1e en 3e donderdag-
morgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk.

 Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv 
CvK Prot Gemeente te Harderwijk

rekeninGnummerS
 Vaste vrijwillige bijdrage
 NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage  

aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
 Giften
 ZWO - NL42RABO0317714554
 Diaconie -  NL39RABO0317714996
 Fonteinwerk -  NL67RABO0385726139 
 Kerk - NL28RABO0317770969

Giften DecemBer/januari 
contant 
€ 2,50 van dhr. J.K. via KB bestemd voor Stichting 

Mensen in Nood
€ 10 van mw. J.G.- K. via mw. J.K. bestemd voor het 

Seniorenpastoraat
€ 20 van fam. J.  via mw. G.H. bestemd voor het 

Seniorenpastoraat
Hartelijk dank voor uw giften
Het College van Kerkrentmeesters
 
collecte-oPBrenGSten
26 nov Diaconie PGH
  (nagekomen Regenboog) 53,40
  Verduurzaming kerkgebouwen 
  (nagekomen Regenboog) 32,10
  Kerk (nagekomen Regenboog) 31,15
3 dec KiA/Noodhulp Soedan 900,85
  St. Mensen in Nood 0341 222,00
  Verduurzaming kerkgebouwen 190,40
  Kerk 246,32
10 dec Amnesty International 659,90
  Julia Seeleman (Fonteindienst) 274,10
  Voedselbank 181,00
  Verduurzaming kerken 184,60 
  Kerk 273,55
17 dec Villa Pardoes 779,05
  Voedselbank 200,82
  Verduurzaming kerkgebouwen 150,75
  Kerk 235,28
24/25 dec  KiA/Kind in Knel 2.491,75
25 dec Voedselbank 218,50
  Verduurzaming kerkgebouwen 486,55
  Kerk 574,66
  Kerstviering 80+ 929,75
29 dec Onkosten Top2000 152,50
31 dec Diaconie 592,65
  Voedselbank 142,50
  Verduurzaming kerkgebouwen 142,35
  Kerk 221,25
7 jan Diaconie 592,70
  St. Mensen in Nood 195,50
  Home of Hope Uganda FD 187,50
  Verduurzaming kerken 197,30
  Kerk 249,48
14 jan Louise ten Wolde 729,10
  Voedselbank 235,00
  Verduurzaming kerkgebouwen 224,45
  Kerk 242,50
21 jan Stichting Mensen in Nood 783,50
  Voedselbank 188,50
  Verduurzaming kerkgebouwen 213,40
  Kerk 349,65
28 jan KiKa 
  (project gastschool Plantagekerk) 389,34
  St. Gave 
  (project gastschool Regenboog) 257,55
  Voedselbank 153,00
  Verduurzaming kerken 152,30
  Kerk 249,70

commiSSie zwo

SPaarProject 40 DaGentijD voor jongeren in colombia
In Bogotá, de hoofdstad van Colombia, groeien kinderen op in achterstandswijken met 
veel armoede, criminaliteit en geweld. FPT, een christelijke partnerorganisatie van Kerk 
in Actie, biedt hun een veilige plek en perspectief op betere toekomst. In diverse wijken 
heeft FPT centra waar kinderen en jongeren na school terecht kunnen voor creatieve 
activiteiten, sport en spel, leren samenwerken, conflicten oplossen. Ze krijgen begeleiding 
bij schooluitval en leren wat hun rechten zijn. Jongeren kunnen een koksopleiding  of 
horecaopleiding volgen, leren groenten verbouwen en krijgen hulp bij het starten van een 
eigen bedrijf. De medewerkers zien hen als jongeren met veel veerkracht en geven hen 
vertrouwen mee voor hun toekomst.
Spaart u/jij mee voor een betere toekomst van deze jongeren in Colombia? Dit kan op de 
volgende manieren:
*  het Spaardoosje (inleveren met Pasen 31 maart)
*  een gift overmaken naar de bankrekening van de ZWO NL 42 RABO 0317714554 o.v.v. 

‘Colombia’ 
*  via Digitaal Spaardoosje via Scipio-app o.v.v. ‘Colombia’.
Namens de ZWO-commissie hartelijk dank.

Willemien Holtrop

Diaconie VerSchaft ‘onBetaalBare’ VakantieS

Vakantie, we doen of iedereen er recht op heeft. Voor nogal wat Harderwijkers echter zit 
een vakantie er nooit in. Voor wie altijd kampt met financiële zorgen, na een scheiding 
bijvoorbeeld, zijn een paar dagen eruit vaak het laatste wat je je kunt veroorloven. 
Jaarlijks stelt de diaconie geld beschikbaar om vijf van zulke huishoudens een korte 
vakantie te bezorgen. Kent u mensen die hiervoor in aanmerking zouden moeten komen? 
Geef de gegevens dan – vertrouwelijk - door aan diaken Janny Bast, tel. 06 20142259 of via 
jannybast@solcon.nl 

Diaconie

kerkelijke StanD

nieuw ingekomen
Dhr. en mw. Jansen-Versteeg, Strekdam 76, uit ‘t Loo Oldebroek

Verhuisd
Fam. van Maare-de Vries, van Metten Gerritskamp 16 naar Stationsplein 136
Fam. Boer-de Graaff, van Rietgorsmeen 55 naar Kajuitmeen 18
Fam. Molenberg-Holwerda, van Dassenbergerhout 29 naar Korhoenlaan 1-11
Dhr. en mw. Schouten-Klaasse, van Mozartdreef 27 naar Horsterweg 165-14A, Ermelo
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bovenwijks

DS. Pieter Van winDen 
VerSterkt De PlantaGewijk

Na het vertrek van twee predikanten is de Plantagewijk in crisis, en daarmee 
de PGH als geheel. Net als de PGH wil de Plantagekerk uit die crisis komen. 
Doel van mijn aanstelling is dat de wijkgemeente weer met vreugde en ver-
trouwen een nieuwe (vaste) predikant kan beroepen. Daarvoor is het aller-
eerst nodig scherp krijgen wat de crisis precies is. Sommigen spreken van 
een veenbrand die al jaren gaande is, anderen van een mislukte fusie, weer 
anderen van onbehoorlijk of zelfs onchristelijk gedrag of van onzekerheid. 
We zullen echt samen onder ogen gaan zien wat we met elkaar in handen 
hebben aan ellende én zegeningen, aan mislukkingen en gaven. We gaan 
werken aan het volgende, en daar zet ik van harte mijn schouders onder:

Als leden van de PGH met elkaar in gesprek komen over wat de crisis is en 
waar we aan moeten gaan werken. Zowel in groepsvorm als individueel. Ik 
ga dus intensief meedoen in het pastoraat. 

Zonder gebed en zonder te putten uit de Schrift is elk kerkenwerk vergeefs. 
Dat is het hart en dat is de bron. Ik zal daarom ook regelmatig voorgaan in 
diensten, gebedsbijeenkomsten bijwonen en bijbelstudies leiden. Ook zal ik 
meedoen aan beleid en gesprek over liturgie. Hoe geven we die zo vorm dat 
we de vele godsbeelden en vormen van geloofsbeleving benutten als een 
groot geschenk van de ene Heer? 

Bij dat alles is transparante en hoopvolle leiding nodig door een wijkkerken-
raad of wijkteam. Ik doe mee in dat vergaderwerk: afspraken helder krijgen, 
zorgen dat iedere ambtsdrager volop mee kan doen, de gemeente horen, 
pastores doen goed ondersteund en met vreugde hun werk, en de missie is 
sturend. 
De dominees Diemer de Jong en Marissa van Meijl deden fantastisch werk. 
Wat zij opbouwden moet gekoesterd worden. Ik zal daarom bijvoorbeeld 
ook meewerken aan wat er met kinderen, jeugd en hun ouders is opge-
bouwd. 

interim
Als interimpredikant kom ik tijdelijk in een gemeente. Meestal werk ik 
in meerdere gemeenten tegelijk. Ik neem geen besluiten en heb geen 
stemrecht. De kerkenraad, en daarmee de gemeente, blijft zelf aan het roer 
staan. Maar ik adviseer en werk mee om een vooraf afgesproken doel te 
bereiken. Als het doel bereikt is, dan stopt de opdracht en gaan we weer uit 
elkaar.   

Najaar 2022 kwamen de PGH en ik al in contact. Dat was voor een andere 
opdracht die nu bijna voltooid is: hoe je als PGH uit die jarenlange nare 
sfeer en agressie kon komen tussen Algemene Kerkenraad en College van 
Kerkrentmeesters. We zijn er nog niet helemaal, maar de sfeer tussen AK en 
CvK is nu ronduit goed. In de nieuwe PGH-structuur per maart 2024 (waar-
schijnlijk) kom je elkaar als PGH intensiever tegen en heb je structureel meer 
mét elkaar dan tegen elkaar. Een adequate inbedding van de professionals 
heeft nu alle aandacht. In maart begint dus een nieuwe opdracht, die je 
kunt samenvatten als ‘cultuurverandering’ in en rond de wijk Plantagekerk. 

Voor mij is het interimwerk mooi werk omdat het afwisselend is, doelgericht 
en moeilijk. Mijn drijfveer is dat in een seculiere samenleving kerken vaak 
de enige plek zijn waar je eerlijk en diep met God in contact kan komen. 
En in kerken waar gekrakeel is sneuvelt als eerste dat contact met God en 
je geloofsverdieping. Dat vind ik pijnlijk. Ik werk graag mee aan kerken die 
samen weer ontmoetingsplek met de Heer willen zijn. Voor mijn andere 20 
uur ben ik in de Brabantse Kempen - onder Eindhoven - aan het werk met 
zes kerken die samen willen revitaliseren. 

eVen VoorStellen

Ik ben in 1962 geboren in Barendrecht 
en groeide op in het westen van het 
land. Na mijn studie theologie aan 
de Vrije Universiteit te Amsterdam 
werd ik in 1989 gemeentepredikant 
in Duivendracht, daarna in Soest en 
in Utrecht-West. Inmiddels had ik de 
speciale opleiding tot interim-pre-
dikant voltooid. Vanaf 2005 deed ik 
interim-werk naast m’n gemeentepre-
dikantschap. Sinds 2013 ben ik voltijds 
interim-predikant vanuit het landelij-
ke team van interimpredikanten van 
de PKN. 

32 jaar ben ik getrouwd geweest. Mijn 
vrouw Pauline en ik kregen twee lieve 
kinderen die inmiddels volwassen zijn, 
een fijne partner hebben en zelfstan-
dig wonen en werken. Mijn geliefde 
Pauline is in 2020 overleden, na enige 
jaren van ziekte. Ik woon in Soest. 

In verhouding tot de andere twintig 
gemeenten waar ik interimwerk ver-
richtte is de afstand Harderwijk-Soest 
voor mij goed te overzien. Ik zie uit 
naar een opbouwende tijd met de 
Plantagekerk als onderdeel van de 
PGH. 

Als u/je me wilt spreken, schroom dan 
niet en neem contact op. 

Over een goede verdeling van het 
pastorale werk tussen Frieda Meijers, 
Wilma Steenbeek en Cor Baljeu volgt 
later meer.   

pieter@interimpredikant.nl
tel. 06 12171113
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bovenwijks

imPreSSie Van De  
GemeenteBijeenkomSt 
oP 23 januari

Hoe realiseren we gezamenlijk een cultuur-
verandering? Die vraag stond centraal op 
de goed bezochte gemeenteavond afgelo-
pen dinsdag 23 januari. Veel leden maakten 
gebruik van deze gelegenheid om te horen 
en mee te denken over de plannen van de 
Algemene kerkenraad: onze missie en visie. 
Het werd een goede avond met verdriet en 
emoties. Duidelijk is dat de PGH in een crisis 
is beland waar we niet met een of twee 
oplossingen uit zijn. Toch klonk er naast 
wat mis is ook veel positiefs. Zo komt het 
team pastores in ieder geval tijdelijk toch 
weer aardig op sterkte. De predikanten 
Cor Baljeu en Pieter van Winden gaan de 
Plantagewijk pastoraal ondersteunen en de 
komst van ds. Sjaak Biewenga als nieuwe 
predikant van het Fonteinwerk is bijna rond. 
Interim-predikant Pieter van Winden, die 
al een jaartje beleidsmatig meeliep, krijgt 
per 1 maart een nieuwe opdracht: onder-
steuning van de cultuurverandering in de 
PGH. Dat dit ook nodig is bleek wel in het 
zaalgesprek erna. Want in de pauze mocht 
eenieder een rood kaartje invullen met 
onderwerpen waarvan we denken dat het 
(veel) beter kan en een groene kaart voor 
onderwerpen die goed gaan. Bruikbare 
input voor de algemene en wijkkerkenraad. 
Sommigen spraken over een crisis, anderen 
over een veenbrand. Verbazing was er over 
de gebrekkige manier waarop er soms met 
elkaar gecommuniceerd wordt, gepleit 
werd voor goede omgangsvormen. Het 
hart van deze avond lag duidelijk in het 
gesprek over de crisis, door middel van die 
kaartjes. Of lag het hart in het filmpje van 
het College van Kerkrentmeesters? Hun 
oproep om verstandig én met je hart mee 
te doen aan de Actie Kerkbalans sprak aan. 
En hoe nu verder? De kerkenraad is blij dat 
er zoveel betrokken gemeenteleden zijn 
die het werk van de ambtsdragers steunen. 
We zien dat er nog heel veel is om aan te 
pakken, te verbeteren, onder ogen te zien 
en om excuses over aan te bieden. Er komt 
snel een voorstel voor een verder gesprek 
over de crisis. 

Joke Bode, scriba Algemene kerkenraad

teruGBlik 
Van De rouwGroeP 

De gespreksgroep Rouwverwerking kijkt 
terug op een aantal bijeenkomsten in de 
afgelopen maanden waarbinnen een goe-
de sfeer was. Omgaan met dood en verlies 
van een dierbare is heel persoonlijk, is niet 
goed of fout.

Verdriet eindigt nooit echt, het verandert 
in de loop van de tijd. Je leert je acties aan 
te passen aan je verdriet. Aan de hand van 
‘Seizoen van rouw’ hebben we nagedacht 
over verdriet en rouw, op basis van de 
natuurlijke cycli van de seizoenen. Het wil 
je helpen terug te keren naar het leven en 
opnieuw betekenis te vinden. En verdriet 
vindt zijn weg naar elk seizoen van het le-
ven. James Miller schrijft hierover: ‘Rouwen 
is net zo natuurlijk als de natuur zelf: net 
zo natuurlijk als de zomer overgaat in de 
herfst, waarbij de herfst overgaat in de win-
ter, en na de winter de lente weer ontwaakt 
om op te bloeien in de zomer’.

Een paar reacties vanuit de groep: * Ik heb 
veel steun gehad aan de bijeenkomsten 
van de rouwgroep en ben dankbaar dat 
het goed gaat. * Ik heb het als zeer zinvol 
ervaren. * Het beeld van de seizoenen helpt 
mij om er naar uit te kijken, dat het na de 
donkere winterperiode altijd weer lente 
wordt. * Ik kijk terug op een aantal mooie 
middagen.* We hebben elkaars verdriet en 
gemis aangehoord en er werd naar elkaar 
geluisterd. * Voor rouw bestaat geen tijd!! 
* Ik vond de serie gesprekken heel waarde-
vol, aan de verhalen van de anderen had ik 
veel. 
We sloten de middagen af met een heerlijke 
lunch en daarna nog een potje sjoelen.   
Voor informatie of als u ook wilt doorpraten 
over uw verdriet en rouw en dat wilt delen 
met anderen, kunt u zich alvast aanmelden 
voor een volgende Rouwgroep via tel. 06 
48395986 of f.meijers@pgharderwijk.nl

Wilma Steenbeek en Frieda Meijers
Seniorenpastores PGH 

TOE LICHTI NG COLLEC TES

Zondag 25 februari Diaconaal werk
op deze zondag is de collecte voor diaconaal werk van 
de PGH. De diaconie biedt hulp aan mensen in nood 
binnen en buiten de kerk. Hiervoor is veel geld nodig. 
Daarom doen we een beroep op uw bijdrage voor de 
diaconie waar we willen omzien naar de medemens. 
Dit is onze opdracht vanuit de gemeente. we willen 
ons motto waarmaken om te helpen waar geen helper 
is.  Geef via de collectezak of via Scipio-app of stort 
op nl 39 raBo 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 
‘Diaconaal werk’

Zondag 3 maart werkGroeP DreSDen-roemenië
De werkgroep Dresden-roemenië zet zich, samen met 
de reformierte Gemeinde in Dresden, sedert 1990 in 
voor de verbetering van de levensomstandigheden van 
de bewoners van drie dorpen in Transsylvanië (roeme-
nië), te weten copand, Stina de mures en Gabud. Uit 
het onderhoudsfonds worden de destijds gebrachte 
machines onderhouden. Vanuit het noodfonds kan 
contactpersoon Suzi plotseling optredende situaties 
zoals ziekte, ongelukken of sterfgevallen bekostigen. 
Uit het Broodfonds ontvangen enkele weduwen en de 
meest arme gezinnen iedere maand een voedselpakket. 
eens per jaar tijdens de najaarsreis (zie pgharderwijk.
nl) brengen wij bij ieder gezin in de drie dorpen een 
voedselpakket t.w.v. ongeveer 15 euro. 
Geef via de collectezak, de Scipio-app of stort op  
nl 39 raBo 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 
‘roemenië’.

Zondag 10 maart kia nooDHUlP iSraël en Gaza
kerk in actie geeft noodhulp in israël en Gaza. in israël 
wordt praktische en psychosociale hulp geboden aan 
onder meer vluchtelingen en arbeidsmigranten uit azië 
en afrika. in Gaza wordt geprobeerd water, medische 
benodigdheden en psychische hulp te leveren. Het leed 
onder zowel Joden als Palestijnen is onbeschrijflijk. De 
recente gebeurtenissen hebben dramatische gevolgen, 
zo omschrijft de organisatie het besluit om nu naar 
israël en Gaza te gaan. ‘we helpen alle slachtoffers van 
het huidige geweld, ongeacht hun geloof of afkomst.’  
Geef via de collectezak, de Scipio-app of stort op 
nl 39 raBo 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v.  
‘noodhulp israël/Gaza’.

Woensdag 13 maart VoeDSelBank HarDerwiJk
De Voedselbank geeft mensen in financiële nood met 
levensmiddelen een materieel steuntje in de rug en gaat 
tevens voedselverspilling tegen. iedere week worden er 
een circa 200 voedselpakketten gevuld voor ruim 500 
volwassenen en 250 kinderen in Harderwijk, ermelo en 
Putten. De Voedselbank heeft iedere week producten 
nodig, zoals brood, rijst, suiker, broodbeleg, melkpro-
ducten, inzameling in de Plantagekerk op woensdag-
avond en in de regenboog vrijdagmorgen. maar er is 
ook geld nodig voor transport, energie enz. Geef via de 
collectezak, de Scipio-app of stort op 
nl 39 raBo 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 
‘Voedselbank’.
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ontmoeten & leren

VerjaarSfeeStjeS 
Voor 80+ 
 
Elke maand is er voor gemeenteleden 
van 80+ een gezellige verjaarsmiddag 
in de Plantagekerk. Senioren die in de 
desbetreffende maand jarig zijn, worden 
uitgenodigd via de verjaardagskaart. 
Het is goed om als gemeente samen 
‘de vierdagen te vieren’ en elkaar 
te ontmoeten. Daarbij tegelijk de 
mogelijkheid om de seniorenpastores 
te spreken. De eerstvolgende 
verjaarsmiddagen zijn op de donderdagen 
29 februari en 28 maart van 14.30 uur 
– 16.30 uur. Jarigen, weet u welkom en 
neem gerust iemand mee. Het team 
seniorenpastoraat verwacht u!
Henny Ammerlaan, Janny van der Wal, Wilma 

Steenbeek en Frieda Meijers

De leden van de PGH en de Petrakerk hebben de afgelopen 
maanden goed kunnen merken dat de mensen van de werkgroep 
Dresden-Roemenië niet hebben stilgezeten. Met allerlei acties 
hebben zij geld ingezameld voor het werk in de dorpen van onze 
partnergemeente in Roemenië. Eind januari verkochten zij 1130 
verse rookworsten, om de kosten te drukken zelf in Epe opgehaald 
en ingepakt (zie foto). Netto winst 1200 euro. 
Eerdere acties: de speculaasverkoop (opbrengst ruim 3000 euro) 
en de kerstpostactie; hoewel de goede wensen steeds meer 
digitaal worden verzonden, hebben wij toch nog voor 900 euro 
poststukken persoonlijk bezorgd. En dan waren er de giften als 
reactie op de (vernieuwde) nieuwsbrief: in totaal iets meer dan 7000 
euro. Hartelijke dank.
De werkgroep zal u in het komende jaar ook weer informeren 
over onze activiteiten. Zo wordt er in de maand april weer een reis 
georganiseerd naar Stina. Sommige werkgroepers gaan meehelpen 
met het uitreiken van de voedselpakketten, onze techneuten zullen 
onderhoud plegen aan de machines, voor zover nodig. Natuurlijk 
zullen ook weer veel contacten worden onderhouden met onze 
vrienden.

Wij gaan vol goede moed verder. Zolang het nodig is (en dat 
is het nog steeds) zullen wij, samen met de kerk van Dresden, 
ondersteuning blijven verlenen, met uw hulp. Hartelijk danken wij u 
voor alle blijken van medeleven en financiële steun.
Henk Venema, penningmeester werkgroep Roemenië
Bankrek. NL 35 INGB 0005518205 of via NL 39 RABO 0317714996 van 
de Diaconie (o.v.v. Roemenië) (fiscaal aftrekbaar).

lichte jazz oP PoDiumPlantaGe 
  
Lichte melodieuze jazz zaterdag 24 februari op PodiumPlantage. Het duo Geijtenbeek & 
Van Dijk koestert voorliefde voor jazz die prettig in het gehoor klinkt maar toch spannend 
en geraffineerd is. Tijdens hun concert zullen ze elkaar zowel ondersteunen als uitdagen. 
Het repertoire bevat naast jazz standards ook eigen composities.
Pianist en componist Jan Geijtenbeek (1988) won al verschillende prijzen. Zijn inspiratie 
kwam van pianisten als Ahmad Jamal en Oscar Peterson en singer-songwriters zoals Bob 
Dylan, Paul Simon, James Taylor en Randy Newman. Het resultaat is luchtige muziek, 
sterk melodisch met originele harmonieën. Trompettist en gemeentelid Gerald van Dijk is 

groot liefhebber van de subtiele en 
lyrische jazz van Miles Davis en Chet 
Baker. Hij beluistert graag moderne 
jazzpianisten. Gerald’s improvisaties 
zijn te horen op CD’s van o.a. Hans 
Dulfer. Hij speelt in The Newts en in 
de band MIEK, met o.a. zijn dochter 
Annemieke, die ook tijdens deze 
PodiumPlantage vocale inbreng levert. 
Plantagekerk, aanvang 16.00 uur, 
entree gratis, collecte bij de uitgang.

roemenië: u luStte er wel worSt Van ...
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ontmoeten & leren

oP wanDelVakantie in 
ooStenrijk

Al verschillende jaren gaan er gemeente-
leden op wandelvakantie in Oostenrijk. 
Onderweg met elkaar langs prachtige pa-
den. Door de week heen is er ook een rode 
draad. Ook dit jaar willen we graag met 
elkaar op pad. Een onderkomen is gehuurd 
van 27 april t/m 4 mei. We zijn al met acht 
personen en er is nog plaats voor 2. We 
reizen gezamenlijk in een personenbus. We 
verblijven in een eenvoudig huis en zorgen 
samen voor de maaltijden. De kosten zijn 
550 euro en daarvoor ben je uit en thuis. 
Het thema is: Vrede. Gerke en Gertie van 
Dijk zijn uw gastheer en vrouw. Wie wil er 
mee?
Informatie: tel 06 30321644. 

lezinG oVer
economie en kerk

De Confessionele Beweging, afdeling NW-
Veluwe, organiseert woensdag 20 maart 
een lezing over ‘Economie en theologie, 
een pleidooi voor een gezonde economie 
in en van de kerk’. Inleider is Ds. Gert de 
Kok uit Hulshorst, die op beide terreinen 
studeerde. Hij wil aantonen dat economie 
vanzelfsprekend hoort bij de theologie en 
laten zien waarin economie het leven van 
de kerk kan versterken en kan bijdragen 
aan haar missie. 
De bijeenkomst is in De Hoeve aan de Kerk-
brink in Ermelo. Aanvang 14.30 uur, koffie 
vanaf 14.00 uur, toegang vrij. 

matthäuS PaSSion 
in De Grote kerk    

Op zaterdag 23 maart voert de Christelijke 
Oratorium vereniging Noord-West Veluwe 
de Matthäus Passion van Johann Sebastian 
Bach uit in de Grote Kerk. De Matthäus 
Passion geeft op muzikale wijze het lijden 
en sterven van Jezus Christus weer, zoals 
in 1729 door Bach gecomponeerd. De 
geschiedenis wordt (gezongen) verteld 
door de Evangelist, terwijl de stemmen van 
Jezus en anderen door solisten worden 
vertolkt. De uitroepen van het volk worden 
vertolkt door twee koren. 

Het koor wordt begeleid door Barokorkest 
Cappella Maria Barbara en medewerking 
wordt verleend door het jeugdkoor van de 
Zangschool in Utrecht. 

De evangelist is William Knight en de 
Christuspartij wordt gezongen door 
Timothy Nelson. Andere solisten zijn Titia 
van Heyst, Marie Anne Jacobs, Leander 
van Gijsegem en  Marijn Zwitserlood. Het 
geheel staat onder leiding van de eigen 
dirigent Jurriaan Grootes.

De Oratoriumvereniging werd in 1924 
opgericht en bestaat dit jaar dus 100 
jaar. Talrijke grootse klassieke werken 
werden in die tijd al uitgevoerd en ook de 
Matthäus Passion werd al een aantal malen 
gezongen.

Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten 
(35 euro) zijn verkrijgbaar via  
cov-nwveluwe.nl en ’s avonds aan de kerk. 
Kaarten voor de zijbeuken kosten 20 euro, 
jongeren t/m 16 jaar gratis. 

werelDGeBeDSDaG 
VrijDaG 1 maart

Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag 
van maart het gebed de wereld rond, 24 
uur lang. Op deze bijzondere dag krijgt 
het christelijk geloof een internationale, 
oecumenische dimensie. Voor de (avond)
viering in Harderwijk is de Plantagekerk 
dit jaar gastkerk. We nodigen u van harte 
uit deel te nemen aan de viering, aanvang 
19.30 uur. Na afloop is er koffie en thee. De 
Wereldwinkel is aanwezig met een stand 
met Fairtrade artikelen.
In ons land wordt sinds 1929 in meer 
dan 250 plaatsen deelgenomen aan de 
jaarlijkse viering. De vrouwen die de 
orde van dienst voor dit jaar geschreven 
hebben, nodigen de wereld uit om te 
bidden voor vrede, gerechtigheid en 
vrijheid van godsdienst. Hun gebeden 
roepen ons specifiek op om te bidden 
met vrouwen, vluchtelingen, mensen die 
dakloos zijn en iedereen die ziek, stervend 
of rouwend is. Ze roepen ons ook op om 
onze collectieve rol in het veroorzaken 
van de klimaatcrisis te erkennen en ons in 
te zetten om te herstellen wat we hebben 
vernietigd.
Het thema voor 2024 ‘Verdraag elkaar in 
liefde’ is gebaseerd op Efeziërs 4: 1-7, de 
brief die naar een geloofsgemeenschap 
is gestuurd om dankbaarheid te uiten. 
Voor de collecte zijn projecten gekozen 
om met name kinderen en jongeren, 
soms met meervoudige beperkingen, te 
ondersteunen en toekomst te bieden.

Ina Lobensteijn,
Comité Wereldgebedsdag Harderwijk

wimina2022@gmail.com, tel 06 44864542
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Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert 
een van onze voorgangers.  Wilt u reageren op 
deze meditatie, doet u dat dan direct naar de 
betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat 
Stien van der Hout-Slagmolen
famvanderhout@outlook.com

Bijbel Leesrooster

vrijdag 23 feb Psalm 27
zaterdag 24 feb 2 Petrus 1:1-11

zondag 25 feb 2 Petrus 1:12-21
maandag 26 feb Jeremia 18:1-12
dinsdag 27 feb Jeremia 18:13-23
woensdag 28 feb Psalm 51
donderdag 29 eb Jeremia 19:1-9
vrijdag 1 mrt Jeremia 19:10-15
zaterdag 2 mrt Psalm 19

zondag 3 mrt Jeremia 26:1-9
maandag 4 mrt Jeremia 26:10-19
dinsdag 5 mrt Psalm 102:1-15
woensdag 6 mrt Psalm 102:16-29
donderdag 7 mrt 2 Petrus 2:1-10a
vrijdag 8 mrt 2 Petrus 2:10b-22
zaterdag 9 mrt Psalm 122

zondag 10 mrt Jeremia 29:1-14
maandag 11 mrt Jeremia 29:15-32
dinsdag 12 mrt Johannes 6:1-15
woensdag 13 mrt Johannes 6:16-29
donderdag 14 mrt Johannes 6:30-40
vrijdag 15 mrt Johannes 6:41-59

Voorjaar!
Wat was ik blij toen ik deze week opeens een heleboel kleine gele krokusjes zag in het 
gras langs de weg. Een voorjaarsteken! Wat is de schepping, de wereld, mooi! Ook wel in 
de winter, vooral met sneeuw en rijp, maar de kale bomen met de zichtbare takken vind 
ik ook altijd heel mooi. En het ijs, zeker als erop geschaatst wordt.
Heer onze Heer, hoe machtig is uw Naam over de hele aarde, de hemel vertelt uw eer en 
roemt uw machtige werken, vrij vertaald uit Psalm 19. ‘Die Himmel rühmen des Ewigen 
Ehre’, staat er in het mooie muziekstuk van Haydn over de schepping. In deze psalm 
wordt schitterend beschreven hoe de zon opkomt en ondergaat, in prachtige dichterlijke 
taal. Zonder woorden wordt de glorie van de Eeuwige geroemd over de hele aarde.
Als je gelovig bent zie je daarin duidelijk Gods scheppende hand, ik kan daar heel erg van 
genieten. Straks wordt het weer lente, en dan trekt de aarde haar bruidskleed aan, dat 
vind ik zo’n mooie uitdrukking. Al die bloesems, ze doen je denken aan het kant van een 
bruidsjurk.

De dichter Guido Gezelle schreef een gedicht over een waterinsect, het ‘krinklende, 
winklende waterding’, dat volgens hem in al zijn bewegingen op het watervlak de Naam 
van God schrijft. Een geloofsbelijdenis! Wij leerden dat gedicht vroeger op school en nog 
altijd ik vind het prachtig.
En dan de zang van zoveel vogels in het voorjaar, daar kan ik erg blij van worden. Jam-
mer dat de meeste vogels alleen in het voorjaar zingen, in de paar- en broedtijd. Het is 
weer zo gauw voorbij.
Veel mensen geloven vanwege de mooie schepping in God, Hij heeft het gemaakt. Maar 
anderen zien het gewoon als de natuur.
Na al die mooie lofzangen op de natuur wil ik toch ook de andere kant noemen, die veel 
mensen bezighoudt, en hen bijna hun geloof doet verliezen. Al die berichten en beelden 
van oorlogen, rampen en veel andere grote zorgen in de samenleving, wereldwijd. 
Waarom doet God daar niets aan, waarom laat Hij alles maar gebeuren? God, waar 
bent u, ziet  u uw schepselen nog wel? Mensen hebben moeite met bidden, hoort God 
hen wel?

Ik vind dat zelf ook moeilijk, maar ik vind troost in de gedachte dat Hij altijd bij ons is: de 
Eeuwige die was en is en komt. Hij heeft ons deze mooie aarde gegeven om te onder-
houden en ervan te genieten. En dan  maken wij mensen er zo’n potje van. Dat moet de 
Eeuwige toch ook zeer verdrieten, zijn schepsels die niet leven naar zijn voorschriften. 
Want de tweede helft van Psalm 19 gaat daarover, over zijn geboden. Gelukkig zijn er 
veel mensen die veel goeds doen. De meeste mensen deugen, maar het gaat meestal 
om een paar mensen, dictators, criminelen, die zich van God noch gebod iets aantrek-
ken, die azen op macht of geld. Het lijkt alsof zij het voor het zeggen hebben. Ze trekken 
veel mensen mee in hun gezag.

Maar wij mogen geloven dat dat niet zo is. Dat God de wereld in zijn hand houdt, en dat 
we ons bij hem geborgen mogen weten. Dat lost al die grote problemen niet op helaas, 
maar het betekent wel dat je al je zorgen bij Hem mag neerleggen. 
Dat is voor mij geloven, vertrouwen dat Hij waakt over zijn schepping en over de 
samenleving. Dat ontslaat ons natuurlijk niet van de opdracht om te doen wat in ons 
vermogen ligt! Als je vanuit de ruimte die prachtige bol ziet, onze aarde, dan lijkt die 
zo kwetsbaar. We moeten er zuinig op zijn (André Kuipers). Voorlopig valt het ons nog 
zwaar om offers te brengen, het is ook allemaal zo ingewikkeld.
Ik hoop dat we een prachtig voorjaar en een mooie zomer zullen hebben, en dat we 
onze zorgen in Gods hand kunnen leggen.

Ds. Stien van der Hout-Slagmolen

lezen & verdiepen
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kerkdiensten Wijkgemeente Plantagekerk en Fonteinwerk, Plantagekerk, Stationslaan 136, 3841 DC Harderwijk, 
Koster: Annemarie Stuiver 06 38700710  Mailadres: koster.pk@pgharderwijk.nl

Wijkgemeente De Regenboog, KC De Regenboog, Biezenplein 1, 3845 CZ Harderwijk, tel. 0341 421797.
Beheerder Linda Post: 06 41874550. Mailadres: beheerder.regenboog@gmail.com

zonDaG 25 feBruari
2e zonDaG 40-DaGentijD
 Collectes; 1. Diaconie PGH;   

2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerk gebouwen
Plantagekerk
 09.30 uur: dhr. M. v.d. Spek
 19.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze  

Taizédienst
De regenboog
 09.00 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes
Sonnevanck
 10.00 uur: ds. J.F. Kievit  

3e Lijdenszondag

zonDaG 3 maart
3e zonDaG 40-DaGentijD
 Collectes; 1. Werkgroep Dresden Roemenië;   

2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerk gebouwen
Plantagekerk
 09.30 uur: ds. A.S.F. Woudenberg
 11.30 uur: dhr. D. Muurling  

Fonteindienst
 15.30 uur: ds. D.J.D. Kroeze  

Kliederkerk
De regenboog
 10.45 uur: ds. H. Brandsen
Sonnevanck
 10.00 uur: dhr. J. Kramer  

4e Lijdenszondag

zonDaG 10 maart
4e zonDaG 40-DaGentijD
 Collectes; 1. Kerk in Actie Noodhulp Israël en Gaza;   

2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerk gebouwen
Plantagekerk
 09.30 uur: ds. T. Verbeek
 11.30 uur: ds. S. Biewenga  

Fonteindienst
De regenboog
 09.00 uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen
Sonnevanck
 10.00 uur: ds. H.A. Samsom  

5e Lijdenszondag

woenSDaG 13 maart 
BiDDaG
 Collecte: Voedselbank Harderwijk e.o.
Plantagekerk
 19.30 uur: mw. F. Meijers-Bruijnes

PlantaGekerk
zondag 25 februari (9.30 uur)  Vandaag is het de tweede zondag in de Veertigdagentijd. In 
deze kerkdienst volgen we het alternatieve leesrooster waarin ons een lezing uit Jeremia wordt 
aangereikt (18:1-12 en 19:1-2 en 10-13). Zulke teksten roepen vragen op. Waar is de liefde in deze 
teksten te vinden? En oordeelt God nog steeds zo? Als tweede lezing heb ik Johannes 5:24-29 
gekozen waarin we ook zullen zien dat het uiteindelijke antwoord gelukkig niet van mensen 
afhangt. God zelf voorziet in een antwoord en daarmee kiert er hoopvol licht door in deze tijd. 
We zien uit naar een gezegende dienst.      (ds. Marco van der Spek)
zondag 25 februari (19.00 uur)  “Hoop op God”. Soms zijn 
mensen te veel met zichzelf bezig. Soms doen mensen dingen 
die niet fijn overkomen. Dat maken we thuis mee, en in de 
kerk. In alle situaties mogen we ons hier beseffen, dat er iets 
boven ons uit gaat. Hoop op God, richt je op God, en hervind 
kracht. Kom je dat beleven in deze Taizéviering?     
(Voorbereidingsteam en ds. David Kroeze)
zondag 3 maart (11.30 uur)  Durk Muurling gaat voor deze 
dienst, waarin het thema is:  Gods profiel. Als iemand God niet 
kent, is er dan ook een profiel te maken?  Durk zal ons op zijn 
eigen wijze meer vertellen over het maken van Gods profiel. 
Het belooft weer een boeiende dienst te worden waarbij de 
muziek is van Embrace. Ook is er kinderdienst en oppas. Wees welkom en laat je inspireren. 
kliederkerk 3 maart 15.30 uur   Zie elders in dit blad. Opgeven bij   
kliederkerk@pgharderwijk.nl
zondag 10 maart (9.30 uur)  Deze 4e zondag van de 40 dagen tijd (laetare – verheugt u), wordt 
ook wel ‘klein Pasen genoemd’. Er mag in deze sobere tijd ineens toch al iets van de vreugde 
doorklinken. Wij lezen Joh. 6, 1-15 over de wonderlijke spijziging van de 5000. Voor mij blijft 
dit een verhaal dat altijd weer verrassend actueel is en waar je nooit van los komt. Het gaat 
om de wonderlijke wijsheid van Jezus dat delen ons meer schenkt dan vermenigvuldigen!  Ik 
hoop dat u naast ons bidden en zingen ook dit avontuur het Woord wil meemaken in deze 
godsdienstoefening, in de eredienst van de geloofsgemeenschap.    (ds. Ton Verbeek)
zondag 10 maart (11.30 uur)  Deze dienst gaat Sjaak Biewenga voor, onze kersverse 
Fonteinpredikant. Het thema is : Met open handen. Eén van de vele verhalen van Jezus staat deze 
dienst centraal. Hij werd niet altijd met open handen ontvangen. Hoe doen wij dat in de kerk? 
Sjaak zal ons er meer over vertellen. De muziek is van Met Hem, uit Putten. Er is kinderdienst en 
oppas. Wees welkom! 
woensdag 13 maart (19.30 uur) Biddag Op de tweede woensdag in maart is er gelegenheid om 
samen te bidden voor gewas, arbeid en de visserij. Het is niet vanzelfsprekend dat er gezaaid kan 
worden, geoogst en gewerkt. We vragen om vertrouwen in en nabijheid van de Schepper van 
hemel en aarde, die niet loslaat wat Hij eens begonnen is te doen. Bij deze uitgenodigd en van 
harte welkom.     (Frieda Meijers)

De reGenBooG
zondag 25 februari (9.00 uur) zangdienst  Op deze zondag in de Veertigdagentijd lezen wij 
uit Mattheüs en zien Jezus rondtrekken in de dorpen en steden met veel mensen om zich heen. 
Jezus roept hen op Hem te volgen en hun zorgen te delen. Een belofte wordt toegezegd...  Fijn 
dat de muziekgroep Colorful medewerking verleent, komt u ook, hartelijk welkom!      
(Frieda Meijers)  
zondag 3 maart (10.45 uur)  Joh. 11 vers 45 – 57 ‘opsporing verzocht!’  Ook bij Johannes gebeurt 
er onderweg naar Goede Vrijdag en Pasen van alles. Vooraf aan dit gedeelte heeft Jezus Lazarus 
uit de dood opgewekt. Nieuws wat als een lopend vuurtje rondgaat. Het brengt mensen tot 
geloof, maar ook tot ongeloof en haat. Verbazingwekkend want die opstanding is een feit. In dit 
gedeelte wordt door farizeeën en schriftgeleerden definitief besloten dat Jezus moet sterven. 
Aangrijpend de raadsvergadering daarover. De aloude strijd tussen God en de Boze. Ze weten 
niet waar Jezus zich bevindt en doen er alles aan om Hem op te sporen. Je kunt Jezus ook 
opsporen voor je leven! Deze twee uitersten van opsporen hopen we in de preek concreet te 
maken.      (ds. Harry Brandsen)
zondag 10 maart (9.00 uur)  De zondagen van de Veertigdagentijd nemen ons mee in het leven 
van Petrus. Op deze vierde zondag lezen we hoe moeilijk het voor hem is om te blijven waken. 
Hij slaapt terwijl Jezus hem en zijn vrienden heeft gevraagd om wakker te blijven…..Bidden en 
waken, ook in deze tijd de vraag van Jezus aan ons. Wensen we elkaar een goede viering; hoop u 
en jou te ontmoeten.       (Gertie van Dijk-Vermeulen)

Geef lieVer Via De 
SciPio-aPP 
Dat scheelt het kerkelijk bureau 
veel werk. Er is vast iemand in 
uw omgeving die deze app even 
op uw telefoon wil zetten. Het 
gebruik is supersimpel.

De tOelicHtinG 
op de collectes vindt u op pagina 12.


