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  coLuMn

GeLukkIG nIeuwjaar! 

Net over de drempel van 2023 naar 
2024 wens ik u van harte veel zegen 
voor dit nieuwe jaar. Eigenlijk zo’n 
gewoontegebaar misschien, maar op 
een of andere manier vind ik dat we 
de sterktewens deze keer echt goed 
kunnen gebruiken…
En ik heb het nu eens niet over die 
heerlijke oliebol of over een griepje, 
maar over een diepere kwestie. De 
dreiging van ‘onbehagen’, armoede of 
nog erger ‘oorlogsgeweld’ is de laatste 
tijd zo heftig en dichtbij, dat we er 
meer van wakker liggen dan anders… 
We voelen dat er maar weinig hoeft te 
gebeuren tot de emmer overloopt. Die 
laatste druppel is zo dreigend…
Zelfs in onze kerkgemeente was het de 
laatste maanden van het jaar onrustig. 
Een van onze predikanten die ontslag 
aanvroeg omdat de druk al zo lang 
zo hoog is. En dat was niet voor het 
eerst, ook eerder al waren er werkers 
opgestapt. Maar gelukkig is er hoop op 
een kentering. Er komen gesprekken op 
gang waarin we met elkaar kunnen en 
willen delen wat dwars zit. We hopen 
dat we de ander laten uitpraten en dat 
de één de ander wil begrijpen, zodat 
er weer gevoel is voor elkaars wensen 
en verlangens. Laten we bidden of God 
hierbij wijsheid wil geven.
Laten we de moed niet verliezen en 
hoop houden. Hoopvol dit jaar beginnen 
met elkaar en elkaar vasthouden! Dat 
oorlogen mogen worden beëindigd, dat 
er troost is voor mensen met verdriet. 

Elly Scherpenisse-Werkman,
hoofdredacteur SamenGeroepen

doen & laten

Bij de voorplaat:  
De PGH wil inclusiviteit uitstralen. 
Lees meer op blz. 14.

van de redactie

De VooruITzIcHTen        

Een heel nieuw jaar ligt voor ons. Veel heil en zegen wensen we elkaar. Een diepe wens, maar er 
leeft bij velen van ons ook twijfel. ‘Aarzelend vertrouw ik’, het thema van de Taizéviering op 28 
januari, is misschien passender dan ooit (lees pagina 14.) Want de wereld staat in brand, Israël 
is in nood (pagina 10) en in onze eigen kerk is de rust ook nog niet teruggekeerd. Bieden wij 
in Harderwijk die plek van hoop en licht in donkere tijden (zie pagina 13)? Kunnen wij in deze 
wereld, in dit land hoopvol kerk zijn (pagina 11)? Klimmen we als PGH weer uit het dal? 
Laten we bidden om verzoening, voor Israël en de Palestijnen en voor onszelf als Gods volk 
onderweg, in Harderwijk en wereldwijd. 
Als PGH zijn we een jaar ingegaan van veranderingen. Benieuwd waar we aan het einde van 
2024 zullen staan. Als redactie houden we u op de hoogte. 

Redactie SamenGeroepen

afscHeIDsDIensT 
Ds. MarIssa Van MeIjL-BuITInk

Ds. Marissa van Meijl-Buitink neemt afscheid van de 
Plantagewijk van de Protestantse  Gemeente Harderwijk. 
De afscheidsdienst is op zondag 14 januari 2024 om 9.30 
uur in de Plantagekerk. Er is kinderoppas en kinderdienst 
aanwezig.

Marissa heeft aangegeven dat de afscheidsdienst een 
eenvoudig karakter zal hebben. L’Esprit zal een muzikale 
bijdrage leveren en er zal een gemeentekoor zijn. Enkele 
leden van het Fakkelteam denken mee over de inhoud. 
Na de dienst is er gelegenheid om Marissa en Frank de 
hand te schudden.

De kerkenraad nodigt u van harte uit om de dienst en de 
ontmoeting na de dienst mee te maken.

In plaats van een bloem meebrengen – wat in het verleden 
bij een afscheid wel vaker gebeurde – zou Marissa het fijn 
vinden als u een (extra) product voor de voedselbank mee-
neemt. Zeker in januari zijn er vaak grote tekorten. Voor deze 
bijdragen zullen extra kratten aanwezig zijn. 

Olga Maarleveld

GeMeenTe-BIjeenkoMsT 

Op dinsdag 23 januari is er een gemeente-bijeenkomst in de Plantagekerk. We begin-
nen om 19.30 uur. Na het vertrek van een jeugdwerker en twee predikanten binnen 
één jaar uit onze PGH is het tijd om samen de volgende stap te zetten om uit de ont-
stane crisis te komen. Hoe kunnen we vanuit gedeeld geloof en vanuit zorg om elkaar 
kerk te zijn?
Na de inloopavond en -ochtend in november is gestart met het zoeken naar een 
ambulant predikant. Ook hebben de wijkkerkenraad Plantagekerk en de Algemene 
Kerkenraad een eerste analyse naar de oorzaken gedaan. Het is ons erg duidelijk ge-
worden dat een cultuurverandering binnen de PGH noodzakelijk is. Samen met u/jou 
willen we op 23 januari in gesprek hoe we dit gezamenlijk kunnen gaan doen. Doet u, 
doe jij mee?

Eelke van der Wal  voorzitter.ak@pgharderwijk.nl  

Gedachte:   
Om verbondenheid te voelen 
moet je je kwetsbaar opstellen.
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Kerk in Harderwijk, 
plek van hoop en licht in donkere tijden
Komende zondag 14 januari is er afscheid van ds. Van Meijl. Kort 
na elkaar vertrokken er twee predikanten uit de Protestantse 
Gemeente Harderwijk (PGH). Schokkend! Beiden hadden eigen 
redenen om te vertrekken. Een gemeenschappelijke reden is: 
niet ten volle predikant kunnen zijn. Beiden ervoeren stroefheid, 
tegenwerking, beperking van het ambt, gedoe over niks en een 
denken in kampen, in groepjes. Is dit een rode kaart voor de wijk-
gemeente Plantagekerk of voor de PGH als geheel? Dat denk ik 
zeker niet. Als interim-predikant, met de blik van een buitenstaan-
der, zie ik de Plantagekerk net als de PGH als een buitengewoon 
getalenteerde gemeente vol potentie, oprecht geloof en mensen 
met mogelijkheden. Een rode vlag is het wel. Duidelijk is dat je op 
deze manier niet door kunt gaan. Je kunt nu niet even een nieuwe 
predikant beroepen alsof er niks aan de hand is. Maar wat kun je 
dan wel?
Allereerst is er geschoktheid en rouw. Beide predikanten waren 
gewaardeerde pastores en voorgangers. Hun vertrek doet pijn en 
het maakt misschien ook onzeker. Het is dan belangrijk om goed 
afscheid te nemen. Op de 14e is daar alle gelegenheid voor bij het 
afscheid van ds. van Meijl.
Maar het gaat dieper. Sommigen vragen zich af of je nog wel 
bij de protestantse gemeente Harderwijk wilt horen. Anders 
twijfelen of het wel christelijk is, zoals we met elkaar omgaan. 
Dit vertrek raakt ook het geestelijk leven en beleven. Het raakt 
misschien zelfs je geloof. 

‘Ons’-gevoel
Als interim-predikant ben ik geregeld bij gemeenten betrokken 
waar iets verkeerd liep. Ik ken een gemeente waar drie predi-
kanten na elkaar beroepen werden en alle drie vervroegd de 
gemeente verlieten. We onderzochten hoe dat kwam. Er bleek 
onzekerheid te heersen. Er was een fusie geweest van twee wijk-
kerken. Deze wijkkerken hadden ieder hun eigen cultuur gehad: 
ieder met een eigen manier van vieren, ieder met een groep 
mensen die een “ons”-gevoel hadden. De anderen in dezelfde ge-
meente waren  “zij”. Ieder had angst dat de anderen “ons” wilden 
overvleugelen. Er was een cultuur van angst. Nu is een angstige 
kerk altijd een onveilige kerk. Wat doe je daaraan? 
In de eerste brief van Johannes lees ik “de liefde laat geen ruimte 
voor angst” (I Johannes 4:18). Deze prachtige, bijbelse brief geeft 
hoop. Ik bedoel niet dat iedereen elkaar in de PGH meer moet 
liefhebben. Dat zou goedkoop zijn. Want dat is altijd waar. Maar 
deze brief wijst op de bron. Johannes wijst op de liefde van God 
door Jezus Christus. Dat is zijn bron. Het is altijd nodig om met el-
kaar die bron van geloof op te zoeken en elkaar daar, ieder vanuit 
eigen beleving, bij die bron, bij Christus te ontmoeten. Juist als je 
geloof aangevochten is, of als er angst is of het nog wel wat wordt 
met de kerk: “de overwinning op de wereld hebben wij behaald met 
ons geloof” (I Johannes 54:4)
Vanuit die geloofsontmoeting kunnen we nadenken over maatre-
gelen, afspraken en verandering die nodig zijn. De kerkenraadsle-
den zijn daar over in gebed en over aan het nadenken. Daarover 
later meer. Iedereen wordt daar later nog uitgebreid bij betrok-
ken en kan daarover meepraten en -beslissen. Je gebed voor de 
ambtsdragers van de PGH is nu al nodig. Eerst is het belangrijk 
om goed afscheid te nemen. Toch, in de komende tijd zal het 

intensiever gaan over hoe we vanuit de Bron van Gods liefde tot 
bloei kunnen komen in en voor een stad die een bloeiende kerk 
zó nodig heeft. Eén van de dingen waar kerkenraden mee bezig 
zijn is een meer liefdevolle structuur. Dat is niet dé oplossing. 
Maar het kan helpen om meer vanuit gedeeld geloof en vanuit 
zorg om elkaar kerk te zijn. En dáár gaat het om. Het plan is dat 
de drie wijken blijven bestaan als kleuren van de PGH. Iedere wijk 
houdt z’n pastoraat en manier van vieren en bidden hoog. En je 
houdt ook minimaal één pastor/predikant die de spil is daarbij. 
Maar de pastores zetten hun talent soms ook in de andere wijken 
in. Ze doen dat als team. Er komt dan één kerkenraad van de 
gehele PGH die vanuit de missie van de kerk de wijken helpt om 
samen met de pastores liefdevol kerk te zijn. Daar horen glashel-
dere afspraken bij. Over wat de pastores doen en niet doen. Over 
wie voor wie zorg draagt. Over hoe we als kerk bron van hoop en 
licht kunnen zijn in deze tijd. En in de wijken zelf hoort daar een 
voortdurend open gesprek bij over hoe we vieren, hoe we pasto-
raat doen en inrichten en over hoe we ons met onze pastores als 
kerk openen voor de toekomst die de Heer met ons wil. Dat zijn 
de ingrediënten van - in één woord - een cultuurverandering. 

De liefde blijft
Even terug naar dat voorbeeld van die kerk met die drie predikan-
ten. Die kerk werkte op haar geheel eigen manier aan cultuur-
verandering. Het is niet te vergelijken met Harderwijk. Maar toch. 
Ik kom er af en toe nog wel eens. Ik zie daar mensen die destijds 
lijnrecht tegenover elkaar stonden. Nu zie ik hen samenwerken 
en zijn er ook veel nieuwe mensen bijgekomen. Zijn die mensen 
veranderd? Niet echt. Ze zijn ieder de persoon gebleven die ze 
waren. Met hun mooie kanten en hun moeilijke kanten soms ook. 
Maar in een kerk waarin de liefde van Christus gezocht wordt past 
dat bij elkaar. Het heeft uitstraling. Ik zie hoe die kerk intensief bij 
de woonomgeving betrokken is en een open huis van hoop en 
licht is. Eigenlijk heel normaal. Want daartoe zijn we als christenen 
geroepen. En de predikant daar? Die is er al een hele tijd en zit 
lekker in haar vel. “Wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in 
hem” (I Johannes 4:16). 

Pieter van Winden, interimpredikant   
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 PLanTaGekerk

er was ook VeeL GoeD            
Wat kan het snel gaan. Eind oktober schreef ik een kort berichtje naar de classis. Nu, 
een paar maanden later, zijn we toe aan m’n afscheid. De afgelopen maanden waren 
onrustig; veel gesprekken en bezoekjes en extra vergaderingen. Hopelijk daalt de 
rust de komende tijd wat in en kan er gezocht worden naar een nieuwe weg. Deze 
zal er hoe dan ook zijn. Waar ik hem zelf nog niet zo helder voor ogen heb – wat ook 
niet meer hoeft –  zijn er veel mensen die hierover meedenken en die het wél zien. 
Gelukkig maar.

Via deze weg wil ik u en jou bedanken voor de ruimte en het vertrouwen van de 
afgelopen vijf jaar. Ik heb zoveel mooie mensen ontmoet en ontroerende gesprekken 
gevoerd. Zoveel nieuwe initiatieven mogen ontplooien en bijzondere kerkdiensten in 
elkaar gezet. Ja, er was ook zó veel goed. Dank waar ik mocht zijn!

Ik hoop dat je erbij bent de 14e. Het zal voor mij een emotionele dienst zijn. Hoe dan 
ook, langs deze weg wens ik u en jou en deze gemeente veel heil en zegen voor 2024! 

Ds. Marissa van Meijl

uIT De kerkenraaD 
Na de opening door Cora Pluim en Lieneke Huisman ging Karel Bosselaar verder als 
voorzitter, als vervanger van Olga Maarleveld. Met twee leden van het Fakkelteam 
spraken we over de ervaringen van Fakkelvieringen in de dienst van half tien. Afge-
sproken is om dit nog een jaar te blijven doen en daarna weer te evalueren. 
We hebben met elkaar besproken hoe wij de afgelopen weken ervaren hebben en 
hoe het is om nu hier weer als kerkenraad bij elkaar te zijn. Ieder vertelde zijn of haar 
gevoel, vond het nogal moeilijk. We wensten elkaar veel wijsheid toe maar vooral ook 
vertrouwen in elkaar.

We willen minder vergaderen en meer tijd voor de gemeente hebben. Pastoraat is 
daarbij voor ons heel belangrijk. Er is gesproken om meer en beter naar elkaar te 
luisteren en hoe we nu verder gaan als kerkenraad. Na deze openhartige meningen 
werden de ingekomen brieven behandeld. Met de briefschrijvers wordt contact ge-
zocht om persoonlijk bezoeken te brengen wanneer dit op prijs wordt gesteld.
Hierna bespraken we in groepen de beschrijving van David Kroeze over onze wijk en 
wijkkerkenraad.  Elke groep gaf hier zijn gevoel over. Er is gesproken over vertrouwen, 
openheid en dingen samendoen.

Marissa deelde haar bevindingen over de laatste vier weken. Ze merkte op dat ze wel 
voelde dat de kerkraadsleden om haar heen staan. Uit de gemeente heeft ze heel 
veel fijne berichten gekregen, veel bloemen en kaarten.

Ook heeft ze gesproken over de binnengekomen mails van mensen die op het 
persoonlijke vlak iets tegen haar zeiden. Ze vertelde en legde uit dat we voorzichtig 
moeten zijn met wat we zeggen. Wanneer er ‘haatmail’ komt moeten we als kerken-
raad of vertrouwenspersonen met deze mensen gaan praten. 

De invulling van het afscheid van Marissa op zondag 14 januari is besproken. Er zijn 
gesprekken geweest met een tweetal ambulant predikanten en we hebben daarin 
een keus gemaakt. Dit alles in overleg met de voorzitter van de Algemene kerken-
raad, die dit heeft overlegd met het CvK.
Na de rondvraag sloten we de vergadering met het gezamenlijk bidden van het Onze 
Vader.

Jolanda Kroon

zien & geloven

colofon & contact
SamenGeroepen is het driewekelijks kerkblad van 
de Protestantse Gemeente Harderwijk
Redactie: Gertie van Dijk-Vermeulen, Jan Tazelaar,  
Alie Dijkslag, Govert van der Boom (eindredactie), 
Ton van der Gaag (vormgever) en Elly Scherpenisse 
(hoofdredacteur)
Abonnementen: € 25 per kalenderjaar bij 
automatische incasso, € 30 zonder automatische 
incasso. Digitaal abonnement € 15 (automatische 
incasso) 
Aanmeldingen en opzeggingen via het Kerkelijk 
Bureau, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl 
Opmaak: Ton van der Gaag, gewoonton.nl
Druk en afwerking: Grafisch Bedrijf Bokhorst B.V.
Oplage: 1050 exemplaren
Volgende uitgave verschijnt 2 feb. voor 3  weken
Kopij uiterlijk vrijdag 19 jan. om 18:00 uur naar:
kerkblad@pgharderwijk.nl

kerkelijk bureau PGH
Stationslaan 134, 3841 DC Harderwijk
Postbus 275, 3840 AG Harderwijk
T (0341) 412188, kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl 
Geopend ma, di en do van 09.00 tot 12.00 uur  

www.pgharderwijk.nl
predikanten 
Vacature

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel A
Ds. B.M. (Marissa) van Meijl-Buitink

wijkpredikant Plantagekerk Wijkdeel B
T. 06 58729881, m.vanmeijl@pgharderwijk.nl 

Ds. D.J.D. (David) Kroeze
wijkpredikant De Regenboog
T. 06 16856392, d.kroeze@pgharderwijk.nl 
En via Facebook

Vacature
predikant Fonteinwerk
contact: info@fonteinwerk.nl

seniorenpastores
W. (Wilma) Steenbeek-Vlug

T. 06 44588995, w.steenbeek@pgharderwijk.nl
F. (Frieda) Meijers

T. 06 48395986, f.meijers@pgharderwijk.nl

jeugdwerker
vacature

scriba’s
Wijk Plantagekerk: mw. Ada Brouwer,

scriba.plantagekerk@pgharderwijk.nl
De Regenboog: info.rb@pgharderwijk.nl

helpende handen
T 06 30 30 93 28, wmondria@caiway.net
www.pgharderwijk.nl/diaconie/helpende-handen

vertrouwenspersonen 
veilige kerk
Onze gemeente heeft twee vertrouwenspersonen:
Anita 0osterloo, 

vertrouwenscommissie.Anita@pgharderwijk.nl 
en Bert Maarleveld, 

vertrouwenscommissie.Bert@pgharderwijk.nl

Geen enkele informatie of persoonlijke gegevens 
uit dit blad mogen commercieel gebruikt of voor 
derden gekopieerd, verwerkt, bewerkt of (verder) 
verspreid worden, zonder schriftelijke toestemming 
van de redactie.



5

zien & geloven

aVonD oVer GeLoofsoPVoeDInG 
Op woensdag 17 januari komen we met ouders een 
laatste keer bij elkaar voor ontmoeting en gesprek over 
het geloof. Om half 8 inloop, kwart voor 8 start. Wees 
welkom! 

Ds. Marissa van Meijl 

 De reGenBooG

De coLLecTes
We merken dat het meeste geld voor de collecte via de 
Scipio-app wordt opgebracht, een relatief klein deel 
komt binnen via de collectezakken. Het wordt boven-
dien steeds moeilijker om contant geld in te leveren bij 
de bank. Daarom hebben we besloten om per 1 maart 
a.s. in de Regenboog geen gebruik meer te maken van 
de collectezakken. Betalen kan daarna via de Scipio-app, 
via een QR- code of via een bankrekeningnummer.
We realiseren ons dat voor een aantal gemeenteleden 
het bijdragen aan de collecte via de Scipio-app mogelijk 
lastig is. Daarom zullen we in januari na de diensten van 
10.45 uur uitleg geven over de  Scipio-app. Ook zijn we 
dan beschikbaar om vragen te beantwoorden.

Namens de diaconie, 
Jacco van den Bosch en Marja Vasmel

aMBTsDraGer LITurGIe/ereDIensT
We zijn op zoek naar een ambtsdrager liturgie/ere-
dienst. Iemand die kan meedenken over beleid en die 
het aanspreekt om een  coördinerende rol te vervullen. 
Heb je interesse? Of wil je meer informatie? Stuur dan 
een berichtje naar ons nieuwe e-mailadres:  
info.rb@pgharderwijk.nl 

InforMaTIe oVer De TaIzé-reIs
Kom je ook naar de infomiddag op zondagmiddag 21 
januari over onze Taizé-reis, na de Step4wrd dienst in de 
Regenboog? Zie ook onder jeugdwerk.

sjaak BIewenGa 
De BeooGD fonTeInPreDIkanT

Het Fonteinwerk krijgt een nieuwe predikant. Het is ds. Sjaak Biewenga uit 
Emmeloord, sinds 2018 predikant in De Rank in Emmeloord. Sjaak paste bij de 
meeste punten uit de profielschets en bij wat Fonteinwerk zoekt. Hij vervult 
de vacature die anderhalf jaar geleden ontstond door het vertrek van ds. Henk 
Jansen. Hij is voorgedragen door de PGH-brede beroepingscommissie. 
 
De Algemene Kerkenraad en de Stuurgroep Fonteinwerk hebben de voor-
dracht van harte bevestigd in een voorgenomen besluit om met Sjaak aan de 
slag te gaan.

Hierbij wat meer informatie over onze nieuwe predikant en de vervolgstappen. 
Zoals de meesten van jullie zullen weten, was Fonteinwerk al ruim anderhalf 
jaar op zoek naar een nieuwe predikant. Maar liefst twee beroepingscom-
missies hebben hier tot nu toe veel werk in verzet. In kanselboodschappen in 
beide kerken op eerste kerstdag konden we de naam bekendmaken van de 
kandidaat met wie we het beroepingsproces verder zullen ingaan: ds. Sjaak 
Biewenga. Op basis van zijn sollicitatiebrief, vele gesprekken, hem horen en 
het leiden van een Fonteindienst is op hem de keus gevallen. De tweede 
beroepingscommissie heeft hem voorgedragen aan de Algemene Kerkenraad 
en de Stuurgroep Fonteinwerk. Deze hebben de voordracht beide van harte 
bevestigd in een voorgenomen besluit om met Sjaak aan de slag te gaan.

Sjaak is een jonge predikant van 33 jaar die samen met zijn vrouw en drie 
kinderen woont in Emmeloord. Sinds 2016 gaat hij regelmatig voor en sinds 
2018 is hij predikant van ‘De Rank’ in Emmeloord. Sjaak raakte de meeste pro-
fielpunten uit ons profiel en past bij wat Fonteinwerk zoekt. Of zoals hij het zelf 
bondig beschreef: “Ik zie de (ideale) kerk als de plek waar mensen in alle diversiteit 
en veelkleurigheid samenkomen. In de kerk is iedereen welkom. Het is de bron, 
Jezus, die de kerk samenbindt, niet de regels of tradities.”
Wat extra opviel is dat hij zelf heeft gereageerd en dat hij bereid is veel achter 
te laten. Verder is Sjaak een goede spreker, spreekt hij verschillende geloofs-
talen, spreekt hij de taal van jongeren en jonge gezinnen, is hij pastoraal 
bedreven en volgt hij daartoe een opleiding Christelijk ervaringsgericht hulp-
verlener bij Spectrum Hattem.

Op dit moment staan de meeste lichten op groen. Het is nog wachten op een 
paar stukken rondom de definitieve financiering en de verbintenis, en dan 
kunnen de volgende belangrijke stappen worden gepland: kennismaking 
met de pastores en kennismaking met de gemeente in januari met behulp 
van de beroepingscommissie. Als er geen zwaarwegende bezwaren zijn kan 
de beroepings brief verstuurd worden en hopen we dat Sjaak Biewenga op 1 
maart a.s. kan beginnen binnen het Fonteinwerk en de PGH. 

Wij zijn God en de beroepingscommissies dankbaar. Alhoewel het lang duurde 
is er veel zegen geweest op het proces en hebben we de Geest mogen ervaren 
in de gesprekken en alle processtappen tot nu toe, zowel in de beroepings-
commissies als in de Stuurgroep. Bij deze willen we de beide beroepings-
commissies hartelijk danken voor hun tijd, werk en vasthoudendheid.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je dit melden aan  
secretaris@fonteinwerk.nl of schiet iemand van de Stuurgroep aan.

Martijn Stuiver, Stuurgroep Fonteinwerk

P.S. ds. Sjaak Biewenga is eerder voorgegaan in de Fonteindienst van 
1 oktober jl. Terug te zien via https://fonteinwerk.nl/dienst-gemist

nIeuws VanuIT 
HeT fonTeInwerk

De stuurgroep Fonteinwerk geeft elke week 
een nieuwsbrief uit. 
Ga voor de actuele nieuwsbrieven  
naar fonteinwerk.nl/nieuws
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de JONGE kerk

Een nieuw boek
Je herkent het beeld vast wel: een 
aantal dagen voor Kerst staat de win-
kelstraat bol van de gezellige drukte, de 
jacht op lekkernijen voor dinertjes met 
vrienden of familie viert hoogtij. Ook 
ik begaf me in het rumoer om wat te 
struinen naar afgeprijsde kerstkaarten 
en wellicht een geinig cadeautje voor 
mijn vriendin. Ondanks dat het al laat in 
de middag was, besloot ik nog één laat-
ste winkel binnen te stappen. ‘Winkel 
van het Leven’ stond in gouden letters 
boven de ingang geschreven. 

De kasten en rijen met flesjes en potjes 
strekten zich uit zover ik kon zien. 
Vriendelijke medewerkers lachten me 
vrolijk toe en drukten me een oneindig 
groot winkelmandje in mijn handen. 
Een beetje verbaasd, maar nieuwsgierig 
begon ik langzaam langs de eindeloze 
stellingen te lopen. Al snel viel mijn 
oog op een bijzonder product. Het was 
een dik boek, met een rood gestikte 
kaft en lichtzwarte binders. Ik keek op 
het prijskaartje. Geen getal, maar wel 
een productomschrijving. ‘2024: Boek’ 
is wat er te lezen stond.

Ik sloeg het Boek van 2024 nieuwsgie-
rig open. Jammer, alle 366 bladzijden 
waren leeg. Of nee, wacht, er stond 
in de rechterhoek op elke bladzijde 
iets kleins geschreven… ‘God zij met 
je’ stond er, met sierlijk blauw neer-
gepend. Elke bladzijde in het boek 
bevatte deze zin. Verder enkel witte 
pagina’s. Volgens mij staat er ons nog 
maar één ding te doen. Een fantastisch 
boek schrijven.

Joost Rijsdijk

jonGerenreIs naar TaIzé            

Tijdens de Kerstfair in de Regenboog hebben 
jongeren 214 euro opgehaald voor de jongerenreis 
naar Taizé. Er zullen nog meer acties volgen om 
voor de reis te sparen. 
Op zondag 21 januari is er na de Step4wrd-dienst in 
de Regenboog (ca. 11.45 uur) een informatiebijeen-
komst voor jongeren die interesse hebben om mee 
te gaan, en voor hun ouders. De reis is van 14 - 21 
juli a.s. en bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 
15 - 30 jaar uit de hele PGH.
Meer informatie over de reis vind je op de website, 
en kun je vragen bij Leonie  Matthijsse, Saskia de 
Jonge of David Kroeze, tel. 06 16856392

zoekPLaaTje
Dokter Lucas beschreef het leven van Jezus in het Evangelie Lucas.
Vraag: Kun jij de elf pennen vinden van Lucas die aan het schrijven is? Hij is ze kwijt…

Leesrooster Bijbel Basics
Zondag 14 januari:  Rechters 6:14-16 en 36-40; Richter Gideon
Zondag 21 januari:  Rechters 14:1-20; Richter Simson
Zondag 28 januari:  Psalm 8: God is machtig

Dokter Lucas beschreef het leven van Jezus in het Evangelie Lucas

Kun je elf penne vinden op dit plaatje van Lucas die aan het schrijven is?
In Lucas 1:1-4 kun je het begin van het Evangelie van Lucas lezen.

scHooL & kerk-DIensTen, een waardevolle traditie 

Een mooie en waardevolle traditie in Harderwijk en Hierden vormen de jaarlijkse School 
& Kerk-diensten op de laatste zondag van januari. Dit jaar op zondag 28 januari worden 
alle christelijke scholen gekoppeld aan een protestantse kerk. In negen kerken komen 
die zondag schoolkinderen (en hun ouders) en leerkrachten op bezoek voor een altijd 
feestelijke en ongedwongen viering. Een commissie uit de Vereniging voor  Christelijk 
Onderwijs heeft een aansprekend thema voorbereid. 
Dit jaar is het thema ‘Er is meer’. Rond dit onderwerp is in alle klassen van de scholen 
gewerkt en gesproken en als regel is de voorganger van de ontvangende kerk in de 
voorafgaande week in de klassen geweest. De kerken zijn deze zondag versierd met 
creatieve werkstukken en een koor van scholieren en/of leerkrachten ontbreekt meestal 
evenmin. Ook heel waardevol: deze dienst is een goede aanleiding om eens in een 
(andere) kerk binnen te stappen en mee te vieren. Een dienst om naar uit te kijken.
De Plantagekerk verwelkomt school De Wegwijzer uit het Slingerbos. In de dienst van 
wijkgemeente De Regenboog is school Het Startblok te gast.
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johannes fredrik Vermeulen 
Op maandag 4 december is Hans 
Vermeulen overleden, op de leeftijd van 89 
jaar.  Hans, geboren in Amsterdam, kwam 
als jonge militair in Harderwijk terecht waar 
hij Gré Bomhof leerde kennen. Het jonge 
stel trouwde in 1962 en kwam een jaar te 
wonen aan de De Genestetstraat 5. Een 
nieuwe wijk voor militairen, waar later hun 
kinderen Erik en José geboren werden. 
Hans was een zorgzame en betrokken 
echtgenoot, vader en opa. Hij hield van de 
huiselijke gezelligheid maar ook van het 
samen reizen.  

Hans was een man met brede 
belangstelling voor de wereld om hem 
heen. Hij verzamelde graag en veel. Had 
interesse in geschiedenis, in fotografie, 
kunst en in andere culturen. Eenmaal met 
pensioen kwam er meer tijd voor zijn 
creatieve kant, zoals het schilderen waarin 
hij ook les gaf.

Zijn geloof was belangrijk voor hem. Niet 
christelijk opgevoed, heeft hij als volwassen 
man belijdenis gedaan en zich laten dopen. 
Hans stond bekend als iemand die altijd het 
goede in de ander wilde zien. Goudeerlijk 
en te vertrouwen. In hem had je een vriend 
voor het leven. Als militair heeft hij de 
eremedaille in de orde van Oranje-Nassau 
met de zwaarden in goud ontvangen en 
is benoemd tot Lid in de orde van Oranje-
Nassau voor zijn vele verdiensten voor de 
samenleving. 

Voor Hans mocht het lied De steen van 
Bram Vermeulen niet ontbreken op zijn 
afscheid. Een lied dat gaat over de wil 
om van betekenis te mogen zijn. Om een 
verschil te mogen maken in die rivier van 
het leven. Dat heeft hij gedaan. En het is 
gezien door hen die het leven met hem 
deelden en door God zelf.

Gekomen aan het einde van zijn levensreis 
hebben we Hans aan Gods handen 
toevertrouwd. In het geloof dat Gods 
volmaakte vrede nu zijn deel is. We mogen 
Gré, de kinderen en kleinkinderen in onze 
gebeden gedenken.

Seniorenpastor Wilma Steenbeek

jenny de rooij-Mons
Nog maar een jaar in Harderwijk, was zij zo 
innemend geweest dat ze al veel mensen 
kende. Hoewel ze het juist spannend vond 
een nieuw leven op te bouwen, had ze haar 
leven in Hoogersmilde achter gelaten om 
dichter bij de kinderen en kleinkinderen te 
zijn. Die waren dan ook het belangrijkste 
in haar leven. En dat van haar man Willem, 
die zes jaar geleden overleed. Met hem was 
ze zo verbonden. Samen organiseerden ze 
evenementen, ook in de kerk. Willem was 
gepassioneerd in orgelspel, en daarom 
bleef orgel ook haar passie. Het genieten 
wat ze deed van het leven met Willem 
zette ze moedig zelf door, en dus ook in 
Harderwijk.

Onverwachts kreeg Jenny een 
hersenbloeding, mede door een ontsteking 
in het hart. Eerst vocht ze, maar naar 
verloop van tijd had ze er vrede mee dat ze 
los moest laten. Daarin gesteund door ‘De 
Heer is mijn herder’ blies ze na ruim drie 
weken in het ziekenhuis en hospice op 13 
december rustig de laatste adem uit. Op de 
uitvaart spraken we het vertrouwen uit dat 
Jenny in goede handen is, en dankbaarheid 
omdat ‘haar beker overvloeide’ van 
het goede leven. Op het orgel in de 
Plantagekerk speelde goede vriend en 
musicus Daniël Rouwkema. 
Willem Jan, Ella en Liselot, familie en 
vrienden, sterkte gewenst. 

Ds. David Kroeze 

wIj GeDenken… 

meeleven



8

Ben Post   
Ben woonde met zijn vrouw Linda sinds 
enkele jaren in Harderwijk. Ben was enige 
jaren ziek, maar wilde graag en vooral 
gelukkig leven en genieten. Daarvoor 
vonden ze een mooi appartement aan het 
Stationsplein. Hij genoot enorm van zijn 
gezin, kleinkinderen en reizen. Hij was voor 
bekenden en onbekenden betrouwbaar, 
integer en principieel, en altijd graag 
bezig en veel aan het werk. Hij wilde dat 
je samen kon genieten, en daarmee bleef 
hij ook in zijn ziekte doorgaan. Hij dronk 
zijn fijne glas wijn ook op de avond dat hij 
onverwachts heenging, 18 december. 
  
De doctoren hadden net aangegeven dat 
er geen behandeling meer mogelijk was. 
Nu wilde hij dan Kerst vieren, en nog naar 
Frankrijk gaan. Dat het einde zó snel kwam 
had niemand zien aankomen.
De uitvaart in de Elzenhof was een 
eerbetoon en een dankzegging aan 
iemand die veel gegeven heeft en veel 
betekend heeft voor zijn geliefden. Met 
verhalen, herinneringen, foto’s en zijn 
eigen muziek deelden we de sfeer die hem 
zo typeerde. Bij het gemis hoorden we ook 
woorden van Licht en Vertrouwen. Want 
hij ontleende het licht in zijn leven - de 
kinderen, al het goede om te genieten - 
aan het Licht van God. En zo betrouwbaar 
als hij was, mogen wij vertrouwen dat hij 
in een eeuwig Licht is. Ik vond het extra 
bijzonder dat ik daarvoor woorden mocht 
geven, omdat ik zijn vrouw Linda, onze 
nieuwe beheerder van de Regenboog, nog 
maar net ken. 

Ds. David Kroeze 

Betty Verboom-van den Boogert 
Als onze Betty geen vrouw was 
geweest, dan had zij met recht als een 
‘mannenbroeder’ getypeerd kunnen 
worden. Zij was zeer betrokken op kerk 
en politiek en heeft zich vanaf haar 
jeugd ingezet op velerlei manieren en 
in tal van functies voor kerk en staat 
en maatschappij. Ze was in heel wat 
zaken geïnteresseerd en toonde een 
grote betrokkenheid als zij zich ergens 
voor inzette. Zo hebben de voormalige 
Veldkampwijk en het CDA jarenlang van 
haar gaven en enthousiaste inzet mogen 
profiteren.

Haar leven is niet rimpelloos verlopen. Ze 
trouwde eerst met Kerst de Groot, met 
wie ze twee kinderen kreeg, maar die op 
vrij jonge leeftijd al plotseling overleed. 
Na een paar jaar vond ze nieuw geluk bij 
Joop Verboom, die eveneens zijn partner 
had verloren. Samen mochten ze genieten 
van een groeiend gezin van zes kinderen, 
met later ook nog tal van kleinkinderen en 
achterkleinkinderen. Hun mooie huis aan 
de Fazantlaan was jarenlang een instuif 
waar de hele familie graag kwam. En 
andersom kwamen Joop en Betty trouw 
op alle verjaardagen en andere festiviteiten 
van hun nageslacht steevast opzetten en 
dan niet met lege handen…

Betty was een doortastende vrouw, 
die goed haar woordje kon doen en 

niet schroomde om de dingen bij 
de naam te noemen als ze ergens 
onrecht of misstanden meende te 
moeten constateren. Ze was ook altijd 
belangstellend en onthield veel van wat er 
in gesprekken of discussies gezegd was. Je 
kon moeilijk ruzie met haar krijgen omdat 
ze gezegend was met een goed gevoel 
voor humor.

Na het overlijden van Joop in januari 
2015 ging Betty’s gezondheid langzaam 
achteruit, zodat opname in Sonnevanck 
noodzakelijk werd. Daar gleed zij langzaam 
weg in een soort schemertoestand, totdat 
op 20 december haar leven ten einde 
kwam. Op derde kerstdag, 27 december, 
vond de begrafenis plaats. Wij weten haar 
veilig geborgen bij onze God, immers de 
dood is het einde niet maar wij mogen 
geloven in een futurum ultra montes, zoals 
te lezen staat op de gevel van het huis 
aan de Fazantlaan. Dat betekent: er is een 
toekomst aan gene zijde van de bergen, 
er is leven aan de overkant van de dood! 
Moge dat vaste geloof van Betty ook een 
troost betekenen voor allen die haar nu 
moeten missen.

ds. J. Mak

meeleven



9

geven & ontvangen kerkeLIjk Bureau

coLLecTeMunTen
 Collectemunten zijn verkrijgbaar. In de waarden 

0,50, 1,00, 1,50 en 2,00 euro in zakjes van 20 stuks. 
Graag vooraf bestellen via  
www.pgharderwijk.nl of via het kerkelijk bureau, 
kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl, tel. 412188. 
Afhalen en verkoop elke 1e en 3e donderdag-
morgen 10.00- 11.30 uur in de Plantagekerk.

 Betaling graag op NL 74 RABO 0373 7212 93 tnv 
CvK Prot Gemeente te Harderwijk

rekenInGnuMMers
 Vaste vrijwillige bijdrage
 NL28RABO0317770969 ---Vaste Vrijwillige Bijdrage  

aan de Kerk, ZWO en Evangelisatie
 Giften
 ZWO - NL42RABO0317714554
 Diaconie -  NL39RABO0317714996
 Fonteinwerk -  NL67RABO0385726139 
 Kerk - NL28RABO0317770969

ToeLIcHTInGsaVonD oVer PGH-BeGroTInG

Op de verschillende recent gehouden gemeentevergaderingen zijn vragen gesteld over de 
gepresenteerde begroting 2024 van de PGH.
Op woensdagavond 24 januari om 19.30 uur geven wij in de Plantagekerk een uitgebreide 
toelichting op deze begroting. Er is alle ruimte voor het stellen van vragen.
De koffie staat klaar, u bent van harte uitgenodigd.

Het College van Kerkrentmeesters

acTIe kerkBaLans sTarT oP 7 feBruarI

Dit jaar doen we het anders. De aftrap van de Actie Kerkbalans is op 7 februari. De 
maand januari willen we samen met u/jou gebruiken om een eerste stap te zetten in de 
noodzakelijke cultuurverandering binnen onze kerk. Deze gesprekken kunnen ons helpen 
om samen een hoopvolle toekomst tegemoet te gaan. Immers Johannes 10:10 bleek één 
kern van ons geloof in Jezus: “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”. 

Meest gekozen tekst was Johannes 3:16 “Want God 
had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft 
gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet 
verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Met deze 
gemeentebreed gedeelde visie willen we samen de 
toekomst tegemoet treden. 
In de kerstgroet schreven we dat wij van het 
pastoraat en de kerkenraad geloof hebben. Daarom 
hebben we hoop. Hoop dat het Kerstfeest ook jou 
nieuwe moed heeft gegeven. Hoop ook op een 
kerk die ertoe doet. Daarom gaan we in onze kerk 
voor consequent liefdevolle communicatie. Voor 
een krachtige ondersteuning van onze pastores. We 
gaan voor transparant bestuur. 
Om deze wensen mogelijk te maken hebben we 
gebed nodig, vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor mensen binnen en buiten de PGH en ook 

geld. Als we samen die hoopvolle toekomst tegemoet gaan hebben we in februari minder 
schroom om u/jou te vragen ruimhartig te geven voor onze PGH. 

Peter van den Berg,  voorzitter.cvk@pgharderwijk.nl
Eelke van der Wal,  voorzitter.ak@pgharderwijk.nl  

Gebed om hulp voor ons en de schepping

Heer, U bracht de aarde in balans,
ieder schepsel heeft een aandeel in die dans.
De planeten draaien in uw plannen mee.
Elke korrel zand is deel van uw idee.

Deel van uw idee is ook de mens
en U deelt met ons uw grote scheppingswens:
laat de aarde bloeien, geef haar rust en lucht.
Wat je nodig hebt, geeft zij je weer terug.

Heer, wij nemen meer dan U ons geeft
en de aarde wordt een plek waar niets meer 
leeft.
Zoveel schoonheid is verdwenen voor altijd.
Alle samenhang die U bedacht raakt kwijt.

Breng ons in evenwicht met alles wat U 
maakte.
Als we vallen, geef ons weer een kans.
Breng ons in evenwicht. Leer ons dansen met 
de aarde.
Pak ons bij de hand en breng ons in balans.

Het lijden groeit, de wanhoop wint terrein.
Christus, houd ons vast.
Laat in ons uw liefde sterker zijn.
Christus, houd ons vast,
Christus, houd ons vast.

Amen.

Adriaan Sterken, Commissie Groene Kerken

BezorGer kerkBLaD 
GezocHT In DrIeLanDen

Voor adressen in Drielanden zijn wij 
op zoek naar een bezorg(st)er voor het 
kerkblad.
Het betreft een route met 47 adressen. 
De vergoeding bedraagt € 0,15 per adres.
Heb je belangstelling? Neem dan contact 
op met Kerkelijk Bureau tel 412188. Of mail 
naar kerkelijkbureau@pgharderwijk.nl

cHoraLe ‘eVensonG’ In De PLanTaGekerk   

Zaterdagmiddag 27 januari is er voor liefhebbers van Engelse koormuziek weer een 
‘Evensong’ in de Plantagekerk. Dit is in de Anglicaanse traditie een kerkdienst in de 
namiddag die voor het grootste deel wordt ingevuld door het koor. Voor dit type dienst 
is de afgelopen eeuwen prachtige 
koormuziek geschreven die bezoekers, 
gelovig of niet, zeer weten te waarderen. 
Voor de evensongs in de Plantagekerk, 
tweemaal per jaar op de zaterdag 
namiddag, bestaat dan ook steeds veel 
belangstelling.
De muziek wordt uitgevoerd door het 
eigen PlantationProjectChoir o.l.v. Sander 
van den Houten. Organist is Erik Jan van 
der Hel, voorganger ds. Marissa van Meijl. 
Aanvang 17.00 uur, kerk open om 16.30 
uur, toegang vrij. Bij de uitgang is er een 
collecte.
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Israël en de Palestijnen

Veel mensen hebben moeite met Israël in 
deze tijd. De vele bombardementen met 
zoveel slachtoffers in Gaza, wat ontzettend! 
Kun je dan met Kerst wel liederen over 
Israël zingen? Of heb je het dan over een 
ander volk?

Ik denk van niet. De God van toen is dezelf-
de van nu, en zijn volk ook. Als we vinden 
dat ze dingen verkeerd doen, dan is dat 
niks nieuws. De Bijbel staat vol met wat er 
allemaal misging. In de woestijn wilde Hij 
zijn volk al vernietigen, maar dankzij Mozes 
ging dat niet door.

Later kwamen de profeten het volk tot de 
orde roepen, en er was zelfs een verdrij-
ving uit het land, tweemaal liefst. Maar het 
volk bleef bestaan, God heeft het eeuwige 
trouw beloofd, wat er ook gebeurt.
En ook nu zijn er veel profeten in Israël 
die de regering proberen tot de orde te 
roepen, ook veel demonstraties. Maar als 
Hamas Israël wil vernietigen, loopt het land 
groot gevaar. Dat is de andere kant. Ik ga 
geen politiek verhaal houden, ik wil alleen 
op Gods trouw wijzen, ook aan ons, de 
volgelingen van de Jood Jezus. En ook aan 
de Palestijnen en alle mensen, want we zijn 
allemaal Zijn kinderen!

De kerk heeft helaas Israël niet altijd ge-
holpen, denk aan de houding van Luther, 
aan de pogroms en aan de holocaust in 
het christelijke Europa. Maar ik hoop en bid 
voortdurend dat er een einde komt aan 
deze oorlog! Bidt u mee?

Stien van der Hout-Slagmolen
mede namens de werkgroep kerk en Israël

nes aMMIM – tussen twee vuren
Nes Ammim is een christelijke gemeen-
schap in het westen van Galilea in Israël. 
Het dorp is in 1963 gesticht door Neder-
landse en Zwitserse christenen met steun 
van een Israëlische jood. De naam bete-
kent: een teken voor de volken. Doel van 
Nes Ammim was om na de Holocaust de 
relatie tussen christenen en het Joodse volk 
te herstellen; een nieuw begin op basis 
van gelijkwaardigheid en respect voor de 
levensovertuiging van de ander. Het uit-
gangspunt daarbij was dat de wortels van 
het christendom in het jodendom liggen.

Een tweede belangrijke doelstelling van 
de oprichters was het leveren van een 
praktische bijdrage aan de opbouw en 
ontwikkeling van de staat Israël. Sinds de 
oprichting en tot op de dag van vandaag 
is Nes Ammim gericht op verbinden door 
de dialoog, werken en leren. Het dorp 
wordt bewoond door een internationale, 
christelijke gemeenschap van vrijwilligers, 
ondersteund door Europese kerken.

In Nes Ammim hebben mijn man Wim en 
ik destijds zo’n zes jaar gewoond. Ook een 
aantal andere Harderwijkers hebben er 
korter of langer gewoond en gewerkt. Pas 
geleden werd het 60-jarig bestaan gevierd 
in Utrecht, en in november zou het in Israël 
gevierd worden. Maar door de oorlog is 
daar niets van gekomen. Integendeel, 
de vrijwilligers die er woonden hebben 
allemaal het land verlaten, nadat zij de 
eerste dagen na 7 oktober nu en dan in de 
schuilkelders moesten verblijven, omdat 
er vanuit Libanon door Hezbollah raketten 

werden afgevuurd. Nes Ammim ligt niet ver 
van de noordelijke grens. Eind december 
verscheen het laatste magazine, waarin 
de ervaringen van de oorlog beschreven 
werden. 

Het ontmoetingswerk tussen joden, 
moslims en andere partijen, waarvoor in 
Nes Ammim veel wordt gedaan, ligt vrijwel 
stil. We horen daarover hier in Nederland 
niet veel, maar er zijn in Israël veel organi-
saties die zich inzetten voor wederzijdse 
toenadering, en Nes Ammim faciliteert en 
organiseert veel van deze ontmoetingen, 
met hoopvolle resultaten! Helaas hebben 
de gebeurtenissen sinds 7 oktober dit alles 
erg moeilijk gemaakt. 

Kijk op de website van Nes Ammim naar de 
ontwikkelingen, en neem misschien een 
abonnement op het magazine dat 4 x per 
jaar verschijnt, om op de hoogte te blijven.

Iedereen voelt zich machteloos om het lot 
van Israël en de Palestijnen. 

In het magazine werd deze tekst afgedrukt, 
naar Psalm 42: 4, 7

Tranen zijn mijn brood,
Bij dag en bij nacht,
Want heel de dag hoor ik zeggen:
Waar is dan je God?
Mijn ziel is bedroefd,
Daarom denk ik aan U,
Hier in het land van de Jordaan,
Bij de Hermon op de top van de Misar.

Stien van der Hout-Slagmolen

Israël en de Palestijnen , allemaal Zijn  kinderen
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bovenwijks

Israël en de Palestijnen , allemaal Zijn  kinderen

BIDDen oM VerzoenInG 

Lieve gemeente, 
onze werkgroep Kerk en Israël probeert 
u door het jaar heen te informeren over 
het wel en wee van het Israël-gebeuren 
en uw belangstelling levend te houden.

Waar we dit land hoog hebben, staan 
we plotseling, vol verbijstering over het 
vreselijke geweld dat is losgebarsten. We 
begrijpen er niets van, zoveel haat en 
wraak die tot explosie zijn gekomen!

Niettegenstaande vele pogingen om 
twee verschillende volken te laten 
samenwonen en -leven, is er door onwil 
van beide zijden geen toenadering 
of begrip ontstaan, maar is het verzet 
er tegen van beide kanten smeulend 
gehouden en nu tot volle uitbarsting 
gekomen.

Daar staan we dan als christelijke ge-
meente, midden tussen een oud conflict 
dat wij niet kunnen oplossen. Slechts 
beide conflicterende partijen hebben de 
mogelijkheid om het ontstane grote on-
recht van verdrijving over en weer zoveel 
mogelijk goed te maken.

En wij als christelijke gemeente staan 
voor de opdracht Israëls God aan te 
klampen en te bidden om Israël en 
Hamas tot verzoening te brengen, om 
de wegen te openen om in dat kleine 
gebied beide volken te leren samen te 
leven. Dat zal veel tijd vergen, maar het 
is de enige manier om uit dit conflict te 
komen.

Wij als commissie wensen u veel begrip 
en liefde toe voor Israël en het Palestijnse 
volk. Moge de Heer Joden en Palestijnen 
nabij zijn met Zijn genade.

Ontvang de liefdevolle groeten van de 
commissieleden.

Wim Buitenhuis,
Lid werkgroep Kerk en Israël

Hoopvol kerk-zijn 

Veel kerken in Nederland hebben te 
maken met krimp: dalende leden-
aantallen en afnemende financiën. 
En een tekort aan ambtsdragers en 
andere vrijwilligers. Als classispredi-
kant van de Veluwe hoor ik weleens: 
‘O, in jullie classis gaat het nog goed, 
daar zijn de kerken nog vol en de 
kerkenraden nog slagkrachtig.’ 
Inderdaad, vergeleken met de ge-
luiden van veel collega’s elders valt 
het op de Veluwe nog mee. Maar als 
je eerlijk naar de cijfers kijkt, kunnen 
we op de Veluwe niet rustig en te-
vreden achterover leunen. In iedere 
gemeente waar ik op bezoek kom, 
hoor ik: hoe betrekken we de jonge 
mensen bij de kerk, waar vinden we 
vrijwilligers? En: we hebben nog wel 
wat financiële reserves, maar we 
schrijven binnenkort wel rode cijfers. 

Geen hoopvol begin van een verhaal 
met als titel: Hoopvol kerk-zijn. Maar 
ja, het is wel wat het is, de kerk be-
vindt zich in een crisis. En de vraag 
is: hoe reageer je op die crisis? 

Veel mensen met liefde voor de 
kerk zetten de schouders eronder. 
Ze ontwikkelen programma’s, 
doen aanpassingen in de liturgie 
en proberen de ‘spirit’ er weer in te 
krijgen. Met speciale aandacht voor 
de jongeren en de midden-genera-
tie. Er wordt gepionierd met bijzondere diensten en men zoekt wegen om relevant 
te zijn voor het dorp of de wijk. Andere gemeenteleden zijn moe gestreden. Ook zij 
hebben in het verleden de schouders eronder gezet. Jeugddiensten, groot huisbe-
zoek, het jaarlijkse kamp met Hemelvaart… het is allemaal geprobeerd. Het liep als 
een trein, voor een poosje, maar nu lijkt het niet meer te werken.

Andere tijden

We leven in andere tijden, ook binnen de muren van de kerk. Ik neem u even mee 
terug in de tijd. Ik ben in 1970 geboren in Hardinxveld-Giessendam en hervormd 
opgegroeid. Mijn week zag er behoorlijk overzichtelijk uit. Op zondagmorgen naar 
de kerk, daarna koffie met wat lekkers. Na het eten nog snel even mijn psalmvers-
je oefenen voor de zondagsschool. We keken niet naar Studio Sport. Toen ik wat 
ouder werd, viel de zondagsschool af, maar ‘s avonds met een groepje vrienden 
op de galerij. Op dinsdagavond catechisatie en op vrijdagavond sporten. Televisie 
kijken alleen op woensdagmiddag en zaterdagmiddag. Dat was het bij ons wel zo’n 
beetje, naast school. Tegenwoordig wordt er thuis veel meer onderhandeld. Dat 
heeft te maken met democratisering, individuele keuzes. 

Tijdens de PGH-gemeente-bijeenkomsten 
van eind oktober was classispredikant 
voor de Veluwe ds. Wilbert van Iperen 

 gastspreker. Hier zijn lezing.
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bovenwijks

We hebben geen behoefte aan autoritaire leiders, wel aan authen-
tieke voorgangers. Dat stelt andere eisen stellen aan voorgangers 
dan vroeger. De dominee moet pakkend en eigentijds preken, 
moet soepel omgaan met de jeugd, trouw zijn in het bezoekwerk 
aan de oudere generatie, samenbindend aanwezig zijn in de buurt 
enzovoort. Het bekende schaap met de vijf poten bestaat alleen in 
verhalen.

Hieruit wil ik twee dingen onderstrepen:

Allereerst: de tijden zijn veranderd. Als je het verleden als maatstaf 
neemt, voel je misschien vooral teleurstelling. Dan ben je vooral 
veel kwijtgeraakt. Voor mensen die streven naar verandering in de 
kerk: besef dat mensen die op de rem trappen misschien niet perse 
tegen een verandering zijn, maar het is pijnlijk voor hen om los te 
laten wat zij als goed ervaren hebben. Wals daar niet overheen met 
een gelikt plan en een klinkende toekomstvisie. Luister naar de 
pijn, de verlieservaring van mensen die vroeger hebben gebouwd 
aan je gemeente. Op wiens schouders wij staan. En probeer in 
gesprekken samen te zoeken naar wat belangrijk is in de huidige 
tijd. Schep zo ruimte voor verandering die te maken heeft met de 
kern van gemeente-zijn. 

Als tweede: wat verwachten we van onze dominee. Haar of zijn 
persoon staat centraal. Authentiek, inspirerend, bemoedigend, 
prikkelend. Dat is een mooie, maar ook een kwetsbare positie. 
Wat projecteren we onbewust op onze dominees? De herder 
die de kudde bij elkaar moet houden? De energieke wervelwind 
die nieuw leven moet blazen in onze geloofsgemeenschap? De 
predikant is kwetsbaarder geworden. Een goede predikant kan 
veel betekenen, maar hij of zij kan het schip van de kerk niet in zijn 
eentje tegen de stroom in laten roeien. 

Vertrouw op God

Ik wil nog een ander belangrijk punt maken. Tot nu toe hebben we 
over de krimp vooral gesproken in termen van afnemende finan-
ciën, bestuurskracht en ledenaantallen. Cijfers, harde feiten. Laten 
we onze krimp niet alleen beschrijven in termen van financiën en 
menskracht. 

Misschien lijdt de kerk nog wel meer aan krimp in het geloofsleven. 
We leven in een ‘seculiere tijd’. Met andere woorden: we houden in 
ons dagelijks leven niet echt rekening met een God die handelt. Als 
je ziek bent vertrouw je in de eerste plaats op de kunde van de arts 
of de chirurg. Deze manier van denken is ook doorgedrongen in de 
kerk. In onze pogingen om de kerk weer nieuw leven in te blazen, 
zoeken velen in de kerk hun heil vooral bij technieken en pilots. 

We huren een goede procesbegeleider in, we proberen de actie 
Kerkbalans beter te organiseren, we zoeken naar wegen om 
als kerk relevant te zijn in ons dorp. Daar is natuurlijk niets op 
 tegen, we kunnen er als kerk veel van leren. De vraag is alleen of 
 technieken en vernieuwingsprocessen ons vertrekpunt  mo eten 
zijn. Als je gelooft dat Jezus Christus de Levende is die in het 

 midden van de gemeente woont, dan kijk je anders naar de situatie 
van de kerk. Wat een gemeente mooi maakt zijn niet de aantallen 
of de activiteiten. Wat een gemeente mooi maakt is het leven dat 
je daar vindt. Of beter gezegd: de Levende die je daar op het spoor 
kunt komen. Durven we pas op de plaats te maken en actief te 
wachten op God? Hem te zoeken? Spreek met elkaar over de bron-
nen waar je uit put. Deel het moment waarop je ervaren hebt dat je 
gedragen werd. Lees samen de verhalen in de Bijbel die ons laten 
zien dat God door de diepte van lijden en dood heen een nieuw 
begin maakt. De Bijbel staat er vol mee: de uittocht uit Egypte, de 
terugkeer uit de ballingschap, het lijden en sterven en de opstan-
ding van Jezus Christus. Die grote verhalen van de Bijbel rijmen op 
de ‘kleine’ verhalen van ons, hier en nu.

Actief wachten

Actief wachten, hoe doe je dat? Allereerst: focus niet op aantallen 
bezoekers. Want dan wordt overleven het belangrijkste. En dan 
vergeet je een basisregel van het christelijk geloof: leef met open 
handen, zodat je kunt ontvangen. We hebben hiervoor in de kerk 
het rijke woord ‘genade’. Cijfers en prognoses zijn belangrijk, maar 
ze staan niet op zichzelf. Ze staan ten dienste van de roeping van 
de kerk. Richt je zintuigen op het ontdekken van de stem van de 
levende God, op Jezus Christus, die onder ons is in brood en wijn. 
Sta open voor het ‘ritselen van de Geest’, en vanuit een luisterende 
houding vorm geven aan gemeente-zijn. ‘Zoek eerst het Koninkrijk 
van God’

Ten tweede: de kerk heeft een lichtere organisatie nodig. Die alou-
de structuren zijn in onze tijd te zwaar en te complex. Streef naar 
minder vergaderen en naar meer ontmoeten. Deel met elkaar wat 
je inspireert of wat je zorgen baart. Bid het kyrie en zing het gloria. 
De oog-in-oog-ontmoetingen die jullie hier als PGH houden, zijn er 
naar mijn idee een goed voorbeeld van. 

Ten derde: de blikrichting van de kerk moet principieel niet naar 
binnen, maar naar buiten gericht. Het goud dat de gemeente in 
Christus ontvangt, is niet voor haarzelf. God heeft de wereld en 
allen die daarop wonen op het oog. ‘Alzo lief heeft God de we-
reld…’. Onze roeping is om de schat van Gods liefde te bewaren en 
zegenend door te geven in de wereld. Niet moralistisch of betwe-
terig, maar bescheiden, vanuit een houding van dienstbetoon. In 
navolging van Christus, de Heer van de Kerk. Hij laat niet los wat 
zijn hand begonnen is.

Wilbert van Iperen 
classispredikant Classis Veluwe (ca. 145 PKN-kerken)

w.vaniperen@protestantsekerk.nl

‘Ritselen van de Geest’
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 leerhuis
Kerk en democratie 

Vroeger had de kerk veel invloed op de 
politiek. Maar tegenwoordig lijkt de kerk 
volledig aan de kant te staan. Waar de 
democratie naar toe gaat, lijkt niets meer 
met de kerk te maken te hebben.  
De samenleving in West-Europa is 
ontkerkelijkt. In sommige landen zoals 
Brazilië of de VS lijken veel kerkmensen in 
de ban te zijn van een populisme dat niet 
zo veel op heeft met de democratische 
rechtsstaat. Heeft de kerk nog een rol in de 
democratie? Of is die rol, ook in een land 
als Nederland, uitgespeeld? Deze lezing 

tracht hierop een antwoord te geven in het 
licht van de geschiedenis en hedendaagse 
ontwikkelingen. 
Inleider is prof. dr. James Kennedy, docent 
Moderne Nederlandse Geschiedenis aan 
de Universiteit Utrecht en columnist in 
dagblad Trouw.
Maandagavond 29 januari om 19.30 uur in 
de Plantagekerk. 
Graag aanmelden via  
info@leerhuisharderwijk.nl   
of bij Ria Kornet tel. 416792.

Corrie van der Wal, Commissie Leerhuis

ontmoeten & leren

sTuDIeMIDDaG oVer De jooDse zIeL 

wat betekent het als je joods bent en hoe verhoudt zich dat tot 
het christendom.

Op zaterdagmiddag 20 januari is hierover een ontmoetingsdag in 
de Maranathakerk ’t Loo Oldebroek (Verlengde Looweg 25). Thema 
is De Joodse Ziel, tussen christendom en jodendom.

Ds. Harry Smith en zijn dochter Judith Boekel Smit vertellen 
daarover hun persoonlijk verhaal naar aanleiding van het 
boek over hun (groot)moeder: De ziel van Catharina. Ds. Jacco 
Overeem zal in zijn bijdrage inzicht geven in Messiaans Joodse 
geloofsgemeenschappen en hoe hun positie is ten opzichte van 
Israël en de kerk. Er is voldoende ruimte om over dit thema vragen 
te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. De middag is van 13.15 
tot 16.00 uur en iedereen die belangstelling heeft is welkom. Het 
wordt georganiseerd door de classicale commissie Kerk en Israël 
Veluwe van de PKN. Er zijn geen kosten aan verbonden en men 
hoeft zich niet aan te melden.

Over het boek
Heel lang heeft Catharina gezwegen. Ze kon er niet over praten. 
Het verhaal van haar leven was te gecompliceerd en ze wilde haar 
kinderen en kleinkinderen er niet mee belasten. Tegelijk woedde 
het in haar binnenste, een ongelooflijk verhaal. Ze was op 15-jarige 
leeftijd in 1942 ondergedoken. Ternauwernood ontkwam ze als 
joods meisje aan de eerste razzia’s. En dat niet alleen. Ze moest een 
ander mens worden. Telkens weer moest ze zich aanpassen. Zo 
kwam ze ook in aanraking met de kerk en het christelijk geloof. En 
dat had ingrijpende gevolgen voor de rest van haar leven 
In De ziel van Catharina gaan zoon Harry en kleindochter Judith 
op zoek naar die gevolgen, niet alleen bij Catharina, ook bij haar 
kinderen, kleinkinderen en zelfs haar achterkleinkinderen. De 
verhalen die uit deze zoektocht voortkomen, zijn ‘geweven’ in 
het aangrijpende verhaal van Catharina’s onderduikperiode. 
‘Samen laten ze zien dat onze joodse ziel diep in ons verankerd 
zit,’ aldus Judith en Harry. ‘Elke dag zijn wij ons ervan bewust dat 
ons bestaan niet vanzelfsprekend is. Zonder Catharina’s moed en 
doorzettingsvermogen waren wij er niet geweest. Dit besef zit diep 
in ons. Niet alleen door de littekens van de oorlog die we met onze 

geboortes hebben meekregen. Ook door het bloed dat vol passie 
en levenslust door onze aderen stroomt. Het is onze joodse ziel.’
 
Over Harry Smit
Harry is theoloog en emeritus predikant. Hij heeft een joodse 
moeder en een christelijke vader. Al tientallen jaren verdiept hij zich 
in de joodse traditie, in het bijzonder in de Talmoed, na van jongs af 
aan opgevoed te zijn in de gereformeerde kerk. 

Over Judith Boekel Smit
Judith is communicatiemanager en studeerde af aan de 
Rijksuniversiteit in Groningen met een Master in Interculturele 
Communicatiewetenschappen. Ze werd opgevoed door twee 
gereformeerde predikanten, maar was altijd op zoek naar haar 
joodse wortels.

Messiaanse Joden
Zolang de gemeente van Christus bestaat, zijn er Joden geweest 
die Jezus volgen als hun Messias. Voor hen zijn vele verschillende 
benamingen in omloop, variërend van Hebreeuwse of Joodse 
christenen tot Jezus als Messiasbelijdende Joden en messiaanse 
gelovigen. In veel gevallen gaan achter deze benamingen 
verschillende definities en visies schuil. In deze bijdrage zal 
geprobeerd worden om helderheid te scheppen over de gebruikte 
termen en de betekenis daarvan. Wat zijn hun opvattingen en 
wat is hun positie ten opzichte van Israël en de Kerk? Zij behoren 
immers tot beide...  

Over Jacco Overeem
Jacco is predikant en binnen het landelijk dienstencentrum van 
de Protestantse Kerk in Nederland medewerker Kerk & Israël. 
Hij is voorzitter geweest van Centrum voor Israëlstudies (CIS) en 
bestuurslid van de Stichting Messiasbelijdende Joden.

prof. dr. James Kennedy
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ontmoeten & leren

InTernaTIonaLe DIensT 
 
Op zondagmiddag 28 januari is er in 
gebouw Sefanja weer een bijzondere 
viering voor iedereen en daarom komen er 
ook bezoekers van diverse nationaliteiten. 
Dat is mooi, want alle volken zullen bij 
God komen, zegt Jesaja. Zo laten Sergey 
en Mishah in deze dienst iets vanuit hun 
Armeense cultuur zien en proeven. 
Voorganger is ds. David Kroeze. Het 
thema van deze dienst is: ‘God is altijd 
overal dezelfde’. We lezen Jesaja 2:1-4 en 
Openbaringen 1:7-9 en de muziek wordt 
verzorgd door Alie Maris. 

Na de dienst willen de mensen uit het AZC 
u graag weer ontmoeten. Wij zorgen voor 
de koffie, thee en fris en om de bezoekers 
ook iets lekkers aan te kunnen bieden, 
vragen wij u opnieuw weer om wat lekkers 
te maken. Verder zoeken wij nog mensen 
om te helpen bij deze dienst. Weet dat ook 
u welkom bent! 
Nadere informatie bij Hans Kalfsbeek 
(kalfsbeekhans@gmail.com of 06-18313690).  

TaIzé-VIerInG 

Zondagavond 28 januari is er weer een 
Taizé-viering in de Plantagekerk, aanvang 
19.00 uur. Thema: ‘Aarzelend vertrouw ik’.   
In de voorbereiding voor deze viering bleek 
een weerkerend motief de twijfel en de 
onzekerheid bij het naderen van wat ons 
onbekend is of tot waar we kunnen reiken 
naar het onbekende. Hoe doen we dat? We 
bidden, en met wankelmoedig evenwicht 
richten wij onze woorden tot God en hopen 
we te worden gehoord. In dat teken staat 
de eerste Taizé-viering van het nieuwe 
jaar. Maar het is niet alleen de twijfel, maar 
uiteindelijk ook een diep vertrouwen dat 
wanneer wij ons richten tot God onze 
stemmen ook worden gehoord. 
  
Het is een Kyrië, het eerste aanroepen, 
word ik wel gehoord? Dat is het meest 
spannende: Is er een antwoord, wordt er 
geantwoord? Je weet natuurlijk nooit of 
je gebed ook Iemand bereikt. Maar, als 
we bidden, bieden woorden ons troost en 
richting en rust en weten we ons gedragen 
door de mensen om ons heen, in doorvoeld 
vertrouwen. De Taizé-viering is een roep 
om gehoord te worden, begrepen te 
worden en je gedragen te weten.   
Ik vertrouw erop je/jullie te zien. 

Peter Kamphuis,
commissie Fakkelvieringen

LHBTIQ+ en de 
kerk(Plantage)

LHBTIQ+ en de 
(Plantage)

LHBTIQ+ en de 

LHTBIQ+ BInnen De PGH 

Vanuit de Protestantste Gemeente Harderwijk (Fonteinwerk, Regenboog en 
Plantagewijk) zijn een aantal mensen een brainstorm gestart over hoe we 
binnen de kerk aandacht hebben voor de LHTBIQ+ gemeenschap. Is hier 
verbetering in nodig en zo ja hoe? De brainstormgroep, geïnitieerd door David 
Kroeze, bestaat uit mensen die affiniteit hebben met dit onderwerp. Zij vinden 
het belangrijk dat de kerk inclusiviteit uitstraalt. Dat betekent: de kerk is er voor 
iedereen die Jezus lief heeft. We maken geen onderscheid tussen mensen, ook 
niet op grond van sekse of seksuele voorkeur. 
Het beleid van de Protestantse Gemeente Harderwijk is zeker positief 
opgezet. Voor iedereen is er ruimte. Ondanks dit positieve en inclusieve beleid 
vinden we allen dat het goed is om aandacht te houden voor acceptatie. 
Deze aandacht mag vanuit de Bijbelse context komen. We merken in de 
maatschappij namelijk een verharding, er is minder acceptatie dan voorheen. 
Bovendien gaat verandering vaak over meerdere generaties. Om deze reden 
willen we ook binnen de PGH aandacht houden voor dit onderwerp en voor de 
vragen die er leven. 
Daarnaast hebben we als PGH binnen Harderwijk een bijzondere positie. 
We zijn namelijk een van de weinige religieuze instellingen die een inclusief 
beleid heeft. Zo maken verreweg de meeste kerken onderscheid op grond 
van sekse of seksuele voorkeur. Voor ons kan een voortrekkersrol weggelegd 
zijn. Tegelijkertijd zijn we ons ook bewust dat te veel aandacht mensen juist in 
hokjes plaatst en dat willen we zeker niet. 

uitkomst
In april 2022 organiseerden we een informatie-bijeenkomst in de Plantagekerk. 
Deze was goed bezocht en is als erg prettig ervaren. Om het draagvlak te 
vergroten gaan we nogmaals een bijeenkomst organiseren. Nu spitsen we 
deze toe op specifieke onderwerpen waarvan wij denken dat er behoefte aan 
is. Allereerst over de Bijbelse context. Deze bijeenkomst zal in het voorjaar 
zijn. Twee andere onderwerpen kunnen op een ander moment meer aan bod 
komen. Dat zijn genderdiversiteit en opvoeding.  

Toekomstperspectief
Acceptatie betekent vooral: we beleven geen verschillen (meer). Er kunnen 
onderwerpen zijn waarop mensen zich anders gaan voelen. Openheid kan 
dan helpen. Daarom willen we ons LHTBIQ+ initiatief graag zien in het kader 
van openheid over meer ´taboe´-onderwerpen. Zoals scheiding, verslaving, 
psychiatrie, schulden, etc. Daarnaast is onze wens om Harderwijk-breed 
meer kennis en 
draagvlak te creëren 
voor de LHBTI+ 
gemeenschap. 
Daarom kan een 
volgende stap naar 
alle kerken binnen 
Harderwijk zijn. Dat 
betekent dat we 
een open dialoog 
organiseren. 

Vragen
Als er vragen zijn of 
iemand heeft ideeën 
dan kun je altijd 
contact opnemen.

Jeltsje, Erik, Karlijn, 
Cora, ds. David Kroeze 

tel 06 16856392
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lezen & verdiepen

Full speed vooruit met Marcus ‘Verstappen’

Elke uitgave van Samen Geroepen mediteert 
een van onze voorgangers.  Wilt u reageren op 
deze meditatie, doet u dat dan direct naar de 
betreffende schrijver.

Deze uitgave is dat 
ds. J. Mak
hansinamak@kpnmail.nl

Bijbel Leesrooster

donderdag 11 jan Romeinen 12:9-21 
vrijdag 12 jan Romeinen 13:1-10
zaterdag 13 jan 1 Samuel 1:1-8 

zondag  14 jan 1 Samuel 1:9-18 
maandag 15 jan 1 Samuel 1:19-28 
dinsdag 16 jan 1 Samuel 2:1-11 
woensdag 17 jan 1 Samuel 2:12-26 
donderdag 18 jan 1 Samuel 2:27-36 
vrijdag 19 jan 1 Samuel 3:1-10
zaterdag 20 jan 1 Samuel 3:11–4:1a

zondag 21 jan Marcus 1:14-20
maandag 22 jan 1 Samuel 4:1b-11 
dinsdag 23 jan 1 Samuel 4:12-22 
woensdag 24 jan 1 Samuel 5:1-12 
donderdag 25 jan 1 Samuel 6:1-12 
vrijdag  26 jan 1 Samuel 6:13–7:1 
zaterdag 27 jan 1 Samuel 7:2-17 

zondag 28 jan Psalm 111 
maandag 29 jan Maleachi 3:13-18 
dinsdag 30 jan Maleachi 3:19-24 
woensdag 31 jan Psalm 18:1-25 
donderdag 1 feb Psalm 18:26-51 
vrijdag 2 feb Leviticus 12:1-8

‘Meteen daarna dreef de Geest Jezus de woestijn in!’ (Marcus 1 vs 12)

Ons leesrooster voor 2024 kiest tussen Kerst en Pasen meestal voor de evangelist Marcus. 
En die Marcus houdt van opschieten, hij zet meteen in hoofdstuk 1 de turbo erop, maar 
liefst elf keer in dat eerste hoofdstuk lezen we het woordje terstond/meteen/direct. Marcus 
heeft een ongelofelijke haast, om met Herman van Veen te spreken, en hij zet z’n 
evangelie meteen in de hoogste versnelling, om Max Verstappen te 
imiteren…!
Bij Marcus ook niks geen kerststalletje, maar meteen 
aan de slag: Jezus wordt gedoopt en dan gaat Hij 
beginnen met Zijn werkzaamheden; geen inleiding 
maar meteen ter zake! Jawel, jawel, maar waarom 
wordt Jezus dan meteen na die doop de woes
tijn ingedreven en wie of wat zit daar achter vol
gens Marcus? Dat is nota bene de Geest, diezelfde 
Geest die daarnet als een duif op Jezus is neerge
daald…  M’n liefje, m’n duifje, wat wil je nou nog méér? 
Nou, vergeet het maar: de zachtaardige vredesduif is in een felle roofvogel veranderd, een 
arend jaagt krijsend achter het lam aan, want dat lieve lam dat op aarde vrede wil komen 
brengen, moet zich eerst werpen in een strijd met de vorst der duisternis: ‘meteen dreef de 
Geest Hem de woestijn in’. Daar wordt Hij verzocht, veertig dagen lang, door de satan.

De VREDE, de SJALOOM die Jezus Christus komt brengen, dat is niet onze lieve vrede met 
een eigen huisje en een eigen tuintje en lieve buren en geen gezeur verder aan m’n kop, 
nee, het is de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. VREDE heeft alles te maken met 
GERECHTIGHEID en dat heeft weer alles te maken met het OP GOD GERICHT zijn en Hem 
dus gehoorzaam zijn. Niet leven naar je eigen valse inzichten en dwaze ideeën, maar Hem 
in alle dingen Zijn gezaghebbend woord laten spreken. En als dat vreemde leven er van 
gaat komen, als Gods Koninkrijk, Gods koningschap hier op aarde wat wil gaan worden, 
dan zal daar voor gevochten en geknokt moeten worden. Dan gaat het voortaan zacht 
tegen hard en vandaar ook dat het Lam Gods de woestijn in gedreven wordt.

Een vreemde associatie misschien, maar bij die woestijn moet ik toch in deze januari
maand denken aan het ijs…! Ze zeggen vaak dat er nooit meer een Elfstedentocht 
gaat komen, maar ik geloof wel dat het leven van een gelovig mens veel overeenkomst 
vertoont met die tocht der tochten, al was het maar vanwege die bekende regels (helaas 
niet meer in het nieuwste Liedboek te vinden) ‘…men tuimelt wel en wonden krijgt men 
dikwijls dicht’ en diepe…’, maar het is wel de bedoeling om ‘kloekmoedig voorwaarts’ te 
blijven gaan.

De weg van het geloof is, net als een Elfstedentocht, puur individueel, ieder voor zich, 
al mag je je natuurlijk altijd koesteren in de luwte van het peloton, de warmte en het 
meeleven en de support van de gemeente om je heen. Maar je wordt meteen bij je doop 
als het ware al op het gladde ijs van het leven gezet, dan begint de tocht der tochten 
al. Om het te zeggen met de klassieke woorden van het oude doopformulier: ‘het is de 
Heilige Geest die ons deelachtig maakt hetgeen wij in Christus hebben en die ons tot de 
dienst des Heren herschept en bekwaamt’. Met andere woorden: die Geest brengt ons in 
beweging, die Geest drijft ons naar buiten toe. Ja, je kunt ook met je armpjes over elkaar 
bij de warme kachel blijven zitten, blijf zitten waar je zit en verroer je niet, maar die Geest 
wil ons herscheppen, tot andere mensen maken, die Geest wil ons steeds weer wijzen op 
dat Koninkrijk, die vrede, die gerechtigheid, dat Woord van God, we moeten OP WEG gaan 
en OP WEG blijven gaan naar dat Koninkrijk dat vóór ons ligt…

Nee, als ik zo naar buiten kijk: die Elfstedentocht, dat wordt niks meer dit jaar, daar geloof 
ik niet meer in, maar ik hoop van harte dat we op onze levensweg en in het jaar des Heren 
2024 die drive van de Geest zullen voelen en volgen!

ds. J. Mak  
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kerkdiensten Wijkgemeente Plantagekerk en Fonteinwerk, Plantagekerk, Stationslaan 136, 3841 DC Harderwijk, 
Koster: Annemarie Stuiver 06 38700710  Mailadres: koster.pk@pgharderwijk.nl

Wijkgemeente De Regenboog, KC De Regenboog, Biezenplein 1, 3845 CZ Harderwijk, tel. 0341 421797.
Beheerder Linda Post: 06 41874550. Mailadres: beheerder.regenboog@gmail.com

zonDaG 14 januarI
 Collectes; 1. Louise ten Wolde;  

2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerk gebouwen
Plantagekerk
 09.30 uur: ds. B.M. van Meijl-Buitink 

Afscheidsdienst
 11.30 uur: dhr. M. Stuiver  

Fonteindienst
De regenboog
 09.00 uur: ds. D.J.D. Kroeze  

Heilig Avondmaal
sonnevanck
 10.00 uur: dhr. S. Reehoorn

zonDaG 21 januarI
 Collectes; 1. Stichting Mensen in Nood 0431;   

2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerk gebouwen
Plantagekerk
 09.30 uur: ds. J. Mak
 11.30 uur: dhr. R. Simon  

Fonteindienst
De regenboog
 10.45 uur: mw. W. Steenbeek-Vlug 

Step4ward dienst
sonnevanck
 10.00 uur: ds. J.F. Kievit  

Heilig Avondmaal

zonDaG 28 januarI
 Collectes; 1. Eigen Projecten Gastscholen;   

2. Kerkenwerk; 3. Verduurzaming Kerk gebouwen
Plantagekerk
 09.30uur: mw. G. van Dijk-Vermeulen 

School en Kerk dienst
 19.00 uur: Taizéviering m.m.v. L’Esprit
De regenboog
 09.00 uur:  ds. D.J.D. Kroeze  

School en Kerk dienst
sonnevanck
 10.00 uur: ds. B.J. van de Kamp
sefanja
 14.30 uur:  ds. D.J.D. Kroeze  

Internationale Dienst

PLanTaGekerk
zondag 14 januari (9.30 uur)  “Plant je dromen” – bij dit thema ben ik uitgekomen. Wees welkom 
in deze dienst, waar ook jij met Bijbelse grootheden mee mag dromen. Het zal fijn zijn om je te 
zien! Kinderdienst en oppas zijn geregeld.      (ds. Marissa van Meijl)
zondag 14 januari (11.30 uur)  Deze dienst gaat Martijn Stuiver voor. Het thema is: Jezus, kennis 
of vriend? We staan deze zondag stil bij onze omgang met Jezus en met elkaar. Als jij anderen 
over je geloof vertelt, zou het dan gaan over religie of relatie? Deze en andere vragen komen 
aan bod deze zondag. We zien je graag! De muziek is van Kate & Christiaan. Er is kinderdienst en 
oppas.
zondag 28 januari (9.30 uur)  Samen met de school de Wegwijzer vieren we  de School en Kerk 
dienst. Fijn om te hebben mogen voorbereiden. Het thema is: Er is meer. Fijn als we daar deze 
zondag van mogen zien en het elkaar vertellen.      (Gertie van Dijk)
zondag 28 januari (19.00 uur)  “Aarzelend vertrouw ik”  Als we bidden, bieden woorden ons 
troost en richting en rust en weten we ons gedragen door de mensen om ons heen, in doorvoeld 
vertrouwen. De Taizéviering is een roep om gehoord te worden, begrepen te worden en je 
gedragen weten. Ik vertrouw erop je/jullie te zien.      (Peter Kamphuis, commissie Fakkelvieringen) 
Zie ook pag. 14.

De reGenBooG
zondag 14 januari (9.00 uur)  We vieren avondmaal. Het gaat over angst en vertrouwen. God 
laat de bange Gideon zien dat hij bij hem is en voor overwinning zal zorgen. We lezen uit Rechters 
6:14-16,36-40 en 7:16-22. Een andere overwinning heeft Jezus gegeven, van hem delen we brood 
en wijn.  (ds. David Kroeze)
zondag 21 januari (10.45 uur) step4ward dienst
Nog maar een paar weken geleden hebben we elkaar een ‘Gelukkig Nieuwjaar’ gewenst. Wat 
wensen we elkaar dan eigenlijk toe? Wat is geluk eigenlijk? Of misschien is een betere vraag: Waar 
zoek jij jouw geluk? God wil ons ook graag gelukkig zien. Samen ontdekken we meer over Gods 
weg naar een gelukkig leven.      (Wilma Steenbeek)
zondag 28 januari (9.00 uur) school en kerk themadienst
Hemel en aarde zijn verbonden! God is niet ver weg, maar ook dichtbij, ook in je hart. De droom 
van Jakob bij Bethel vertelt ons dat. Samen met leerlingen en docenten van het Startblok gaan we 
daar een mooie dienst van maken. Kom je ook meedoen op deze school en kerkdienst?      
(ds. David Kroeze) zie blz. 6.

sefanja
zondag 28 januari (14.30 uur) Internationale Dienst  In alle landen, in alle tijden geloven 
mensen dat God een band met ons onderhoudt. De Bijbel zegt daarbij dat alle volken bij God 
zullen horen en dat Christus altijd dezelfde is. Daarom kijken we in deze internationale dienst, 
naast andere volken, speciaal even naar Armenië, een klein voornamelijk Christelijk land in de 
Kaukasus. Met het team voor de internationale diensten maken we er weer een bijzondere 
middag van aan de Stationslaan 121      (ds. David Kroeze) zie blz. 14.

TOE LICHTING COLLECTES
Zondag 14 januari 
LOUISE TEN WOLDE  
Inmiddels werkt Louise alweer 5 jaar voor Jeugd 
met een Opdracht. Eerst als studentbegeleider en 
sinds deze zomer een stapje hoger, als schoolleider, 
waar zij meer organisatorische taken heeft en het 
team studentenbegeleiders leidt, samen met een 
andere collega. Haar eerste klus als schoolleider 
was het leiden van een mini-DTS (discipelschap 
training school). Ze draagt bij aan het trainen van 
de nieuwe studentbegeleiders, waar ze coachge-
sprekken mee voert. Geef via de collectezakken bij 
de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of stort 
op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH o.v.v. 
‘ Louise ten Wolde’. Zie ook SamenGeroepen 17, 
blz. 12

Zondag 21 januari 
STICHTING MENSEN IN NOOD 0341
Stichting Mensen in Nood 0341 is een lokale 
stichting voor de regio Harderwijk, Ermelo, Putten 
en Nunspeet. Zij heeft zich als doel gesteld mensen 
te helpen die door welke oorzaak ook in financiële 
problemen zijn gekomen. Onze hulpvragers krijgen 
geen steun van andere organisaties die levensmid-
delen verstrekken. Wij helpen mensen met voedsel 
en andere huishoudelijke artikelen zoals schoon-
maakmiddelen, verzorgingsproducten, wasmidde-
len en dergelijke. Daarnaast helpen wij met kleding, 
schoenen en huisraad. Geef via de collectezakken 
bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of 
stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie PGH 
o.v.v. ‘ Stichting Mensen in Nood 0341’

Zondag 28 januari 
EIGEN PROJECTEN GASTSCHOLEN
Op deze zondag is de collecte voor de school die 
te gast is bij de PGH Harderwijk. In deze dienst is 
de collecte voor een project van  de gastschool die 
aanwezig is in de dienst. Geef via de collectezakken 
bij de uitgangen van de kerk of via Scipio-app of 
stort op NL 39 RABO 0317714996 van Diaconie 
PGH o.v.v. ‘ Project 
gastschool’


