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3b Licht graag je antwoord op vraag 3a toe. Je hebt die keuze aangevinkt 

omdat....89 antwoorden
Ik me steeds minder betrokken voel. En nergens op mijn plek.
Geheel
Hier kerken wij en doe ik taken
CvK lijkt bepalend in plaats van de vraag wat zou Jezus doen



kerk in de wijk, niet heel traditioneel, ruimte voor verschil in geloofsbeleving
Een gemeente een plek van ontmoeting is met gelijkgestemden, waar je verhaal gehoord wordt 
en aandacht voor is
Als we hier geen eenheid in krijgen glijden we weg.
Dit de wijkkerk is
Ik daar de meeste mensen ken
Toch wel een drempel om naar de kerk te gaan
Spiritualiteit: meer gericht op JC, HG, kracht van gebed. Plezier, blijdschap, appellerend, zet in 
beweging. Open gemeenschap, ontspannen missionaire drive. Minder traditionele 
kerkelijkheid, beter aansluiten bij tijdsgeest, taalgebruik. Vernieuwend, in voor een experiment.
Het is een vertrouwd samenkomen, je kent er mensen, en dat geeft een geborgen gevoel. Men 
leeft ook met elkaar mee
Deze kerk in mijn wijk ligt.
Ik niet meer kerkelijk betrokken ben
Ruimdenkend.warm welkom :zijn wie je bent Acceptatie van diversiteit.
De diensten wijken qua muziek af van de gewone diensten binnen pgh. En dat spreekt mij aan
Zowel de Plantagekerk als wel de Regenboog spreekt mij aan, maar ook de andere kerken.
ik me bij deze gemeente thuis voel.
Ik ben wel lid, maar kom zelden in de kerk.
de wijk me niet uitmaakt. Wel vind ik de sfeer in de dienst belangrijk. Die wordt gevormd door 
de liturgie, de toon van de preek en de mensen om me heen.
Daar ik de kern beleef van gemeenschap zijn zoals dat in de Bijbel wordt benoemd. Eer van 
God, opbouw, versterking persoonlijk geloof, heil van de naaste en in overeenstemming met 
het Woord.
Ik daar naar de kerk ga en me daar verbonden voel.
Staat in onze wijk; zijn er al vanaf 1990 bij betrokken (destijds bij Nieuwe Kerk) trouwen; 
belijdenis; kinderen gedoopt; kinderdienst; oudergespreksgroepen; ouderling; zingen; kennen 
veel mensen
Die zijn het dichtst bij
Ik al sinds ik in Harderwijk woon(2004) met mijn gezin regelmatig diensten daar bijwoon, eerst 
in de Triangel en later dus in de Regenboog.
Ik vanaf dat ik de kerk weer ging bezoeken ik in het Fonteinwerk terecht ben gekomen en daar 
gezien en hartelijk ontvangen ben .
De sfeer in de diensten prettig zijn.
Omdat mij de clubjes binnen een bepaalde kerk tegenstaan.
God bracht Fonteinwerk op ons pad. We voelden en voelen ons als gezin door fonteinwerk 
gezien, gewaardeerd en thuis.
Dit past bij wat ik thuis luister en voelt vertrouwd.
Ik ga het vaakst naar fonteindiensten. Maar ook naar de fakkelvieringen of gewone diensten. 
Net waar ik dan behoefte aan heb. Ik vind het jammer dat de verschillen tussen de wijken zo 
benadrukt worden alsof je moet kiezen.
Ik merk dat de Fakkelvieringen voor mij het meest aanspreken bij mijn geloof. Ook de 
verschillende actuele thema's die zij aandragen zijn zeer relevant voor mij. De verschillende 
vormen zoals Thomasviering also ook Taize viering doen mij heel goed.
Dit de kerk is waar ik naar toe ga en deel van uitmaak



Wij zijn nog steeds zoekende en voelen ons niet helemaal thuis in de plantagekerk maar ook 
niet helemaal bij de fonteinwerk.
Ik bezoek daar de diensten, ken andere bezoekers, is veel omzien naar elkaar (ik woon hier nog 
niet erg lang)
het is te groot/massaal. we kennen elkaar niet meer, er is in het verleden te veel gebeurd wat 
niet kerk waardig is. Geen antwoord op brieven gehad, of als antwoord ik moest het anders 
zien. Niet serieus genomen
Ik ben in Drielanden komen wonen toen we nog een Samen op weg kerk waren en was blij dat 
het een Protestantse gemeente werd. Dus zonder stempeltje Gereformeerd of Hervormd (NK).
Ik daar lid ben en me in de rest van de Pgh door dienst en liturgie, maar ook houding van 
aantal mensen richting Fonteinwerk minder thuis voel
De Fonteingangers kunnen gewoon in de 1e dienst komen met af en toe een Fonteindienst. 
Dat is met de Fakkelviering ook zo. Een beetje overdreven kerkgang.
Ben vriend van Fonteinwerk, dat is mijn geloofsgemeenschap
Het de kerk is waarbij de meeste betrokkenheid wordt getoond. En het de kerk is waar ik jaren 
actief binnen het kerkenwerk betrokken ben geweest.
Laagdrempelig en veel opwekkingsliederen. Geen ouderwetse psalmen en moeilijke 
preken.?Meest leuke gastsprekers bijv Theo Tomassen. Herkenbaar verhaal van deze tijd maar 
toch altijd met een christelijke boodschap
In die wijk ben ik ingedeeld
ik mij overal welkom voel
In de praktijk komt er praktisch niemand van de kerkgemeenschap om het gevoel te krijgen 
erbij te horen.
De Stadsdennenkerk is hierin opgegaan. Het is jammer dat veel leeftijdsgenoten naar de 
Fonteindiensten gaan. Die missen wij nu in de 'normale' diensten.
het een deel is van de PGH waar ik de meeste mensen ken en me het meest mee verbonden 
voel
Ik dicht bij de Plantagekerk woon.
Het is mijn wijkgemeente. Vind de sfeer er uitstekend en de diensten passen bij mijn 
geloofsbeleving. Een gemeenschap die in het nu staat.
Daar voel ik mij thuis en ik sta achter de visie van het Fonteinwerk
Dat is de gemeente waardoor ik aanmerking ben gekomen met PG Harderwijk. Met de rest van 
de pgh voel ik (nog) geen diepe connectie
Dit de gemeenschap is waar ik mij voor inzet.
Vanaf het begin dat ik in Harderwijk kwam wonen ik meteen aangesloten heb bij Fonteinwerk, 
vooral vanwege het diverse publiek, de inhoud van de diensten en vooral de muziek
Ik mis de verbinding tussen andere kerken binnen de PGH
Ruimdenkend en veel mogelijkheden
waar is God?
Daar woon ik vlakbij en dan is het handig om daar heen te gaan.
ik het niet belangrijk vind als je christen bent bij welke kerk je hoort
Ik vind dat we 1 moeten zijn. Geen zij tegenover wij.
Ik ben al op leeftijd en vind het fijn om iets vanuit het verleden nog vast te houden. Dat hoeft 
echt niet elke week. Een andere kleur, manier van vieren (taize- en cantatediens) ie prima. 
Opwekkingsliederen zijn ook prima maar wissel wel af.
Hechte gemeenschap. Zorg voor elkaar. Aanbidding. Gaven van de heilige geest


