
Verslag  van de Roemenië Voorjaarsreis, 15 april 2023 

Deze keer waren we met een klein groepje, te weten Ineke Venema, Durk 

Reitsma en Ard Bergwerff ( hij ging voor de eerste keer mee) en Anneke Teune. 

De bijna 2000 km. reis verliep prima, ook mede door weer een nieuw stuk 

snelweg. We kwamen zondag vroeg in de middag aan waar we als van ouds 

hartelijk werden onthaald. Ook een echtpaar met een zoontje uit Dresden 

waren er de laatste dag nog bij, zodat er met Ineke nog aan elkaar informatie 

uitgedeeld kon worden. Een leuke bijkomstigheid was voorJacob, het zoontje, 

en ons dat er 2 biggetjes in de verwarmde schuur opgevangen werden. Deze 

waren gered door Zusi: 6 biggen waren gedood door de zeug, deze twee 

kregen de fles.  

Maandag was het voor de Roemenen tweede Paasdag.  De Hongaren hadden 

Pasen een week eerder gelijk met ons gevierd. Na hun dienst werden er buiten  

bekertjes uitgedeeld met gewijde wijn en brood er in. Op de bekertjes stond:  

"HRISTOS A INVIAT"  :  “CHRISTUS IS OPGESTAAN”. Dat was een hele mooie 

ervaring.  Daarna gingen we met Zusi en Eva (Predikant) een aantal 

maandelijkse pakketten uitdelen. De ouderen waren zeer verheugd om Ineke 

weer te ontmoeten en samen in hun eigen taal met haar te spreken. Ook ging 

Ard mee naar een paar ouderen om een indruk te krijgen hoe de mensen hier 

leven en wonen. Er werden 3 gehoorapparaatjes gegeven aan 3 mannen. Een 

man was zo blij dat hij weer kon horen: uit dankbaarheid moesten we een fles 

palinka meenemen  voor Gerrit Middelkoop, die de hoortoestellen 

meegegeven had. 

 Durk en Ard ontfermden zich over de landbouwvoertuigen met Arpad,   die 

speciale onderdelen moest bestellen voor de combine en de mestverspreider. 

Deze laatste kon niet in een paar dagen gerepareerd worden. 

Ard vond nog even de tijd om mee te gaan naar de zigeuners op de berg, wat 

altijd een aparte belevenis is. Het blijft schrijnend om te zien, hoe ze daar leven 

en wonen. Het lijkt of de kinderen er niet echt weet van hebben. Er waren zeer 

veel kinderen i.v.m de Paasvakantie. Ook waren er een aantal baby’s geboren  

bij jonge tieners. Het uitdelen van ballonnen en haarelastiekjes en haarklipjes 

is steeds weer een feest, zeker omdat er helemaal geen speelgoed is. 

De enorme grote Roemeens Orthodoxe Kathedraal  werd weer bezocht, die al 

een paar jaar in aanbouw is. Woensdagavond werden we voor het diner 

uitgenodigd bij het predikanten echtpaar Éva en Tâmas in Sâncrai. 



Woensdag werd er een groot kalf geboren, voor Ineke en Anneke de eerste 

keer om live mee te maken. Het ging moeizaam: een zware klus voor Zusi en 

de twee mannen die hard moesten trekken. Gelukkig, heeft het kalfje  het 

gered.  

Mihaela (verpleegkundige) en haar man Alexandru, die veel bijen houdt in een  

bijenbus, hadden een speciaal uitje voor ons in petto.  Zusi en Arpad waren 

ook samen van de partij wat nog nooit eerder gebeurd is. Het was dan ook een 

zeer welverdiend uitje voor ze, waar ze erg van genoten hebben en wij ook. De 

tocht ging naar de Transalpina, waar we onderweg een grote stuwdam 

bekeken hebben. We zijn daar naar een camping gewandeld, waar nog veel 

sneeuw lag. Dit is de camping waar Alexandru voor 2 maanden zijn bijenbus 

neer zet, een bijzonder gebied voor de bijen. Zij verzamelen daar honing voor 

frambozen- en dennenhoning.  

Na een mooie afdaling zijn we weer beneden aangekomen.  We gingen forel 

eten in het forellen restaurant. Daarna een rondleiding in de forellenkwekerij. 

Al met al een zeer geslaagd uitje. 

Durk en Ard hadden het druk met het repareren van de combine. Het streven 

was dat die weer helemaal klaar moest zijn voor gebruik. Dat is gelukt! Een  

groot compliment voor ze. 

We  vertrokken zaterdag 23 april, zoals altijd klokslag 7.00 uur, met bagage en 

walnoten, eieren, potten honing, wijn en palinka. Maar eerst natuurlijk koffie 

drinken bij en afscheid nemen van Zusi en Arpad. 

 Na twee dagen rijden en een overnachting kwamen we zondagmiddag om 

16.00 veilig bij "Huize Venema” aan.  Daar was een ontvangstcomité, aan wie 

we ons verhaal konden doen en we kregen heerlijke soep door de kinderen 

gemaakt.  Weer veilig thuis! "God zij Dank”, zoals ook Zusi altijd zegt. 

 

Namens de werkgroep Dresden-Roemenië, Anneke Teune.  



  
  

 

 

 

 

 

 


